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Yeni Opel 


CROSSLAND XX 


* 1.255 Litreye Varan Bagaj Hacmi” 
* 1809 Panoramik Geri Görüş Kamerası ” 


* Head-Up Display 


BU HAYAT GÜZEL. 


Hayat, sürprizlerle ve yeni maceralarla dolu. Her yeni macerada 
biriktirilecek çok anı, yaşanacak çok değerli an var. Yeni Crossland X, 
heyecan verici tasarımı ve hayatınızı kolaylaştıracak yenilikleriyle 

bu eğlence dolu yolda sizin en iyi yol arkadaşınız. 

Çünkü bu hayat, onunla daha güzel! 


BU HAYAT RENKLERLE GÜZEL. 


Farklı renkleri bir araya getirerek kendi stilinizi yaratmaktan keyif alıyorsanız yeni —< Sile iL 5 : | 
Crossland X'in farklı renk seçenekleri çok hoşunuza gidecek. Crossland X'in Si — 


çift renkli gövde ve tavan kombinasyonları sizi özgür bırakıyor ve kendinize özel 
bir otomobil yaratmanıza imkân tanıyor. 

Yeni Crossland X, hayatınıza renk katan detaylarının yanı sıra dikkatleri üzerine toplayacak 
göz alıcı bir tasarıma sahip! Siz tarzınıza karar verin ve onun koltuğuna geçin, bırakın güneş 
panoramik cam tavandan içeri girsin ve siz de rengarenk bir hayatın keyfini sürün. 


BU HAYAT YENİ MACERALARLA GÜZEL. 


Hafta sonu dolu dolu geçecek iki gününüz varsa, artık evden çıkmak 

için de yeni bir nedeniniz var. Çünkü Crossland X'in tüm etkinliklerinize 
yetecek kadar yeri var. 520 litreye kadar yükselebilen bagaj kapasitesiyle 
keyifli bir hafta sonu için ihtiyacınız olan her şey yanınızda. 


* S0 3832'ye göre, arka koltuklar yatırılmış olarak, tavana kadar tamamen dolu hacimdir. 

** Araç geri vitese geçtiğinde 10 km/s altındaki hızlarda aktiftir. Infotainment Sistemi, aracın renkli kuşbakışı 
görüntüsünü, aracın hemen arkasını ve 180'ye kadar yanlarını referans çizgileriyle birlikte gösterir. 

Görülen ekipmanlar Türkiye paketlerinde farklılık gösterebilir veya opsiyonel olarak sunulabilir. 

Ortalama yakıt tüketimi 3,9 ile 5,4 1t/100 km arasında, ortalama CO, emisyon değerleri R (EU) 

715/2007 ve R (EC) No. 692/2008 direktifine göre 102/123 g/km arasındadır. 


iL 


Üstelik sizin sadece nereye gitmek istediğinize karar vermeniz 
yeterli. Çünkü Crossland X'in Dokunmatik ve Renkli Navigasyon 
Sistemi, size her zaman doğru yolu gösteriyor. Ayrıca, akıllı 
telefonunuzla mükemmel bir uyum sağlayan Bilgi ve Eğlence 
Sistemleriyle sevdiğiniz şarkılar eşliğinde keyifli bir yolculuk yaparken, 
sesli komutlarla mesaj yazdırabilir ve telefonunuza gözlerinizi yoldan 
ayırmadan kolayca erişebilirsiniz. 


BU HAYAT YENİLİKLERLE GÜZEL. 


Siz keyifle arabanızı sürerken arabanızın size yardımcı olması elde edebileceğiniz 
en büyük kolaylık. Crossland X, yeni özellikleriyle hem trafik hem de park etme sırasında 
size büyük destek oluyor. 
1809 görüş açısına sahip Gelişmiş Geri Görüş Kamerası, yayaları ve tümsekleri daha rahat 
görmenize imkân sağlıyor. Küçük sürtmelerden veya kazalardan kaçınmanızı, kör noktaları 
görmenizi ve dar park alanlarından kolay bir şekilde çıkmanızı sağlıyor. Böylece küçük 


kazalar sizden uzak, yakınlarınız güvende kalıyor. 
Üstelik hem kendinizi hem de ailenizi tehlikeye atmadan ihtiyacınız olan 
önemli bilgileri ön panelde bulunan ve ekrana yansıtan Head-Up Display 
özelliği sayesinde, kritik bilgilere gözünüzü yoldan ayırmadan, kolayca 
ulaşabiliyorsunuz. 


Yeni Crossland X, göz alıcı renkleri ve sınıfında öncü yenilikleriyle 
sizin de hayatınızı güzelleştirmeye hazır! 
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Kapakta: 

Çizgili viskon ceket 
ve pantolon, Alexa 
Chung. Sarı altın 
«Juste un Clou» 
kolye, pırlantalı sarı 
altın «Love» bilezik, 
Cartie.r 


Fotoğraf: 
Carlotta Manigo 


Editör 
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“Günümüz moda dünyasında artık hiç 
kimse tek bir ilgi alanıyla sınırlı kalmıyor. Tasarımcılar, mimari ya da teknoloji 
gibi farklı alanlarda şaşırtıcı işbirliklerine imza atarken modeller de tasarımcı 
olarak karşımıza çıkıyor. Alexa Chung 
da özgeçmişinde birçok farklı mesleği 
bulunduran isimler arasında. Moda dünyasına model olarak giriş yapan, ardından influencer, güzellik danışmanı ve DJ 
gibi farklı mesleklerle karşımıza çıkan 
33 yaşındaki stil ikonu, modaya olan tutkusunu kendi markasını yaratarak tüm 
dünyaya haykırıyor. Ancak tek bir farkla... 
Chung'ın bu tutkusu Ağustos sayımız için 
verdiği röportajda, “Giysiler aracılığıyla 
kimliğinizin ve insanların algısının nasıl 
değişebileceğini görmek hoşuma gidiyor. 
Giydiğiniz kıyafetlere bağlı olarak insanlar size farklı davranır. Elbiselerin gücü 
budur! sözleriyle de anlattığı gibi modanın tasarımsal yanından çok hayatımız- 
daki sosyolojik duruşu. Uzun bir süredir 
modanın toplumsal önemi göz ardı ediliyor ve bir lüks olarak algılanıyordu, ta 
ki geçtiğimiz sezon Maria Grazia Chiuri 


Dior'da feminizm akımını podyuma taşıyana dek. Unuttuğumuz değerleri yeniden hatırlamamızı sağlayan tasarımcının 
başlattığı bu anlayış, 2017-18 Sonbahar-Kış sezonunda da hızla devam etmeye 
hazırlanıyor. Bunun en büyük işaretini 
de kış sezonuna kısa bir bakış atmamızı 
sağlayan 2017 Pre-Fall koleksiyonlarında 
görüyoruz. Yaz tatilleri hızla devam ederken ve Ağustos sayımızda sayfalarımıza 
taşıdığımız sonbahar koleksiyonlarında 
feminizm rüzgarları eserken; genellikle 
ekonomik kriz dönemlerinde imdadımıza 
koşan, satış garantisine sahip en zamansız trendler de yeniden gündeme geliyor. 
Tasarımcılar, okul yıllarımızdan yadigar 
ekoseyi, sonbahar tonlarıyla floral desenleri, sonsuzluğun sembolü puantiyeyi, 
feminizmin rengi pembeyi ve herkesin 
gardırobunda mutlaka yer alması gereken trençkotu günümüze uyarlayarak kış 
sezonuna yumuşak bir geçiş yapmamızı 
sağlıyorlar. Eğer moda söz konusu olduğu 
zaman risk almaktan hoşlanmıyorsanız, 
önümüzdeki sezon tam size göre, bizden 
söylemesi...” 


Debora Zakuto 
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VOLVO'NUN TERCİHİ (Castrol | 
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Volvo Car Prime uygulamasını telefonunuza 


indirmek için OR kodu okutun! 


, n TITON 
| App Store #> GooglePlay 


ŞİMDİ SENİN 
ZAMANIN! 


Volvo Car Prime, sizi ayrıcalıklarla dolu bir 
dünyaya davet ediyor! Volvo'nuza özel 


“© sermis indirimi ve ayrıcalıklı servis hizmetleriyle 


birlikte, sanat etkinliklerinden seyahate, 
modadan spora kadar birçok ayrıcalık 
Volvo Car Prime'da sizi bekliyor! 


Üye olmak için hemen App'i indirin. 


VOLVO CAR PRIME 


Ayncalıklar yeni sezonda da devam ediyor 


Volvo Car Prime'da modadan sanata, seyahatten 
spora kadar bir çok ayrıcalık sizi bekliyor! 
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terprise SRIXos 


rent-a-car 


Ekstra Mil kazanımları Opet, CarrefourSA, Arçelik, Beko, TeknoSA, Watsons, Enterprise üye işyerlerinde 1 TL harcama karşılığında 2 Mil, Rixos'ta 4 Mil olarak gerçekleşecektir. Mil kazanımı sadece 
Garanti Bankası POS'larından Miles&Smiles programı üyesi işyerlerinde Miles&Smiles Kredi Kartı ile yapılacak işlemlerde geçerlidir. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri 1 ayda Opet, 
CarrefourSA, Watsons ve Enterprise harcamalarından en fazla 5.000 Mil, Arçelik, Beko ve TeknoSA'dan 10.000 Mil kazanabilir. Rixos otellerinde yapılacak harcamalarda Mil kazanımında sınır 

yoktur. Firmalardan yapılan alışverişlerden kazanılan Mil'ler harcamaların yapıldığı ayı takip eden ayın 5'ine kadar yüklenecektir. 
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Ağustos ayında 
radarımıza takılanlar 
— sayfa 102 


Makyajda favorimiz 
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sıkı, daha canlı 
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Biraz sanat, biraz 
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Değerli saatler, BU AY 
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— sayfa 82 Peggy ve Pablo 
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Prada nın ilk — sayfa 154 
mücevher 
koleksiyonuyla Ekolojik tatilin hit 
tanışın adresleri — sayfa 166 
— sayfa 89 


Bu ay Sicilya'dayız 


İki kız kardeş, bir — sayfa 170 
marka — sayfa 92 
MODA 
ıt-girl, 


tasarımcı, 
yazar, Sunucu 
vedahafazlası 
Alexa Chung 
ile buluşma 

— sayfa 115 


Mevsim 
geçişine hazır 
mıyız? 

— sayfa 124 


DENİZE AÇILAN KAPI 


Çeşme'de beş eşsiz destinasyon... Kapıları denize açılan, lüks yaşamlar... 
Elbette İzmir'in en beğenilen yaşam markası Folkart'tan. 
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“FOLKARIBKU ROLKARTAÂİ 


FOLKART 


ÇEŞME 


İPAŞALİMANI | FENERBURNU | ARDIÇ | ILICA | BOYALIK| 
WWW.FOLKARTCESME.COM | 444 22 78 
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Aşk Mektupları 


EY 
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©nameisceren: “Today home day. ©Wezkibilici: “Beaching babe! 
#happywednesday #homesweethome” #LOfficielTurkiye” 


©buseterim: “Details #today #details” 


lal kur: “Gold is the new black.” cunler: “Feel the heat... #Escapism #Sun 
amm mi wii ©kubilaysakarya: “Nothing is better than ii #LOffcielTürkiye” — 


#homemade ice tea with a new 
©lofficielturkiye issue.” 


En değerli 


yatırım tavsiyemiz: 
Kadırga Koyu - Behramkale - Küçükkuyu 


Kadırga Koyu Türkiye'nin en güzel denize sahip 
bölgelerinden birisi. Sakin plajları ve eşsiz manzarasıyla 
tam hayallerinizdeki gibi bir seyahat noktası. 


Bankacılık işlemlerinizi kolayca gerçekleştirip hayallerinize 

yer açın diye, İş Bankası'nın Yüz Yüze Bankacılık Hizmetleri 
hep yanınızda. Size özel müşteri ilişkileri yöneticileriyle hızlı 
hizmet veriyor, yatırımlarınızı en iyi şekilde değerlendirmek için 
çalışıyoruz. 


Siz hayallerinize bakın, 
gerisini bize bırakın. 
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1. Kemerli ceket, Ipekyol, 499 TL 2. Desenli pantolon, Prada, 850 Euro 3. Deri çanta, Givenchy, 
1.450 Euro 4. Plili etek, MSGM, 615 Euro 5. Boğazlı triko, Chloe€, 1.290 Euro 6. Platform sandalet, Saint 
Laurent, 795 Euro 7. Prada 2017 Pre-Fall 8. Askılı elbise, Victoria Beckham, 1.820 Euro 

9. Kol saati, Rado 10. Kürk yakalı ceket, Miu Miu, 2.375 Euro 11. Kareli pantolon, Mango 
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Misafirlerine yepyeni bir tatil deneyimi vaadeden Club Prive By Rixos Belek, 
eğlencenin zirvesi The Land of Legends'a sadece 10 dakikalık mesafede. 
Üstelik konsept mağazaları ve restoranları ile Shopping Avenue, 
Dünyanın ilk müzikal bot şöleni, Su Dünyası ve Efsaneler Kulesi ile unutulmaz eğlencenin 
merkezine ulaşım ve giriş, Club Prive By Rixos Belek misafirlerine limitsiz ve ücretsiz. 


www.clubprivebyrixos.com 
444 1 797 
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KÜLTÜRÜ 


J.W. Anderson ve Uniglo, bu senenin 
başlarında duyurdukları işbirliği haberiyle moda dünyasını merakta bırakırken, 
sonunda beklenen koleksiyon görücüye 
çıktı. Jonathan Anderson'ın Kuzey İrlanda 


ve İngiliz kültüründen aldığı ihamla ortaya 
koyduğu 33 parçadan oluşan J.W. Anderson 
x Uniglo koleksiyonu 21 Eylül tarihinde 
satışa sunulacak. 


Www.uniglo.com 


BEKLEMEDE KAL 


H&Min Balmain ve Kenzo işbirlikleri büyük ses 
getirmişti. Sırada İngiliz/Türk tasarımcı Erdem 
» Moralıoğlu var. 2 Kasımda seçili mağazalarda ve 
online olarak satışa sunulacak Erdem x H&M 
kapsül koleksiyonu erkek ve kadın hazır giyim 
parçalarından oluşuyor. Reklam filimi ise 
Baz Luhrmann imzasını taşıyor. 


www.hm.com 
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Okyanusun çöpü... 
..Stella McCartney'nin hazinesi. Çevreci girişimleriyle tanınan tasarımcı, okyanuslardan 

topladığı plastik atıkları iplik üretiminde 

kullanan Parley for the Oceans ile işbirliği 
yaptı. Hazırlıkları süren The Oceans Legends 
koleksiyonunu merak ve takdirle bekliyoruz. 


www.stellamccartney.com 


Manevi değerler 


Dünyayı saran tüketim çılgınlığından uzak 
duranlar, bir hikayesi, yaşanmışlığı olan 
yalın parçaların peşindeler. Derinin ham 
ve doğal dokuy sunu el işçiliğiyle 
“ yorumlayan Maera 
, Design'ın çantaları tam da bu 
nedenle radarı- 


pF? 


N mıza takıldı. 


www.maera-design.com 


NEDEN OLMASIN? 


Balenciaga, geçtiğimiz aylarda Ikea'nın 
Frakta alışveriş çantasını hayli benzer 
bir şekilde yeniden yorumlamasıyla çok 
konuşulmuştu. Fransız modaevi bu sefer 
yüzde yüz buzağı derisinden ürettiği siyah 
logolu beyaz alışveriş çantasını beğeniye 
sunuyor. Evet, aşağıdaki. 


www.balenciaga.com 
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BEYAZPERDEDE BİR DAHİ 


Stilettolar, sandaletler, 
topuklu ayakkabılar... 
İkonikleşen 
tasarımların mimarı 
Manolo Blahnik, 

bir belgesel ile 


bizleri dünyasına 
davet ediyor. 


YAZI DİLRUBA KARAKÖSE 


Tasarımcının yakın 
arkadaşı 
Michael 
Roberts'ın 
yönettiği 
Manolo: The 
Boy Who 
Made Shoes 
forLizards'ı 
15 Eylül'de 
izleme 
fırsatı 
bulacağız. 


MANOLO, IHH BOY 


Malum, kadınların dünyasında ayakkabılar 
büyük bir tutkudur. Basite indirgenemez 
ve birkaç çift asla yeterli olmaz. Zamanında 
Marilyn Monroe'nun da dediği gibi; “Bir 
kadına doğru ayakkabıyı verin ve dünyayı 
yönetsin.” Sürekli aralarına yenileri eklenen 
sayısız marka ve kalbimizin derinliklerine 
işleyen tasarımlara imza atan önemli isimlerle tanışmamız bundan. Dediğimiz gibi, 
ateşi hiç sönmeyecek bir tutku bu, tıpkı 
Carrie Bradshaw'ın hissettiği gibi... 

Sex and the City müptelası biriyseniz, bunun 
ne kadar doğru olduğunu anlamışsınızdır 
ve Carrie'nin düğün ayakkabısının Manolo 
Blahnik olduğunu kesinlikle biliyorsunuzdur. Son dönemlerde adını Rihanna 
ile ortaklaşa hazırladığı enfes bir koleksiyonla duyduğumuz efsanevi model Naomi 


Campbell'ın “Ayakkabıların kralı” olarak 
adlandırdığı Manolo Blahnik uzun zamandır bir dahi olarak görülüyor. Şimdiyse 
hayatı bir belgesele konu olarak, kariyeri 
ve moda dünyasına katkıları gözler önüne 
seriliyor. Çıkış tarihi 15 Eylül olan ve tasarımcının yakın arkadaşı Michael Roberts 
tarafından yönetilen Manolo: The Boy Who 
Made Shoes for Lizards çok değerli anları ve 
röportajları içinde barındırıyor. Kanarya 
Adaları'nda geçirdiği gençliğinden başlayarak Blahnik'in renkli kişiliği, 70'li yıllarda 
başlayan kariyeri, koleksiyonlarının yaratılış süreci ve perde arkası mercek altına alınırken, Rihanna, Naomi Campbell, Iman, 
Charlotte Olympia, Karlie Kloss, Sofia Coppola ve daha pek çok isim belgeselde yer 
alarak bu önemli ismi onurlandırıyor. 
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Mücevher 


Bulgari, etkileyici bir görsel proje için kendisi 
gibi daima yeni ve farklı olanın peşindeki Bistrot Bagatelle'le işbirliğine giriyor. Dubai'nin ikonik adreslerinden olan restoranın hem damakta 
bıraktıkları tat, hem de görünümleriyle baştan 


ELÇİSİ HOLLYWOOD'DAN 


The Wolf of Wall Street, Suicide Sguad ve The Legend 
of Tarzan gibi filmlerdeki rolüyle dikkat çeken Hol- 
Iywood yıldızı Margot Robbie, Richard Mille saat 
markasının elçisi oldu. “Markanın sanatsal ve deneysel duruşu her zaman ilgimi çekmişti. Bu ailenin bir 
parçası olduğum için çok heyecanlıyım” açıklamasını 
yapan genç oyuncu şimdilerde yepyeni bir saat mode- 


linin tanıtımında yer alıyor. 


www.richardmille.com 


çıkaran menü seçenekleri Bulgari'nin en çok 
konuşulan mücevher tasarımlarıyla bir araya 
geliyor. Özellikle Serpenti koleksiyonundaki parçalar çekimin öne çıkan lezzetlerinden”. 


www.bulgari.com 


LV'DE AKILLI DÖNEM 


Apple iWatch ile başlayan akıllı saat serüveni 
yüksek moda ve saatçilik duayenlerinin katılımıyla 
sürüyor. Louis Vuitton'un 2017-18 Sonbahar-Kış 
sezonuna özel Tambour Horizon saati, üç farklı 
kasa ve 60 adet kayış seçeneğiyle lanse edildi. 


www.Iouisvuitton.com 
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Gizli aşk 

Van Cleef & Arpels'in hayranlık 
uyandıran yolculuğu Le Secret ile 
devam ediyor. Birmanya yakutu, 
leylak rengi safir ve pırlantalarla 
hazırlanan yeni koleksiyon için 
zanaatkarlar bu değerli taşlarla 
postacı güvercin, papağan ve 
mavi çiçek gibi eşi bulunmaz 
parçalara imza atmışlar. İlham 
kaynakları ise Oscar Wilde'ın 
“Aşksız bir dünya, güneş görmeyen bahçe gibidir” sözü olmuş. 


www.vancleefandarpels.com 


20'inci yüzyılın en zarif karakter- 


lerinirafine saatleri ve mücevherleriyle baştan çıkaran, kralların 
mücevhercisi Cartier'nin yeni 
butiği EMAAR Sguare Mall'da 1 
Ekim'de kapılarını açıyor. Alışveriş merkezinin giriş katında, 530 
metrekarelik alanda Cartier klasikleri ile en yeni koleksiyonları 
buluşturacak butiğin iç dekorasyonu Bruno Moinart imzalı. 


www.cartier.com 


UOfficiel 


& 


YENİ SEZON BAŞLIYOR! 


Merakla beklenen Game of Thrones'un 7. sezonunun başladığı bugünlerde dizinin sevilen 
oyuncusu Sophie Turner ilk güzellik anlaşmasını yaptı. Doğal sarışın olmasına rağmen dizi 
için saçlarını bakır rengine boyatan Turner, 


Güzellik 


Wella Professionals saç bakım serisinin global 
elçisi rolünü üstlendi. Bundan sonraki süreçte 


markanın EIMI saç şekillendirme serisini tanı- 


tıyor olacak. 


waw.wella.com 


MAŞALLAR 
DIYARI 


Peri masallarından iham 
alarak kitap formunda 
hazırladığı aksesuarlarıyla 
ünlü Olympia Le Tan, 
Lancöme'un en son sürprizi. 
Fransız tasarımcının marka 
için hazırladığı makyaj 
koleksiyonu bir vintage 
kitap kutusu içerisinde 
satışa sunulurken, her 
ürün minyatür aksesuar 
görünümü taşıyor. Koleksiyon 
bu ay satışta. 


www.lancome.com 
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Solo 

GİRİŞİM 
Caudalie işbirliğinin ardından kozmetik dünyasında tek başına ilerleyen Jason Wu, Eylül'de çıkaracağı 
parfüm için floral notaları, kampanyası içinse yakın arkadaşı Lily 
Adridge'i seçmiş. wamw.jasonwu.com 


ıydınlat bizi 
Karl Lagerfeld şimdi de Avustralyalı 
kozmetik markası ModelCo'ya el 
attı. 2018'de satışa sunulacak koleksiyonun teması Illuminated Beauty. 


wıar.modelcocosmetics.com 


#TBT1993 


Raf Simons ile değişim sürecine 
giren Calvin Klein, Obsessed parfümü için yeni bir reklam filmi yayınlandı. İlginç olan, başrolde genç Kate 
Moss'un yer alması. 1993'te çekilen 
kampanyanın kullanılmayan kareleriyle hazırlanan filmde 18 yaşında 
bir Moss var. wamw.calvinklein.com 


Dört farklı oteli bünyesinde bulundlıran Gloria bu yıl 20: yaşını 
kutluyor. Akdeniz'in kusursuz güzelliğini lüks ve konforla buluş- 


turan marka, yıldönümü şerefine Türkiye'de ilk kez uygulanacak 
olan All In One Gloria konseptinde misafirlerine; konakladıkları 


otel fark etmeksizin tüm diğer otelletindeki yiyecek içecek, din- 


lence ve eğlence servislerini deneyimleme fırsatı sunuyor. 


www.gloria.comi.tr 


Starck imzalı 
Venedik'in en yeni tüccarıyla tanıştınız mı? Müşterilerine ulaşılabilir 
lüks deneyimi sunan Amo şehrin 
yeni gözde restoranlarından. Rialto 
Köprüsü yakınında yer alan konumu, 
Philippe Starck imzası taşıyan tasarımı, sofralarında kullandığı Murano 
bardakları ve lezzetli yemekleriyle 
önümüzdeki aylarda bu mekanın 
adını sık sık duymaya hazır olun. 


www.alajmo.it 


Deniz tutkunlarına 


Gündelik koşturmaca ve rutine gerçek (oOolan Miamai Butik Otel, Ege'nin en 
anlamda bir ara vererek, kalabalıktan (büyüleyici köşelerinden Bozburun'da 
uzakta tatil yapmak isteyenlerin tercihi (o zevk sahibi seyahat ve deniz tutkunla- 


rını ağırlıyor. 2015 
yılında kapılarını 
açan otel, her biri 


bağımsız ve ayrı 
manzaraya sahip 
odalarıyla misa- 


firlerine cennetteymiş hissi veren 
eşsiz bir deneyim 
yaşatıyor. 

www.miamaiotel. 


com 


Roma'nın ikonik yapılarından birinde 
konumlanan Hotel Eden, 18 aylık renovasyon sürecinin ardından, 125. yaşında 
Dorchester Group bünyesinde kapılarını 
açtı. Fransız tasarımcı Bruno Moinard 
imzalı otelin Fellini filmlerine konu olan 
restoranı Terazza şehrin hit adreslerinden. 


www.dorchestercollection.com 


Hafta sonu İstanbul 


Fairmont Çuasar'ın tepesinden muhteşem 
İstanbul manzarasına uzanan sonsuzluk 


havuzu ve Marcel Wanders imzalı sıradışı 
tasarımı ile şehir havuzlarının çıtasını yükselten Ukiyo, yaz boyu süren hafta sonu 
brunch'ları ile de vazgeçilmez bir alternatif. 


www.fairmont-tr.com 
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BİR DÖNEMİN SONU 


Konsept mağazadan öte, Paris'in 
simgesi haline gelen Colette, 20 yıllık 
serüvenine son vereceğini açıkladı. 


YAZI DİLRUBA KARAKÖSE 


Vps 


| 


Moda dünyasına giriş yapmak mı, yoksa o büyülü ve kendi sınırlarını belirleyen dünyada ayakta kalmak mı daha zor emin değiliz. 
İmza attıkları tasarımlarla tüm dünyaya hünerlerini sergileyen, 
bunu yaparken de büyük bir kesim tarafından ayakta alkışlanan 
tasarımcıların sayısı günden güne artarken, belki de en zoru ikonik 
olmayı başarabilmek. Tıpkı Colette gibi. Her ne kadar bilmeyenler 
tarafından ilk bakışta klasik bir konsept mağaza olarak algılansa 
da; Parizyen ruhuyla Rue Saint Honorö'nin yıldızı haline gelen 
Colette, birbirinden özel tasarım ürünleri bir araya getiren, Forbes'un da tarif ettiği üzere dünyadaki en trend mağazalardan biri 
olarak çok farklı bir anlam taşıyor modaseverler için. 1997 yılında 
Colette Rousseaux tarafından hayata geçirilen ve son zamanlarda 
kızı Sarah Andelman'ın kreatif direktörlüğünde güçlü konumunu 
daha da pekiştiren mağaza 20 yılın ardından, “Her güzel şeyin bir 
sonu vardır” diyerek Aralık ayında kapanacağını duyurdu ve haliyle 
büyük bir şok etkisi yarattı. Var olan konsept mağazaların hepsinden 
farklı olarak, sadece lüks alışveriş noktası olmaktan öte bir anlam 


Sol üstte: Kreatif 
direktör Sarah 
Andelman. Üstte: 
Ünlü Fransız 

bisküvi markası La 
Mere Poulard ile 
işbirliğinden. En 
solda: Geçtiğimiz yıl 
New York'ta açılan 
Coach x Colette 
Pop-up butiği. Solda: 
Converse x Colette 
x Club 75 Chuck 
Taylor All Star 70 
sneaker'lar. 


taşıyordu Colette. Konsept mağaza kavramının yaratıcısı olmakta 
birlikte, önemli yeniliklere de imza atarak üretken ve eşsiz çizgisini 
hiç bozmadı. Karl Lagerfeld'in de müdavimi olduğu ve, “Paris'teyken 
gittiğim tek mağaza çünkü başka hiçbir yerde bulamayacağınız ürünlere 
sahip” dediği Colette, yüksek modanın da takdirini ve hayranlığını 
kazanmıştı şüphesiz. Sarah Andelman'ın annesinin işi bırakmak 
istemesi üzerine, Colette Rousseaux olmadan Colette mağazasının 
olamayacağı, kapanmasına dair asıl sebep olarak gösterildi. Sektörel değişikliklerin yanı sıra Rue Saint Honor&ö'de bulunan mağaza 
binasıyla Saint Laurent modaevinin ilgileniyor oluşu da yapılan açıklamarla netlik kazandı. Güzel haber ise Colette'in 20 Aralık 2017 
tarihine kadar aktif bir şekilde varlığını koruyacak oluşu. Bu arada, 
modem kadınların ne giymek istediğinden yola çıkılarak oluşturulan 
H&M Studio x Colette koleksiyonunun 21 Ağustos'ta mağazalarda 
yerini alacağını belirtelim. Chanel'den McDonald's'a, Balenciaga'dan 
Coca Cola'ya dikkat çekici işbirliklerinin duayeni, arzu nesnelerinin 
merkez üssü Colette, hoşçakal. 
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TUĞÇE'NİN 
SEÇİMİ 


Third Design markasının 
arkasındaki genç tasarımcı Tuğçe 
Özocak'a stilini, favorilerini ve 
ilham kaynaklarını sorduk. 


Beğendiği defileler 
“Doku ve desen zenginliği, siluetlerin 
rahat ve şık oluşundan dolayı Dries 
Van Noten, Christopher Kane, Y 
Project ve Christian Wijnants.” 


Marka keşfi 
“Bonne Suits, sanatçı işbirliklerinin 
yanı sıra XXXS ve XL arası bir beden 
aralığında, unisex ceket ve pantolon 
takımlar yapıyor.” 


Gardırop 
demirbaşları 

“Büyük küpeler, beyaz gömlekler 
ve uzun etekler.” 


Alışveriş listesi 
“Bimba Y Lola ekose desenli küpe, 
Christopher Kane'den desenli midi 
boy etek, nakışlı Mehtap Elaidi beyaz 
deri gömlek, Loewe Barcelona bag, 
Etty & Jacgues triko etek ve Cos'tan 
bisiklet yaka kazaklar.” 


EN”LERİ 


“La Grande Belezza filmi ve Pina Bausch'un belgeselinin bende ayrı 
bir yeri var. Müzikleri, çekim yapılan mekanların vuruculuğu 
ve anlattıkları hikayelerin güzelliğinden dolayı. 
Ara ara bu iki filmi açıp yeniden izlerim.” 


“İlham kaynaklarım; bende iz bırakan filmler ve müzikleri, 
kendi hayatımda yaşadığım olayların tortuları, sanat, mekanlar, 
seyahatlerim, içinde yaşadığımız kültür ve en önemlisi 
renklerin bana verdiği enerji.” 


Jou mâs 


Favori tasarımcısı 
“Dries Van Noten, Christopher 
Kane, Miuccia Prada ve Consuela 

Castiglioni.” 


“İş seyahatlerim dolayısıyla Paris, okul yıllarımı geçirdiğim ve 
avucumun içi gibi bilsem de her gittiğimde beni şaşırtmayı 
Kullandığı parfüm başaran Antwerp ve tabii ki Kapalıçarşı en çok 
“your d'Hermes.” alışveriş yaptığım yerler.” 


Hazırlayan Melida Aleksanyan Fotoğraf Özkan Önal 
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SOLO HAREKETİ 


10 yıllık kreatif direktörlük tecrübesinin rüzgarını 
arkasına alan Peter Dundas, yarattığı kendine has dünyayı 
şimdi markası Dundas ile bir adım öteye taşıyor. 


YAZI DİLRUBA KARAKÖSE 


Doğru ellerde, doğru kıyafetin bir insanı bambaşka bir hale, tavra 
soktuğuna, neredeyse yücelttiğine birçok kez şahit olmuşuzdur. Bu 
durumu çevrenizde gözlemleyebileceğiniz gibi, en dikkat çekici 
örneklerine Hollywood'da rastlayabilirsiniz. Dünyaca ünlü tasarımcıların aslında ne kadar önemli görevleri olduğunun ve ne muazzam 
eserler ortaya koyduklarının altını da böylece bir kez daha çizmiş 
olalım. 2017 Grammy Ödülleri'nde Beyonc&'nin sahnede adeta bir 
tanrıçaya dönüşmesini hayranlık ve gıptayla izlemiştik; o görünümün mimarı ise Peter Dundas'tan başkası değildi. Emanuel Ungaro, 
Emilio Pucci ve üç sezon boyunca kreatif direktörlüğünü yaptıktan 


sonra 2016 yılında ayrıldığı Roberto Cavalli, Dundas'ın kariyerinin 
mihenk taşlarını oluşturdu. Norveçli tasarımcı, bu on yıllık sürecin 
ardından şimdilerde yeni bir ufka doğru yelken açıyor. Sahip olduğu 
yaratıcılıktan aldığı güç ve edindiği tecrübelerin verdiği cesaretle Dundas ismini verdiği kendi markasını kuran Peter Dundas'a bu yolculukta eşlik eden biri var. Oyuncu ve yapımcı partneri Evangelo Bousis 
ile iş ortağı olan tasarımcı, markasının ilk kapsül koleksiyonunu geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda gözler önüne serdi. Romantik 
detaylara sahip elbiselerin yanı sıra iddiasını konuşturan parçalar da 
Dundas'ın moda dünyasındaki gücünü simgeler nitelikte. 
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BENİM ŞEHRİM - MADRID 


ELİF KOYUTÜRK 


Uluslararası sahnede kısa zamanda 
parlayan gezgin sanatçı Elif Koyutürk, 
Madrid'deki favori adreslerini paylaşıyor. 


YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI 
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1. El Tigre 

“Yemek için 5 Euro'nuz kaldı ve çok acıktınız 
ama bira da içmek istiyorsunuz... El Tigre'ye 
hoşgeldiniz; üniversite yıllarımın en uğrak 
yeriydi! Burası bir birahane ama bira aldığınızda size tabak tabak tapas veriyor. Ne kadar 
aç olursanız olun o güzel ve lokal tapas'lar ile 
karnınız doyacaktır.” 

2.El Retiro Park 

“Bu kadar çılgınlık yeter, biraz sessiz olsun, 
kafamı dinlemek istiyorum” derseniz, Retiro! 
Bu park popüler bir noktadır; arkadaşınız 
olmadan gelirseniz, 7-8 yeni İspanyol arkadaş ile kapıdan çıkacağınıza garanti verebilirim. En sevdiğim özelliği, içinde oldukça 
fazla sanat alanı olması. Küçük müzeler, 
açık hava performansları... El Retiro'da gün 
batımı ve gün doğumu da mükemmeldir.” 
3.LaLatina 

“Yaşadığım yer. Farklı kesimlerden birçok 
insanı bir arada görebilirsiniz. Genellikle 
sanatçıların, Latin ve Afrika kökenlilerin 
yaşadığı bir bölge. Sokaklarda dans edenler, 
sarhoş olanlar, çocuğunu okula götürenler; 
güzel bir kaosu vardır. Eğer ayırdığınız gün 
Pazar olursa, burada Madrid'in en büyük 
pazarı kuruluyor. Afrikalıların müzikli geçitleri ile renklenen bu pazarda aradığınız 
her şeyi bulabilir, hem de şehrin dokusunu 
hissedebilirsiniz.” 

4.Bar El Tres 

“Anton Martin Metro çıkışında olan bu ufak 
İspanyol barı, en sevdiğim yemek noktalarından. Dünyanın en güzel hamburgerini yapıyor. Hamburgerin yanında, “Una cafia, por 
favor!” diyebilirsiniz. Oldukça lokal bir yer, 
neredeyse hiç turist görmeyeceksiniz, yerli 
gibi hissetmek için ideal.” 

5. TemploDeDebod 

“Akşam iş sonrası yemek için tercih ettiğim 
noktalardan. Turistlerin uğrak yeri. Eski bir 
Mısır tapınağında iş çıkışı çimenlere oturup 
yemek yemek çok farklı gelirdi bana. Gün 
batımında gidin; bulutlar ortalığı festival alanına çeviriyor, üstelik çok romantik!” 

6. Puente de Toledo 

“Toledo, Game of Thrones'dan kalma bir antik 
ada gibi. Her yerde şatolar, kılıçlar, eski 
evler... Biraz tarih seviyorsanız, üç gününüzü 
buraya ayırın. Ben gittiğimde bir gün tarihi 
yerleri gezip, sonraki günlerimi skydive için 
ayırmıştım. Toledo'nun üzerinden uçak ile 
atlamak çok eğlenceli, deneyin!” 

7. Mondo Disco 

“Solomun'dan Gui Boratto'ya kadar her 
zaman iyi prodüktörlerin olduğu bir mekandır. Madrid'in en bilinen ve kaliteli mekanlarından biri diyebilirim.” 
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EVİNİZİN GUCCİ'Sİ 


Alessandro 
Michele, gi zeieli 
ve çekici çi Zgisimi 
ev dekorasyönüma 
taşırsa... 


YAZI DİLRUBA KARAKÖSE 


Renkli kişiliğini tasarımlarına yansıtmaktan hiç çekinmeyen, coşku dolu dünyasının 
bir yansıması olarak oluşturduğu koleksiyonlarla yüksek modanın ilgi odağı olmayı 
başarmış bir isim Alessandro Michele. 2015 
yılından bu yana oturduğu Gucci kreatif 
direktörlük koltuğunda sergilediği performans ve yarattığı muazzam etki moda 
dünyasına dalga dalga yayılmaya devam 
ederken, çağdaş çizgisiyle harmanladığı 


romantik hava ister istemez, “Daha farklı ne 
yapabilir ki?” sorusunu akıllara getiriyordu. 
Şimdi, ufkunu geniş tutup modanın dışına 
çıkarak ev dekorasyonu koleksiyonlarına 
imza atan Loewe ve Off-White gibi Gucci de 
Michele önderliğinde Gucci Decor'u yenilikler listesine ekliyor. Buram buram moda 
ve özgünlük kokan, Gucci'nin ikonikleşen 
kaplan, arı, yılan ve çiçek gibi simgeleriyle 
canlanan koleksiyonda yastık, sandalye, 


tepsi, kokulu mum ve ünlü porselen markası Richard Ginori'nin ürettiği objeler yer 
alıyor. Farklı seçenekleri zengin desenlerle 
bir arada sunan Gucci Döcor'un parlayan 
yıldızları ise açık ara saten duvar kağıtları. 
Eylül ayında satışa çıkacak olan koleksiyon, 
evinize yapabileceğiniz en etkili ve modern 
dokunuşlardan. Aynı zamanda Michele'nin 
moda dünyasına ne büyük bir armağan 
olduğunun kanıtı niteliğinde. 


“İş 4 İba, 


ALEXA CHUNG 
ED... N | MODANIN 

N YE) KV. YÜKSELEN 
YILDIZI 


017 PRE-FALI 


KIŞ SEZ ONU NA ÖN G 


MODANIN EN COOL HALİ 


LOFMCTEL 


EKSTRA İÇERİĞİYLE 


N Available on the Geesiii elinid 


App Store VE > Google play -py 


YOLCULUK HİKAYELERİ 


Karl Lagerfeld, «Cruise sezonu için kendi Yunanistan'ımı yarattım» diyor. Yaz, 
Pre-Fall, Sonbahar-Kış ve Cruise arasında sizin kendiniz için seçtiğiniz hikaye hangisi? 
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Etek, Machka, 655 TL 
Elbise, Machka, 1.750 TL 


Pantolon, Miu Miu, 
424 Pound 


z m 


Küpeler, Stella 
McCartney, 
240 Euro 


Etek, Miu Mit, 


640 Pourd Çizme, J.W. Anderson 
-<640 Poun 


849 Pound 


COUNTRY GÜNLÜĞÜ 


Okul yıllarından yadigar ekose, Pre-Fall'da country 
stilin alt başlıkları arasına giriyor. 


HAZIRLAYAN MERT GÜLER 
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Bluz, 
Balenciaga, 
1.440 Euro 


Etek, J.W. 
Anderson, 470 Euro 


Elbise, Lanvin, 
2.872 Pound 


Delpozo 


Elbise, Michael 
Kors Collection, 
1.350 Euro 


SEVGİLİ SCARLET 


Yazın hit rengi pembe, 2017 Pre-Fall sezonunda 
kırmızıya kaçan tonuyla güncellendi. 
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Küpeler, Isabel 
Marant, 385 Euro 


Ceket, Victoria 
Beckham, 880 Euro 


Trençkot, Mango 


Bluz, Ellery, 860 Euro 


Çanta, Marni, 


ai 1.390 Euro 
Tişört, Marni, 613 Euro 


Elbise, 
Ipekyol, 
499 TL 


Pantolon, Tibi, 
445 Euro 


Etek, Valentino, 922 Euro 


DOĞAL SELEKSİYON 


Doğallığın paleti beyaz yaka görünümünün altını minimal bir 
şekilde çizerken, formlara keskin dokunuşlar yapıyor. 
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Triko, See by 
Chloeğ, 205 Euro 


Çizme, Balenciaga, 
1.370 Euro 


Elbise, Rochas, 
990 Pound 


Elbise, Koton 


Bileklik, Begüm Pantolon, 
Khan, Assouline Giambattista Valli, 
Bebek 1.310 Euro 


PRE-FALL ÇİÇEKLERİ 


Yaz boyunca etrafı saran floral desenler, sonbaharın etkisi 
ile renk skalasını değiştirip yola devam ediyorlar. 


Çanta, Fendi, 1.583 Pound 
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ZOOM 


Pastel ve canlı renklerle harmanlanan sezon geçişini grafik 
desenleriyle destekleyen eşarpları yakın takibe alma vakti. 


HAZIRLAYAN MERT GÜLER FOTOĞRAF ORKUN ERAY 


ve 


A 
. 


İİ 


a 
me 


1. Kareli eşarp, Vakko, 315 TL 2. Bordo eşarp, H&M, 89,99 TL 3. Desenli eşarp, Dior, Beymen, 1,150 TL 4. Logolu eşarp, Louis 
Vuitton, 1.370 TL 5. Blok renkli eşarp, Vakko, 315 TL 6. Floral eşarp, Louis Vuitton, 1.370 TL 


Sol üstten itibaren: Triko, Knitss. Triko, H&M. Üst, Self Portrait, Brandroom. Elbise, H&M. Gömlek, Ipekyol. Bluz, H&M. 


TURKCELL PLATINUM'U SEÇİN 


AYRICALIKLARI YAŞAYIN 


ÖZEL 
CINEMAXIMUM ŞOFÖR, 
HEDİYE BİLET ÜCRETSİZ 
VALE 


AN 
İNTERNETTEN YURT 
YEMEYEN | DIŞINDA 
fi GEÇERLİ 
IzY PAKETLER 


TATİL VE TÜRKHAVA (. söy ii 
KONSER YOLLARI 
AYRICALIKLARI HEDİYE BİLET My 
a a — 


İNTERNETTEN İNTERNETTEN 
YEMEYEN YEMEYEN 
Dergilik Tv 


2 PLATINUM 


İstanbul-Dubai bileti 10 kişiye çekilişle verilecektir. Kampanya MPİ'nin 04.07.2017 tarih ve 24951361-255.01.02/1725-3944 sayılı izniyle 10.07.2017 (Saat: 10.00) - 10.08.2017 (Saat: 09.59) arasında 
düzenlenecektir. Turkcell, Türk Hava Yolları, Mucize Tanıtım çalışanlarıyla 18 yaşından küçükler çekilişe katılamaz. KOV/ÖTV dışındaki vergiler talihlilerce ödenir. D&R hediye kitap, yıl sonuna kadar pazar günleri 
1000 adet, 20 TL'ye kadar ve 1 kullanımla sınırlıdır. Vale yıl sonuna kadar belirli AVM'lerde paketlere göre günde 1, ayda 2 veya 4, yılda 4 veya 6 kez ile sınırlıdır. Özel şoför hizmeti yıl sonuna kadar saati 70 TL, 
23.59'dan sonra tek seferlik 25 TL ile ek ücretlendirilir. Rezervasyon, istenen saatten en az 2 saat önce Platinum uygulamasından yapılır. Cinemaximum'larda 1 bilete 2 hediye bilet, aynı film için pazartesi, perşembe, 


cuma ve pazar günleri, paketlere göre ayda 4 veya 6 kullanım sınırıyla 31 Ekim 2017'ye kadar belirli salonlarda geçerlidir. Platinum paketleri ile birlikte fizy video müzik paketi, 5 GB internetiyle Dergilik, 10 GB'a varan 
internetiyle TV* paketi 31.12.2018'e kadar verilir. İnternet kotası bitiminde herhangi bir data paketi yoksa TV ve Dergilik mobil internet kullanımı durur ve paket aşımı yansıtılmaz. Başka bir internet paketi varsa 
kullanımlar durmaz ve bu internet paketinden düşer. fizy uygulaması içindeki mobil internet kullanımları ücretlendirilmez, ancak 3. parti uygulama ve web sitelerine giden bağlantılarda bağlantı ücreti yansıtılır, mobil 
internet paketi varsa paketten düşülür. Tarifen yurt dışında geçerli özelliği günlük ek 16,90 TL'dir. Turkcell'in, koşullarda değişiklik hakkı saklıdır. Detaylar turkcell.com.tr'de ve Platinum uygulamasında. 
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KISACA KASKET 


Newsboy cap, baker boy, dad hat... Dünya'nın farklı yerlerinde 
farklı isimlerle anılsa da, çoğumuz için onlar büyükbaba 
şapkası. Yeni sezonda onlara şans vermeye hazır mısınız? 


YAZI MELİDA ALEKSANYAN 


1991'deLinda Evangelista, Naomi Campbell ve Cindy Crawford'ın 
yer aldığı biker-chic tarzı ikonik moda çekimi Wild at Hearf'ı hatırlar mısınız? Peki, ya modellerin taktığı kasket şapkaları? 19. yüzyılda Avrupa ve 
Amerika'da köylü sınıfının, 20. yüzyılda ise işçi sınıfının favorisi olan bu 
aksesuarlar; 60'lı ve 70'li yılların stil ikonlarından 9O'ların top modellerine trendlere yön veren isimler sayesinde, taşıdıkları toplumsal statüden 
sıyrılıp moda dünyasında kendilerine yer edindiler. 1976'da Jane Birkin, Cannes Film Festivali'ne kasketiyle katılmıştı. İkonik Andy Warhol 
filmi Factory Girl'de Edie Sedgwick'in yuvarlak çerçeveli gözlükleriyle 


Miu Miu 


kullandığı kasketi aynı şekilde unutulmazlar arasında. Brigitte Bardot ve 
Kate Moss da bu aksesuara 'must-have' özelliği kazandıranlardan. Bugün 
Kendall Jenner, Elsa Hosk, Gigi Hadid ve Rita Ora gibi sokak stilleriyle 
ilham veren isimlerin vazgeçilmez parçalarından olan klasik kasket şapkanın popülerliği son olarak Bella Hadid'in Chrome Heart markasıyla 
yaptığı işbirliğiyle zirveye taşındı. Tüm bu gelişmeler olurken, yüksek 
modanın yaratıcı isimlerinin konudan uzak kalması beklenemezdi 
elbette. Deriden kadifeye, zımbalıdan kürklüye, kasket farklı yorumlarla 
2017 Sonbahar-Kış gardıroplarında yerini almaya hazır. 


BARIŞ ELÇİLERİ 


Maison Michel, 323 Euro 


H&M, 39,90TL 


Prada Isabel Marant, 120 Euro 
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PODYUMUN KÜLTÜ 


2017 Pre-Fall sezonuyla birlikte modanın denim aşkı zirveye 
taşınıyor. Denim on denim' görünümüyle karşımıza çıkan 
zamansız dokuların hakimiyeti önümüzdeki sezon da sürecek. 


MM6 MAISON MARGIELA 
İVİOTHER OF PEAR 
PAUL & JOE 


l 


STİL DETAYLARI 


1. Ceket, Mango, 
279,99 TL 2. Kemer, 
Rag & Bone, 

220 Euro 3. Kolye, 
Miu Miu, 390 

Euro 4. Pantolon, 
Valentino, 690 
Euro 5. Gözlük, Miu 
Miu, 330 Euro 6. 
Terlik, Loeffler 
Randall, 365 Euro 
7. Çanta, Gucci, 
2.980 Euro 8. Küpeler, 
Marni, 291 Euro 

9. Etek, Victoria 
Beckham, 260 Euro 
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SIHLLA POPPER 
İAPESIİRY BAG 


Stella McCartney'nin baskı ve deri işçiliğindeki en yeni yansıması. 
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HAZIRLAYAN MERT GÜLER 


HİKAYESİ Stella McCartney'nin 2017 Pre-Fall koleksiyonunda yer 


ruhunu kusursuzca yansıtıyor. Her daim takındığı anti-deri ve antiverdiği, dokunma isteği uyandıran kumaşlar ile gösterişli baskıları kürk duruşu bu sezon da sergileyen ve çevreci kimliğiyle tanınan 
buluşturan tasarımların aksesuarlar arasındaki en dikkat çekici İngiliz tasarımcı, kendisinden beklendiği gibi çantanın tasarımında 
temsilcisi kesinlikle Stella Popper Tapestry Shoulder Bag. Üzerinde gerçek yerine suni deri kullanmış. 
McCartney imzası olduğunu her detayında hissettiren çantanın 


taşıdığı halı dokuma deseni geçmişe referansta bulunurken, deri KULLANIMI Kapak kısmında yer alan küçük bölme ve geniş iç 
detayları da onu bir o kadar günümüze ait kılıyor. alanı çantayı fazlasıyla kullanışlı kılıyor. Esasen bir omuz çantası 
olmakla birlikte, podyumda rastladığımız üzere elde de taşınabiliyor. 
STİLİ Stella McCartney 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonuna romantik Etnik desenleri onu bohem kılarken, bu detayın yalın formlar ile 
bir hava katan çiçekler Pre-Fall ile birlikte yeniden açarken, Stella kombinlenmiş olması sayesinde Stella Popper Tapestry Shoulder Bag 
Popper Tapestry Shoulder Bag'in dokuma ile verdiği his de sezonun modem bir havaya bürünüyor. 


1. Stella McCartney 2017 Pre-Fall 2. Pantolon, Twist, 179 TL 3. Tulum, Maison Margiela, 2.390 Euro 4. Etek, Joseph, 275 Euro 5. 
Triko, Christopher Kane, 695 Euro 6. Broş, Seasons and Stories, 350 TL 7. Elbise, McOÇ Alexander McGueen, 345 Euro 8. Çizme, 
Balenciaga, 571 Pound 9. Kolye, Kısmet by Milka, 10. Çanta, Stella McCartney, 629 Pound 11. Trençkot, Toga, 658 Pound 


FOREVER YOUNG 
“ Mümz Ma a 


NN CE O 7 


ALL 500 ANNIVERSARIO0, her zaman genç kalan tasarımıyla tarzını 
ve ruhunu yollara yansıtmak için geliyor. Sınırlı sayıda üretilen 

4 e Gi 5 ay 500 ANNIVERSARI0, açılır tavanı, nostaljik tasarım detayları ve 
İh i göz alıcı iki yeni rengiyle sizin de tarz ikonunuz olacak. 


Koc www.fiat.com.tr 


Fiat 500'ün CO, emisyonu 88-115 g/km, ortalama yakıt tüketimi 3,8-4,9 1t/100 km arasında değişmektedir. 


FOTOĞRAF KEREM YILMAZ 
MODA EDİTÖRÜ NUR EDA İŞBİLİR 


Elbise, 2.135 TL, 
Sportmax, MaxMara 
Pantolon, 869 TL, 
Max&Co. 
Şapka ucci 
Ayakkabılar, 2.645 TL, 
Stella McCartney, 
Beymen 


lie alm YAY 
Kirin, 


ın 
i ll) 


iie 


TT 
7 


t 


Ceket ve pantolon, Lug 
Von Siga 
Gömlek, 400 TL, The 
yacguelyns 
Küpe, 35,99 TL, Mango 
Çanta, prodüksiyona ait 
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i 
a iz. 


Ceket, Mehtap Elaidi 


Kareli b 


ehtap Elaidi 
Gömlek, 149 TL, H&M 


Etek, Roman 
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Ceket, 2.000 TL, T.A.G.G. 
Gömlek, 350TL, 
The Jyacguelyns 
Pantolon, 1.100 TL, 
T.A.G.G. 
Ayakkabılar, 2.895 TL, 
Balenciaga, Beymen 


Sweatshirt, 5.760 TL, eşofman 
altı, 2.620 TL, Gucci 
Ayakkabılar, 189 TL, Vans 


Bluz, 1.840 TL, pantolon, 
2.160 TL, kemer, 880TL, 
Prada 
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Elbise, 2.295 TL, 
MaxMara Studio, 
MaxMara 
Gömlek, Lug Von Siga 
Tayt, 49,95 TL, Penti 
Ayakkabılar, 2.025 TL, 
Aguazzura, Beymen 


Saç: Harun Ateş 
Makyaj: Ece Karagülle 
© K.U.M Agency 


UOfficiel Stil 50 


RENKLİ 


Lara at Anatolia 

çanta, Serra Türker'in 

» Pera'daaçtığıilk 
mağazasının beşinci 

| yılına özel hazırladığı 

koleksiyondan. 


RUYALA 


Tasarım mottosunu, “Uçsuz bucaksız bir alemde kendi 
dünyamı yaratmak” olarak tanımlayan Serra Türker 
ile Misela yolculuğunu öğrenmek için bir araya geldik. 


RÖPORTAJ MELİDA ALEKSANYAN 
FOTOĞRAF ÖZKAN ÖNAL 
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Üstte: 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu oluştururken kaybolan 
hayallerden ve kuşların renkli dünyasından ilham almış. 

Serra Türker, mağazanın Altta: Pembe Sophia at Sahara çanta ve mavi Vera at Pera çanta. 
tam karşısında yer alan 
ofisinde, Misela'nın eklektik ve renkli dünyasını 
şekillendiriyor. 


- 
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Ofisinin 
ii dekorasyonunda, 
ğZ..AN si sıkça ilham 
po aldığı kitaplar 


baş köşede. 
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New York'ta doğdu, kısa zamanda Diane Kruger'dan Jessica Alba'ya, 
Heidi Klum'dan Karolina Kurkova'ya Hollywood yıldızlarının gözdesi haline geldi. Geçtiğimiz günlerde, Misela ile uluslararası çapta 
başarı yakalayan Serra Türker ile renkler ve desenlerle dolu dünyasını keşfetmek üzere bir araya geldik. Türker, Rhode Island School 
of Design'da iç mimarlık eğitimini yarım bırakıp tekstil alanında 
eğitim aldıktan sonra, Tocca'da tekstil tasarımcılığı deneyimi kazanmış. Aynı dönemde Parsons School of Design'da aksesuar tasarım 
dersi alırken çantalara duyduğu ilgiyi fark etmiş ki, bu da Misela'nın 
hikayesinin başlangıcı olmuş. İstanbul'un tarih kokan semtlerinden 
Asmalımescit'te büyüttüğü mağazasını ve shnowroom'unu incelerken 
merak ettiklerimizi sorduk. 


Misela aslında New York'ta doğdu. İstanbul'da mağaza 
açmaya nasıl karar verdiniz? 

“Misela'yı kurmaya karar verdiğimde hedefim aslında İstanbul'un 
adını taşıyan bir marka yaratmaktı. O nedenle üretimin kesinlikle 
İstanbul'da olmasını istiyordum. 2008 yılında markamı ilk kurduğumda New York'ta full time yaşıyordum ama üretim için İstanbul'a 
gidip gelmeye başlamıştım. Böylelikle marka için adımlarımı her iki 
şehirde de atmaya başladım. 2012 yılında ise hikayemi ve yaratmak 
istediğim dünyayı daha iyi anlatmak için İstanbul'da bir mağaza 
açmaya karar verdim.” 

New York'tan İstanbul'a geçiş sürecinde markanızda 
neler değişti? 

“Misela her geçen gün büyüyen bir marka ve aslında New York'ta 
2008 yılında ilk başladığımda sadece üç model ile yola çıkmıştım. 
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Sonrasında koleksiyonlar giderek büyüdü ama asıl büyümeyi tetikleyen şey İstanbul'da mağaza açıp, müşterilerimle birebir tanışmaya 
başlamam oldu. Onlara ulaşmaya başladıktan sonra yavaş yavaş 
hayallerimdeki dünyayı daha geniş bir çerçevede yansıtmak istedim 
ve bu heyecanım markanın bugünlere gelmesini sağladı.” 
Mağaza açmak için pek akla gelmeyecek bir yer Asmalımescit. Nasıl karar verdiniz? 

“New York'tan parttime üretim için döndüğümde kendime çalışmak 
için bir ofis arıyordum ve o zamanlar Asmalımescit mahallesinin en 
canlı ve heyecanlı zamanlarıydı. New York'un enerjisinden sonra 
bana aynı tempoda bir yer gibi gelmişti. O nedenle ilk ofisimi bu 
mahallede tuttum. Sonrasında İstanbul'un en eski semtlerinden biri 
olan Pera'da küçük bir mağaza karşıma çıkınca, aslında yaratmak 
istediğim markanın hikayesine çok uyan bir lokasyon olduğunu 
düşündüm ve burada ilk mağazamı açmaya karar verdim.” 

Hem günlük hayatınızda hem de çalışmalarınızda ilham 
aldığınız bir isim var mı? 

“Moda Operandi'nin kurucusu Lauren Santo Domingo'nun stilini ve 
yaşam tarzını çok beğeniyorum.” 

Misela'nın en beğenilen modeli hangisi? 

“Sanırım en çok Edna at Anatolia modeli beğeniliyor.” 
Peki, sizinen sevdiğiniz hangsi? 

“Benim için hepsinin yeri ayrı ama bu sezon bir tane seçmem gerekirse, Emilia at Mardin modelini çok seviyorum.” 

Hangi moda ikonunun tasarımlarınızı kullanmasını 
isterdiniz? 

“Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman ve Cate Blanchett'in tasarımlarımı kullanmasını çok isterdim çünkü stillerini ve duruşlarını çok 
beğeniyorum.” 

Değişen trendler Misela'yı nasıl etkiliyor? 

“Marka olarak zamansızlığı hedeflediğimizden dolayı trendlere çok 
bağlı kalmadan hareket ediyoruz. O nedenle koleksiyonlarımızı klasik modeller üzerine şekillendiriyorum.” 

Misela çantaların olmazsa olmazı renkler ve desenler. 

Yeni sezon da yine oldukça canlı. Aralarında en sevdiğiniz hangisi diye sorsak? 

“Emilia at Mardin dışında bu sezon favorilerim sanırım Alyssa at Algeria desenim ve Diana at Broadway modelim.” 

2017 yazının favori Misela çantası? 

“Hayaller ve kuşlardan ilham alarak tasarladığım Amazon serisinde 

yer alan Mona at Anatolia modeli.” 


“Gerçekleşmeyen 
hayallerin nereye 
gittiğine dair duyduğum 
merakı, nereye gittiğini 
bilmediğim kuşların 
renkli dünyasıyla 
birleştirmek istedim” 


LOfficiel 


SONSUZLUK 


En solda: 
1951'de Marilyn 
Monroe 
puantiyeli 
bikinisiyle poz 
verdiğinde 
henüz bu 
desenin modası 
başlamamıştı. 


Solda: Puantiye, 
Prenses 
Diana'nın da 
uzun bir süre 

en sevdiği 
desenlerdendi, 
1988. 


Altta: İkinci 
Dünya Savaşı 
sırasında 
fabrikalarda 
çalışan 
M Amerikan 
“. —— kadınlarının 
. e 
osie the 
NM Vr Riveter. 


EVRENİ 
Can Dolt! 


e Ayın sorusu: Minnie Mouse 


ile Marilyn Monroe'nun nasıl 
bir ortak yanı olabilir? Polka 
dots, nam-ı diğer puantiyelerin 
hikayesi bildiğinizden çok 
daha fazlasına sahip. 


HAZIRLAYAN MELİDA ALEKSANYAN 
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Walt Disney'den Frank Sinatra'ya, moda camiasından politika dünyasına köklü bir geçmişi 
var puantiyelerin. Öylesine uzun bir geçmiş ki, 
1926'da Miss America seçilen Norma SmalIwood'un puantiyeli mayolu fotoğrafına kadar uzanıyor. 75'lik Rei Kawakubo verdiği bir röportajda, 
“Modayla ilgili ile anılarımda puantiyeler var” 
diyor. Yayoi Kusama ise onu “sonsuz ağlar” olarak tanımlamış. Hatta bir röportajında dünyanın 
sonsuz noktalar arasında bir puantiye olduğunu 
belirtmiş. Carolina Herrera'nın, “Pyantiyeleri ilk 
defa İspanya'da bir flamenko dansçısının üzerinde 
görmüştüm. O kadar hoşuma gitti ki, zaman içinde 
benim imzam haline geldi” sözleri ise yaz kış demeden her koleksiyonunda yer alan puantiyelerin 
sırrını açıklar nitelikte. Sadece moda camiasında 
değil, tıpkı Winston Churchill ve John Major 
gibi eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in gözde 
kravatında da mavi üzerine beyaz puantiyelerin 
olması rastlantı değildi muhtemelen. 


Polka dot dedikleri 

Kimi için çocukluğunu hatırlatan vintage bir 
detay, kimi için feminenliğin anahtarı, kimi içinse 
kostüm deseni olan puantiyenin polka dot ismini 
alması, 19. yüzyılda Orta ve Kuzey Avrupa'dan 
Amerika'ya yayılan polka dansına dayanıyor söylenene göre. Avrupalı göçmenler akordiyonları 
ve etnik müzikleriyle Amerika'ya vardıklarında, 
danslarıyla da kıtada yaşayanlara ilham vermişler. Kim derdi ki, Viola Turpeinen ve Frankie Yankovic gibi polka sanatçılarının neşeli müziğiyle 
özdeşleşen puantiyeli kostümler yeni bir moda 
çılgınlığının önünün açacak... İlk çıkışı Walt Disney'in sevimli çizgi karakteri Minnie Mouse'un 
kırmızı-beyaz puantiyeli elbisesi yapmış olsa da, 
moda camiasındaki asıl sansasyonu Miss America yukarıda bahsettiğimiz fotoğrafla başlatmış. 
Ardından tüm Amerika'da puantiye desenine 
karşı zaman içinde büyüyen bir ilgi orta çıkmış. 


Puantiyenizi nasıl alırdınız? 

Polka dot'u her sezon farklı varyasyonlarla podyumda görsek de; aslında o, tarihte modadan 
müziğe, hatta politikaya kadar birçok alanda yer 
edindi kendine. 1930'larda dönemin first lady'si 
Eleanor Roosevelt'in puantiyelerle görülmesi, 
desenin günlük kıyafetlerde kendine yer edinmesini hızlandırdı. 40'larda ise Frank Sinatra'nın 
kariyerinde dönüm noktası olan Polka Dots and 
Moonbeams şarkısının ardından Los Angeles 
Times gazetesinde bir başlık şöyle diyordu: “Sfilinize puantiyelerle imza atın, asla pişman olmayacaksınız.” İkinci Dünya Savaşı sırasında erkeklerin 
yerini alıp, iş gücüne katılan kadınları simgeleyen 
We can Do 1t! posterinin kahramanı, Amerikan 


Sağda: Geçmişte bazı 
kültürlerde puantiye, büyü, 
avcılık veya erkek iktidarını 
simgeliyormuş. 


Altta: Julia Roberts ve 
Richard Gere, Pretty 
Woman, 1990 


Sol altta: Loewe 2017-18 
Sonbahar-Kış. 


Sağ altta: Saint Laurent 
2017 İlkbahar-Yaz. 
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kültürünün ikonu The Riveter'ın puantiyeli eşarbıyla, bu desen politika dünyasına da göz kırptı. 
Yüksek modanın yaratıcılarının radarına takılması ise Christian Dior'un New Look anlayışıyla 
takdim ettiği ve dönemin tüm algısını değiştiren 
koleksiyonla oldu. “İyi giyinmenin üç temel prensibi sadelik, zevk ve imtiyazdır” diyen Dior'un 
pahalı kumaşları cömertçe kullandığı, feminen ve 
lüks moda anlayışı kısa sürede taklitlerini gördü. 
Öte yandan, Audrey Hepburn'ün Funny Face ve 
Tiffany'de Kahvaltı filmlerinde giydiği Hubert de 
Givenchy tasarımı kıyafetlerle puantiye bir zarafet ikonu statüsü ve çocuksu masumiyeti yansıtan 
bir karakter edindi. Marilyn Monroe'nun ikonik 
puantiyeli bikinisini giydiği fotoğrafta ise cazibeyi 
temsil ediyordu. Klasik siyah-beyazdan farklı 
renk seçeneklerinin de etkisiyle, Lady Diana da 
puantiyeye aşık olan isimler arasına katıldı. 


Karakter analizi 

See-now, buy-now konsepti hayatımıza girdiğinden beri artık herhangi bir trend için yaz-kış 
ayrımı kalmadığı aşikar. Zira hem biz modaseverler hem de tasarımcılar için gündüz ve gece 
stilinin birlikteliği daha çok ön planda. Comme 
des Garçons'un 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda söz konusu deseni heykelsi tasarımlarla 
bir araya getirmesi veya Balenciaga'nın 2017-18 
Sonbahar-Kış sezonunda sokak stilini couture'leştiren koleksiyonu da bundan olsa gerek. 
Yeri geldiğinde feminen, yeri geldiğinde eğlenceli ve esprili bir karaktere sahip aslında polka 
dot. Anthony Vaccarello'un 80'lere göz kırptığı 
yaz koleksiyonunda, şifon üzerine siyah ve dore 
puantiyelerle dönemin Parizyen kadınına atıfta 
bulunması; aynı sezon Givenchy'nin retro renkleri ve farklı geometrik şekilleri polka dot'la bir 
arada kullanarak eğlenceli bir tavır sergilemesi; 
Dior'un tüllerinde bir araya gelen noktaların 
romantik ruhu ve daha birçok örnek buna kanıt. 
“Puantiyeler için asla yanlış bir zaman olamaz” 
diyen Marc Jacobs'ın bu sözleri aslında puantiyelerin nasıl olursa olsun bu dünyada kalıcı 
olduğunu gösteriyor. 100. yılını deviren Balenciaga'nın madeni para büyüklüğündeki benekleri, 
Margues* Almeida'nın dev puantiyeleri, John 
Galliano'nun Maison Margiela'da klasik sekreter 
tarzından esinlendiği tasarımları, Jacguemus'un 
couture çizgisinde Doğu Fransa'nın Roman kültürüyle bir araya gelen puantiyeler, Loewe'nin 
fırfırlarının puantiye ile flörtü ve niceleri... 

Her yeni sezon beraberinde yeni bir ruh, yeni bir 
karakter getiriyor ve eskisini unutturuyor. Haliyle 
bize de anı yaşamak düşüyor. Jonathan Anderson'ın 2017-18 Sonbahar-Kış defilesinde dediği 
gibi; “Carpe Diem!” 
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Sağda: Meşhur kırmızı- 
beyaz puantiyeli elbisesiyle 
Minnie Mouse. 


Alttan saat yönünde: 
Balenciaga 2017-18 
Sonbahar-Kış. Loewe 2017- 
18 Sonbahar-Kış. Norma 
Smallwood, Miss America, 
1926. Margues' Almeida 
2017-18 Sonbahar-Kış. 
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Karl Lagerfeld'in 
Chanel ile zaman 
içerisindeki yolculuğu 
devam ediyor. 
2017-18 Sonbahar- 
Kış sezonunda şahit 
olduğumuz uzay 
çağının ardından, 
Cruise 2018 defilesiyle 
Antik Yunan dönemine 
doğru mitolojik bir 
yolculuğa çıkıyoruz. 


YAZI DEBORA ZAKUTO 
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Yunan mitolojisinde birçok hikaye vardır, kimi zaman 
bizi şaşırtan, kimi zaman da heyecanlandıran... Moda ve 
sanat dünyası ise belirli aralıklarla bu büyüleyici tarihe 
yönelir, yeni bir ilham kaynağı bulmak adına. Deniz tanrısı Poseidon'un hikayesi de bunlardan biridir. Enginlere 
açılmış bir geminin kaderi Poseidon'un ellerindedir. 
O yüzden, demir alınmadan önce Poseidon'a yakarılır, 
atlar kurban edilir. Bu nedenle Milattan Önce 5. yüzyılda 
Atina'lılar savaş ya da ticari nedenlerden dolayı uzaklara 
giden gemilere veda ettikleri bölgeye bu tanrıya ithafen 
görkemli bir tapınak inşa etmişler. Atina'nın sadece 70 
kilometre uzağında, Attika Yarımadası'nın ucundaki Sounio'da yer alan büyüleyici Poseidon Tapınağı, 3 Mayıs'ta 
bir günlüğüne Paris'teki Grand Palais'ye taşındı. 


Poseidon Tapınağı'na Chanel dokunuşu 
Paris Moda Haftası kapsamında her sezon Chanel için 
havalimanından denizaltına, kutuplardan tiyatro salonuna farklı bir dekora bürünen Grand Palais son olarak 
Ekim ayında markanın 2017-18 Sonbahar-Kış defilesi 
için devasa bir uzay mekiğiyle karşımıza çıkmıştı. 
Görünüşe göre Chanel için zaman içerisinde çıktığı bu 
yolculuk yeterli olmamış; marka, 2018 Cruise sezonunda 
rotasını Antik Yunan çağına çevirdi. Daha önce Dubai, 
Seul, Havana gibi destinasyonlarda Cruise defilelerini 
gerçekleştiren Chanel bu yıl Paris turizmine destek 
olmak amacıyla Yunanistan'a gitmek yerine Poseidon 
Tapınağı'nı Grand Palais'ye taşıma kararı aldı. Büyük 
Saray'ın üst katında yer alan Galerie Courbe'de 50'den 
fazla kişinin üç haftada yaptığı inşaat sonucunda ortaya 
çıkan Antik Yunan dekoru defile için kapıdan içeri giren 
herkesi büyüleyecek bir görünüme sahipti. 

Yaratıcılık konusunda sınır tanımayan Karl Lagerfeld'in 
2018 Cruise defilesinde işlediği Antik Yunan tarihi hem 
tasarımcının hem de Gabrielle Chanel'in her zaman ilgisini çeken bir dönemdi. Örneğin Fransız film yönetmeni 
Jean Cocteau'nun 1922'de sahnelediği A47//gone'un 
kostümleri Chanel imzası taşırken, tasarımcının daha 
önce gezme şansına sahip olduğum Rue Cambon'daki 
apartmanında bu döneme ait çeşitli öğeler yer alıyor. 
Özellikle mermer Venüs heykeli, mitolojide bilgeliği 
temsil eden baykuş motifi kazınmış düğmeler ile Antik 
Yunan döneminin çiçeği defne yaprağıyla süslenen çift 
C logosu öne çıkan detaylar arasında. Lagerfeld ise bir 
röportajında çocukluk yıllarında ilk okuduğu kitabın 
Homeros olduğunu açıklamıştı. Dahası, tasarımcının 
2012 yılında yayınlanan 74e Voyage of Ulysees totografik sergisi büyük beğeni toplamış, hatta bir süre Hotel 
Metropole Monte-Carlo'nun duvarlarını süslemişti. 
Ayrıca Lagerfeld, klasik romantik roman Daphnis ve 
Chloe'yi Baptiste Giabiconi ve Bianca Balti ile günümüze uyarlamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Lagerfeld, bu tutkusunu Paris'te gerçekleşen Cruise defilesi 
sonrası, “Yunanistan, Antik Çağ'daki güzellik kriterlerini 
koruma konusunda oldukça başarılı. Bence tarih boyunca 
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kadınların daha güzel göründüğü birdönem olmadı. Yada 
daha güzel sütunların inşa edildiği. Zaten tüm Rönesans 
dönemi de bu nedenle Antik Çağ üzerineydi. O dönemin 
gücü ve öngörülemeyen olayları her daim çok etkileyici” 
sözleriyle de anlattı. 


Lagerfeld usulü Yunanistan 

Yağmurlu bir Mayıs gününde Grand Palais'den içeri 
girdiğimiz an, arka fondaki Ege Denizi manzarası, kırık 
sütunlar ve aralardan görünen adaçayı ve biberiye ağaçlarıyla bizi büyülemeyi başaran Karl Lagerfeld, Antik 
Yunan temasını dekorun yanı sıra tasarımlarında da 
yorumlayarak Cruise defilesinde her biri diğerinden 
güzel Yunan tanrıçalarıyla karşımıza çıktı. Ancak, “Gerçekçilik hiç ilgimi çekmiyor. Ne seversem onu yaparım. Bu 
nedenle Antik Yunan'ı direkt günümüze uyarlamak yerine 
kendi Yunanistan'ımı yarattım” sözleriyle de belirttiği 
gibi, yarattığı tanrıçalar geçmişten çok geleceği temsil 
eden birer hayal ürünüydü. Ve bu bakış açısının günümüzde Mikonos, Santorini ve Kefalonya gibi bölgeleriyle bir yaz turizmi bölgesi olan Yunanistan'a farklı bir 
anlam kattığı da söylenebilir. 

Yaz tatilleri için en dikkat çekici parçaların yer aldığı 
Chanel 2018 Cruise koleksiyonu ile Lagerfeld bu sefer 
bir ilke imza atarak Resortwear'in yanı sıra Antik Yunan 
dönemini ofislere taşıyacak tüvit parçalarla da karşımıza 
çıkıyor. Dualitenin öne çıktığı koleksiyonda, altın detaylarla süslenmiş tek omuzları açık beyaz ve krem elbiseler 
modemiteyle antik dönemi bir araya getirirken, markanın ikonik tüvit etek-ceket ya da elbise-ceket takımları 
farklı renk alternatifleriyle öne çıkıyor. Bizim koleksiyondaki favorimiz ise brokar işlemelere sahip plili etekler 
ile egzotik kumaşlarla hazırlanan gladyatör sandaletler. 
Ve tabii ki, ikon olma yolunda ilerleyen Chanel'in yeni 
çantası Gabrielle. Gelecek sezon yepyeni kumaş alternatifleriyle raflardaki yerini almaya hazırlanan özellikle sırt 
çantası versiyonu bohem duruşuyla kalpleri fethediyor. 


“Gerçekçilik hiç 
ilgimi çekmiyor. 
Bu nedenle Antik 
Yunan'ı günümüze 
uyarlamak 

yerine kendi 
Yunanistan'ımı 
yarattım” 


in gözünden 


kapsamında her sezon 
Chanel için farklı bir 
dekora bürünen Grand 
Palais bu kez Antik 
Yunan dönemini Karl 


Paris Moda Haftası 
Lagerfeld 


günümüze taşıdı. 
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VERONIKA 
HELLLBRUNNERA 


ÖZEL 


ZİYARET 


Bazı gardıroplar sahipleri hakkında çok şey anlatır. Moda, güzellik ve 
kültür-sanat içerikli online Hey Woman! dergisinin kurucularından 
Veronika Heilbrunner'ın Berlin'deki evine küçük bir baskın düzenledik. 


YAZI LAURE AMBROISE FOTOĞRAF SANDRA SEMBURG 


Hayat hikayenizi nasıl özetlersiniz? 

“Benim dünyama çok uzak olan bir dünyayı keşfettiğim moda dergilerine duyduğum aşkla, Almanya'da, küçük bir Bavyera köyünde doğup 
büyüdüm. Eğitim hayatımın ardından, modelliğe başlamadan önce bir 
süre barmenlik yaptım, aslında kısaca özetlemek gerekirse her şeyi 
denedim. Konsantrasyon problemim vardı ve çok sabırsızdım. Sonra 
gençlere yönelik bir moda dergisinde stajer olarak çalışmaya başladım 
ve editör asistanı olana kadar bu şekilde devam ettim.” 

Harper's Bazaar dergisinin Alman edisyonu için çalışmıştınız, oradane yapıyordunuz? 

“Dergi 2014 yılında çıkmaya başladı ve ben de dergi ekibine aynı yıl stil 
editörü olarak katıldım. Başlarda alışveriş sayfaları, portreler, modaevleri hakkında konular hazırlamak gibi görevlerim vardı. Vakit bulduğum zamanlarda editoryal çekimler gerçekleştiriyordum. Bu kadar 
ünlü bir marka ve önemli bir unvan altında çalışmayı seviyordum ama 
bir sene sonra yeni maceralara atılma kararı aldım ve Alman Vogue'un 
eski dijital editörü, hem arkadaşım hem ortağım olan Julia Knolle ile 
kendi online dergim Hey Woman''ı kurdum.” 

Peki, Mytheresa.com? 

“Harper's Bazaar ekibine katılmadan önce orada iki yıl boyunca moda 
direktörü olarak çalıştım. Anasayfa için içerik ve günlük haber bülteni 
hazırlıyordum. Her gün çok yoğun geçiyordu ama büyük markalarla 
çalışmak çok motive ediciydi. Bu deneyimden çok şey öğrendim. Orası 
modanın diğer tarafı, satış kısmıydı.” 

Artık dergi ve Mytheresaile olan çalışmalarınız tamamen 
bitti mi? 

“Tamamen Hey Woman!'a konsantre olabilmem için Harper's Bazaar 
ile çalışmayı bırakmam gerekiyordu. Böyle kapsamlı bir projeyi gerçekleştirmek için tüm zamanınızı ayırmanız gerekiyor. Ayrıca Fransız 


Zümrüt yeşili 
rugan Louis 
Vuitton botları. 


Chloe'nin Faye'deri 
çantasını,günlü 


Jalouse dergisi ile olduğu gibi markalarla işbirliği yapmayı ve dünya 
çapında tanınmalarına katkı sağlamayı seviyoruz. İsveçli dergi Styleby'da aylık bir köşem var ve halen çok sık olmasa da Mytheresa.com 
için editoryal çekimler gerçekleştiriyorum.” 

Hey Woman"ın konsepti nedir? 

“Enteresan, eğlenceli, kafa dağatan ama en önemlisi ilham veren bir 
içerik hazırlamak istedik. Derginin başlangıç noktası, okumak, öğrenmek ve bilmek istediklerimizi yayınlamaktı. Bir yayınevinin desteği 
olmadan, kendi başımıza hareket etmek ve karar vermek için bağımsız olarak başlamak istedik. Arkasında gerçek insanların bulunduğu 
dijital bir dünya yaratmak istedik çünkü takip ettiğiniz insanları tanımanız gerektiğine inanıyoruz. 

Almanya'da Garance Dorg, Elin Kling, Leandra Medine veya Emily 
Weiss gibi kişiler yok. Daha büyük bir şey yaratma konusunda başarılı 
olduklarından, özellikle bu tip kadınlardan ilham aldık. Makalelerimizi Almanca ve İngilizce olarak yayınlıyoruz çünkü dijital dünyada 
gerçek sınırlar yok ve üstelik diğer ülkeler ile iletişim kurmak istiyoruz. 
Bu yüzden dergimize birçok ülkeden katkıda bulunanlar var ve onların içeriklerini kendi ana dillerinde yayınlamak istiyoruz.” 
Sitenizin başka sitelerden ne farkı var? 

“Dijital dünyadaki bilgi hızı ve yoğunluğuna karşılık, paylaşımlarımızı 
yavaş bir hızda, haftada altı tane olacak şekilde yayınlamaya karar 
verdik. Herkes şimdi kolayca modaya erişebildiğinden, kendimizi 
diğerlerinden ayırt etmek ve yalnızca bir önizleme olmaktan çıkarmak istedik. Ümit vadeden genç yeteneklere ve katkıda bulunanlara 
önem veriyoruz, çeşitliliğe inanıyoruz. Online dergide sadece moda 
değil, güzellik, yemek, sağlık ve müzik de bulunuyor. Kısacası tüm ilgi 
alanlarımızdan bahsediyoruz.” 


“Ümit 
vadeden 
genç 
yeteneklere 
ve katkıda 
bulunanlara 
önem 
veriyoruz, 
çeşitliliğe 
inanıyoruz” 


Siteyi açtığınızda Mytheresa.com'un satın alma direktörü, erkek arkadaşınız Justin O'Shea sizene önerdi? 
“Kendimize sadık kalmamızı, karar almaktan korkmamamızı, ilk 
taslaktan beri üzerinde çalışmış olduğumuz bu sitenin merkezinde 
olmanın avantajından yararlanmamızı... Çünkü yeni bir şeyi tanıtmak 
herkese verilmeyen bir ayrıcalık. Hızlıca büyüyen bir şeyin parçası 
olmak inanılmaz bir duygu.” 

En sevdiğiniz tasarımcılar? 

“Valentino, Louis Vuitton ve Prada'yı severim. Alessandro Michele 
tarafından tasarlanan Gucci'ye tam anlamıyla deli oluyorum. Onun 
bakış açısına hayranım; mücevher ve renkten korkmamasını, yarattığı 
lüks vintage havayı çok seviyorum.” 

Aksesuarlar? 

“Ayakkabıda Gianvito Rossi, Aguazzura ve Francesco Russo. Mücevherde Gaia Repossi... Ah, bir de Chlo&'nin çanta ve ayakkabılarına 
takıntım var. 

Yakın takipte olduğunuz yeni tasarımcılar? 

“Her şeyden önce J.W. Anderson. Ayrıca tabii ki eşsiz bakış açıları 
nedeniyle Simone Rocha ve Rosie Assoulin.” 

“Onsuz asla” dediğiniz parçalar? 

“Zümrüt yeşili krokodil baskılı rugan Louis Vuitton botlarım. Sabahtan akşama kadar yanımdan ayırmadığım Chlog Faye deri çantam.” 
En sevdiğiniz ikonlar? 

“Charlotte Rampling, Jane Birkin, Anita Pallenberg, Keith Richards, 
Uschi Obermaier... 60'lar ve 70'lere takıntım var.” 

Giyim tarzınız? 

“Doğal olarak modaya bayılıyorum, hayal kurmamı sağlıyor fakat 
gerçek dünyada yaşıyorum bu yüzden yürürken, bisiklete binerken, 


Dekor amaçlı kullandığı 
yeşil fayanslı şömine. 


Veronika'nın stilini 
özetleyen cümle: 
Rahat ama şık. 


Çeviren Dilara Yılmaz 


Moda ve sanata dair 
kitaplar bir arada. 


çalışırken rahat olmalıyım. Şu sıralar topuklular yerine düz ayakkabıları tercih ediyorum. Çoğunlukla sneaker'lar ve yaz kış giydiğim Dr. 
Martens'ler. Sanırım romantik bir realist olduğumu söyleyebilirim.” 
En son aldığınız ürün? 

“Vestiaire Collective sitesinde bulduğum pembe renkli vintage Chloğ 
bluz. Küçük hazineler bulmayı seviyorum, küçükken tasarım parçalar 
satın almak için çok az param olduğunda hayal ettiklerim gibi.” 
Parfümünüz? 

“Tom Ford'un Neroli Portofino parfümü. O kadar seviyorum ki, kendimi içinde yüzüyormuş gibi hissediyorum.” 

Hayalinizdeki akşam yemeğinde masada kimlerin olmasını isterdiniz? 

“Kostümleri içinde Game of Thrones dizisinin oyuncuları. Dizinin 
sonuyla ilgili bir sürü soru sorardım.” 

Baş ucu kitabınız? 

“Dana Thomas'ın Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McOucen and John Galliano kitabı.” 

Son zamanlarda aldığınız en güzel hediye? 

“Bu macera için her taraftan desteklenmek, ekibim ve nişanlım...” 
En sevdiğiniz front-row? 

“Chanel. Gözlemlenebilecek o kadar ilginç şey var ki... Her zaman 
yarının ikonu olabilecek bir yüz var örneğin. Yaşlarına bakılmaksızın 


Veronika ve Justin 
O'shea'nın portreleri. 


kendi tarzlarını zarif bir şekilde geliştiren bu Chanel kızları, çoğu 
zaman basından insanlarla karıştırılıyor. Defileyi izlemek zorunda 
olduğum için sürekli podyuma konsantre olmaya çalışıyorum.” 

Bu sonbaharda sevdiğiniz trendler neler? 

“Neo-romantizm iletüm koyu ve derin renkler, Altuzarra, Chloğ, Marc 
Jacobs ve Givenchy defilelerinde gördüğümüz bordo, lacivert, kahverengi tonları, beyaz danteller, kadife ve altın düğmeler, uzun mantolar 
ve yüksek yakalar. Metalik dokunuşlar, doreler, lameler ve payetlerle 
gösterişin geri dönüşü... 

Minimalizm kesinlikle bitti. Louis Vuitton, Christopher Kane, Gucci 
veya Saint Laurent'de olduğu gibi büyük yüzükler ve saç takıları, 
logolu ve zincirli kemerler, düğümler ve broşlar var bu sezon.” 
Berlin'de yaşıyorsunuz ancak yolunuz sık sık Paris'e düşüyor. Şehirde sevdiğiniz yerler? 

“Belki çok klişe gelecek ama Saint-Germain-des-Pr&s bölgesinde 
gezmeyi seviyorum. Moda haftası süresince Caviar Kaspia'da akşam 
yemeği yemeye bayılıyorum. Çekici insanlarla dolup taşıyor ve krepli 
somonlarını seviyorum. Erkek arkadaşımın motosikletinin arkasında, 
sabahın erken saatlerinde boş sokaklarda gezmekten ve sonrasında 
kahvaltı yapmaktan asla sıkılmam. Colette'in özellikle mücevher bölümüne göz atmayı çok seviyorum. Kapanacak olmasına üzüldüm. Ama 
her şeyden öte Palais-Royal için derin bir tutkum var diyebilirim.” 


BSH Grubu, Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı sahiplerindendir. 


Hayat birbirinden güzel anlarla dolu. Bu anların bazıları ise 
kıyafetinize sinen kokularla... Neyse ki sensoFresh programı 
sigara, yemek kokusu gibi rahatsız edici kokuları yok ediyor. 


Aktif oksijen ve akıllı sensörler sayesinde en hassas 
çamaşırlarınızı bile 30-45 dakika içinde giyilmeye hazır hale 
getiriyor. 


Hayat kokularla dolu... 
Kıyafetleriniz öyle olmak 
zorunda değil. 


Yeni sensoFresh programı, iSensoric teknolojisi sayesinde, aktif oksijen 
kullanarak çamaşırlarınızdaki bütün kokuları hızlı ve etkili şekilde yok eder. 
Hem de yıkamaya gerek kalmadan. 


siemens-home.bsh-group.coml/tr 


444 66 88 Kili 


kiye 


Siemens. Gelecek evinizde. 
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TUR MODA 


dü, 


“Dünyayı tasarım kurtaracak” diyecek kadar işine bağlı, kendini 
tıpkı sanatı gibi keskin ve minimalist biri olarak tanımlayacak 
kadar tutkulu. Minyatür çanta tasarımları ile dikkatleri 
çeken 28 yaşındaki sanatçı Phillip Nuveen anlatıyor. 


Miu Miu'dan Fendi'ye dünyaca ünlü birçok 
markanın sosyal medya hesaplarında boy 
gösteren sofistike minyatür çantalarıyla 
adını duyuran Phillip Nuveen ile sınırları 
gittikçe belirsizleşen yeni nesil moda, tasarım ve dijital dünyayı konuştuk. 


Öncelikle, minyatür çalışma fikri 
nereden çıktı? 

“Çocukken her zaman bina ya da mühendislikle ilgili bir şeyler yapmak isterdim. 
Aslında her şey Lego'larla başladı diyebiliriz. Lise ve üniversitede grafik tasarımı 


YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI 


eğitimi aldım ancak aklım hep üç boyutlu 
işlerdeydi. İlgim bu yönde olunca, bugün 
yarattığım minyatür dünyalar ve nesneler 
ortaya çıktı. Mimarlığa sonsuz bir şekilde 
hayranım. Yaptığım tüm bu minyatürler 


mimarlık diplomamın yanı sıra aklımdaki- 


leridetüm dünyaya göstermenin en iyi yolu 
gibi geliyor.” 
Bize kendinizi nasıl anlatırsınız? 


“Sanatıma da yansıttığım gibi ben minimalist ve keskin biriyim. Vaktimin çoğu çalış- 


makla geçiyor, sanat ve tasarıma oldukça 
bağlıyım. Tüm bu tempoya rağmen 


gülmekten ve arkadaşlarımı güldürmekten 
hoşlanırım, bu nedenle yemekler ve koktey- 
İler için zaman ayırmaya çalışıyorum.” 
Mimari ve tasarıma tutkulu bir 
şekilde bağlısınız. Peki, sanatın 
hayatınızın bir parçası olduğunu 
ne zaman fark ettiniz? 

“Gerçekten ne zaman olduğuna dair bir 
fikrim yok ancak yaratıcı yanımın sanatla 
kesişmesi kaçınılmazdı.” 

Minyatüre başlama sürecinize 
dönersek... 

“Olması gereken bir süreçti sanırım. Resim, 
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dikiş, fotoğrafçılık ve grafik tasarıma bayılıyorum, ancak minyatürün içinde barındırdığı mimariden ve harika dünyalardan 
çok hoşlanıyorum. Diğer yaratıcı yeteneklerin hepsi minyatürlerimde hayati bir 
rol oynuyor, bu yüzden hepsini yapmaya 
çalışıyorum.” 

Hangisanat dalını kendinizedaha 
yakın hissediyorsunuz? 

“Dürüst olmam gerekirse, buna kesin bir 
cevap veremem. Ben sanat, tasarım, moda, 
güzellik ve kültür emen bir süngerim diyebilirim. Çok sevdiğim bir cümle var, Charles Eames'e ait: “Sonunda her şey birbirine 
bağlanır.” Bence bu tüm yaratıcı ürünler 
için geçerli. Benim için boncuk işlemeli 
Chanel bir ceket de en az bir tablo kadar 
güzel görünebilir.” 

Minyatür çalışmalarınız için hangi 
malzemeleri kullanıyorsunuz? 

“Mümkün olduğunca plastik ambalajlı 
olmayan, sürdürülebilir ve geri dönüşümlü materyaller kullanmaya çalışıyorum. Köpük, yaprak, kil, deri, sentetik deri, 
kumaş ve her türlü kağıt, tasarımlarımı 
hazırlarken en çok kullandığım malzemeler arasında.” 

Gucci,Chanel,Louis Vuitton... Pek 
çok lüks moda markasının çantasını minyatürleştirdiniz. Hangi 
model ya da markayı kullanaca- 
Sınıza nasıl karar veriyorsunuz? 

“Açıkçası lüks ve tasarımı bir arada görmek 
benim için çok önemli. Yeteneklerimizin 
ve çalışmalarımızın büyük bir kısmının 
sahip olduğumuz zevklerden, hatta yemek 
yediğimiz yerlerden, kullandığımız mobilyalardan ilham aldığını düşünüyor ve 
seçimlerimi bu kriterlere göre yapıyorum.” 
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“Sanat, tasarım, moda, güzellik 
ve kültür emen bir süngerim 
diyebilirim. Benim için boncuk 
işlemeli Chanel bir ceket deen az 
bir tablo kadar güzel görünebilir” 


Genç tasarımcılara vereceğiniz 
en iyi tavsiye? 

“En önemlisi kendi sınırlarını zorlamak. 
Dikkat çekmek istiyorsan hep üretmek 
zorundasın. Gerçekten kararlıysan fedakarlık yapmalısın.” 

Yaptığınız ilk çalışmayı hatırlıyor 
musunuz? 

“Hatırlamak biraz zor ama bazı çizimlerimi 
dört yaşımdayken yaptığımı hatırlıyorum. 
Küçükken mutfak masasında babamla 
birlikte çizimler yapardık. Beni izler ve 
desteklerdi. Lisedeyken birçok farklı türde 
eserler yaptım. O kadar ki, lakabım Phillip 
the Factory idi. Yirmilerim de aynı olacak 
gibi görünüyor. Ben küçük bir fabrikayım 
ve daima üretiyorum. Keşke daha fazla 
enerjim veya vaktim olsa!” 

Bundan sonrası için planlarınız 
var mı? 

“Evet, işimi büyütmek için büyük planlarım 
var. Toptan seri üretim konusunda epey 
hevesliyim. Umarım bir gün minyatürlerimin de dahil olduğu birçok güzel şey satan 
mağazalarım olur.” 


Phillip Nuveen, zanaat ile 
sanatı, mimariyle modayı 
buluşturduğu tasarımlarında 
sürdürülebilir ve geri 
dönüşümlü materyaller 
kullanmayı tercih etmesiyle 
de övgüyü hak ediyor. 
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#OO1LD 


Instagram yayın akışında radarımıza takılan ve 2017-18 Sonbahar- 
Kış sezonuyla birlikte yükselişe geçmeye hazırlanan 10 yeni 
marka, bir kenara not almanız için sayfalarımızda sizlerle. 


YAZI DEBORA ZAKUTO 


Hepimizin ufak bir merakla bakmaya başladığı tavşan 
deliği Instagram'dan Alis gibi hiç bitmeyecekmiş gibi gelen 
düşüşümüz hızla devam ediyor. Özellikle de moda dünyasının bu 
sosyal medya mecrasındaki gücünün artmasıyla... Eskiden yeni bir 
markayı ünlü bir isimle ya da dikkat çekici bir moda çekimiyle keşfederken, artık Instagram'daki #OOTD (Outfit of the day) etiketleri ve 
keşfet bölümünde sürekli karşımıza çıkan yeni post'lar ile içimizdeki 


dYuzefi 


2016 yılında Londra Moda Haftası kapsamında lanse edilen Yuzefi, XXL 
çantaların yükselişe geçtiği bir dönemde küçük çanta tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Giles Deacon, Richard Nicoll, Christopher Shannon 
ve Christopher Kane gibi isimlerle çalıştıktan sonra kendi markasını kuran 
Nasa Yousefi, küçük çantaları günlük hayatımıza uyarlarken, tasarımlarında 
kullandığı kontrast renkler büyük beğeni topluyor. 


araştırmacı gazeteciyi ortaya çıkarıyoruz. Sadece Instagram'da reklam 
ve e-ticaret sitelerinde satış yaparak moda dünyasına giriş yapan yeni 
markalar, bu mecrada keşfedildikten ve bir Instagram post'u sayesinde 
24 saatte stoklarını tükettikten sonra, dünyaca ünlü konsept mağazalarında karşımıza çıkıyorlar. Biz de 2017-18 Sonbahar-Kış sezonuna 
giriş yaparken online'dan offline'a transfer olan en yeni on markayı 
sizler için bir araya getirdik. 


dStorets 


Farklı renk seçenekleriyle 2017 yazında Instagram'da en 


çok karşımıza çıkan gingham desenli bluz tasarımına imza 
atan Storets, H&M ile Zara'nın yeni rakibi olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor. Gardırobunda eşi olmayan parçalara yer vermek isteyen cool gençlerin kalbini çalan markanın e-ticaret sitesine göz atmanızı öneriyoruz. 
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MAttico 


Attico geçtiğimiz yıl, kişisel stilleriyle sokak 
modasının en gözde isimlerine dönüşen Giorgia 
Tordini ile Gilda Ambrosio tarafından kuruldu. 
Kendi giyim tarzlarından ilham alarak tasarım 
yapan ikili sadece bir yılda Net-a-Porter, Matches 
Fashion, Moda Operandi ve MyTheresa'da yer 
alma şansını yakaladılar. 20'li yılların rapper stilini İtalyan şıklığıyla bir araya getiren Attico özellikle elbise tasarımlarıyla meşhur. 


pKitriıStudio 

Günlük gardırobunda akıllı parçalara yer vermek 
isteyen günümüz çalışan kadınlarının kalbini 
çalmak üzere kurulan Kitri, moda dünyasının 
en temel parçalarını yeniden yorumlayarak karşımıza çıkıyor. Ulaşılabilir ve klasik parçalar arayanlara hitap eden İngiliz marka eski bir balerin 
olan Haeni Kim imzasını taşıyor. 


Stil 


dStaud 


2017 İlkbahar-Yaz sezonunda Solid 
& Striped ile yaptığı işbirliğiyle 
adını yeni nesil influencer'lar arasında duyuran Staud, 2015 yılında 
Reformation'ın eski moda direktörü Sarah Staudinger ile partneri 
George Augusto tarafından Los 
Angeles'ta kuruldu. Moda dünyasına hazır giyim koleksiyonuyla 
giriş yapmış olsa da, Bissett çanta 
tasarımıyla yükselişe geçen marka 
yalın çizgileri ve mimari formlarıyla 


meşhur. 


&Rouje 


Fransız It-girl Jeanne Damas'ın geçtiğimiz yıl kurduğu Rouje özellikle tişört 
tasarımları ve floral elbiseleriyle son zamanlarda sosyal medyada en çok karşımıza çıkan markalar arasında. Umursamaz Parizyen şıklığını günümüz 
modern kadınları için yeniden yorumlayan tasarımcı, yüksek belli pantolon 
ve anvelop elbise gibi retro parçalarla kalbimizi kazanıyor. 
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OLPA 


Yeni moda başkenti olmaya aday Los Angeles, 2016 yılında kurulan LPA'in de 
ev sahibi. Revolve markasını da bünyesinde bulunduran Alliance Apparel çatısı 
altında hayatına başlayan ve Lara Pia Arrobio imzasını taşıyan marka, Dolce 
& Gabbana'nın seksi duruşunu Supreme'in sportif tavrıyla buluşturarak yeni 
nesil parti kızlarının kalbini kazanmayı amaçlıyor. 


OscarTiye 


“Bir kıza doğru ayakkabıyı ver, dünyayı 
fethetsin” sloganıyla moda dünyasına 
giriş yapan Oscar Tiye, genç tasarımcı 
Amina Muaddi'nin imzasını taşıyor. 
2013 yılında kurulan ve üretiminin 
tamamını İtalya'nın Riviera del Brenta 
bölgesinde gerçekleştiren markanın 
tasarımlarında oryantal esintiler dikkat çekiyor. Bu özelliği sayesinde Zoe 
Saldana'dan Olivia Palermo'ya birçok 
yıldızın gardırobuna girmeyi başardı. 
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©RDeRavenel 


Bahamalar ile Paris arasında mekik dokuyarak 
büyüyen Rebecca de Ravenel bu iki bölgenin 
özelliklerini kurduğu 
aksesuar markasında 
bir araya getiriyor. 
Rebecca'nın ismini 
belki daha önce duymamış olabilirsiniz 
ancak Les Bonbons 
adını verdiği küpeleri 
Lupita Nyong'o'dan 
Lily Adridge'e birçok 
ünlü ismin favorisi. 
Genç tasarımcı, 2017- 
18 Sonbahar-Kış sezonunda hazır giyim ve 
çanta koleksiyonuyla 
karşımıza çıkıyor. 


dMagdaButrym 


Yavaş modanın dikkat çekici temsilcilerinden Magda Butrym, üç yıl gibi kısa bir sürede 
moda dünyasının en çok konuşulan niş markası haline geldi. Tüm üretimini Polonya'daki 
yerel zanaatkarlara yaptıran tasarımcı, 8O'lerin 
power dressing anlayışını günümüze taşırken, 
asimetrik floral elbiseleriyle 2017-18 Sonbahar-Kış sezonuna giriş yapıyor. Yeni sezonda ilk 
ayakkabı koleksiyonunu da lanse ediyor olacak. 


Her mevsim — 
tam mevsimi. BOSCH 


Çekmeceli derin dondurucu 

A** enerji sınıfındaki Bosch çekmeceli 
derin dondurucular, tüm lezzetleri 
ilk günkü tazeliğiyle korur. 
www.bosch-home.com.tr 
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GARDIROPTAKİ 
TARİHİ ESER: 


TRENCKOT 


Kemerlerinizi bağlayın! Thomas 
Burberry'den miras ikonik tasarımların 
150 yıllık geçmişine yolculuk yapıyoruz. 


YAZI MELİDA ALEKSANYAN 


Tarih boyunca tüm icatların ihtiyaçtan ortaya çıktığı söylenir. Bu teorinin moda dünyası için geçerli olduğunu düşünmeyenlerdenseniz, 
biraz sonra okuyacaklarınız fkrinizi değiştirebilir. Her ne kadar dönem 
dönem işlevsizliğiyle icadı sorgulanan parçalara tanıklık etsek de, ihtiyaçtan ortaya çıkan parçalar da göz ardı edilecek gibi değil. “Kalın 
giysem terlerim, ince giysem üşürüm” dediğimiz mevsim geçişlerinde 
kurtarıcı rolünü üstlenen trençkot tam da o parçalardan. Hikayesine 
gelecek olursak... 

Trençkotun tarihi aslında 1823'te İskoç kimyager Charles Macintosh'un su geçirmez yağmurluğu icat etmesiyle başlamış. Macintosh'un icadını, 1853'te İngiliz terzi John Emery'nin yün ve pamuk 
karışımı yeni su geçirmez kumaşı takip etmiş. Ancak işlevsel olsa da, 
Emery'nin bu kumaştan ürettiği parkalar savaşlarda kullanılmak için 
pek rahat değilmiş. Birinci Dünya Savaşı sırasında Thomas Burberry 
hafif ve dayanıklı gabardin kumaşı icat etmiş. İngiliz ordusu da haberi 
almış olacak ki, Burberry'i subayların ihtiyaçlarına cevap verecek, su 
geçirmeyen ve rüzgardan koruyan bir ceket yaratmakla görevlendirmiş. Bugün kullanım amacı ve alanı değişmiş olsa da, o dönemlerde 
tek gaye ordunun ihtiyaçlarını karşılamak olduğundan her detayın bir 
işlevi varmış. Burberry, kamuflaj için toprak ve yeşil tonlarını kullanırken, göğüs kısmındaki katmanla da savaş sırasında darbelerin etkisini 
azaltmayı amaçlıyormuş. Kemerdeki toka savaş aletlerini asmak için 
tasarlanmış. Trençkotun rüzgardan koruma işlevi ise sırt kısmındaki 
ikinci katmanın göreviymiş. Nihayetinde, onu savaş meydanlarından 
moda sınırları içine taşıyan ilk hareket, cepheden dönen askerlerin 
sivil hayatlarında trençkotu giymeye devam etmeleri olmuş. 


Trençkot kuşatması 

1930'da Henry Guttman'ın gerçekleştirdiği, trençkot giyen bir modelin portre çekimi, bu zamansız parçanın giderek ünleneceğinin sinyalini verdi. 1944 yılında Marlene Dietrich ve 1946'da Greta Garbo'nun 
üzerinde gördüğümüz trençkot, feminen görünümünü Audrey Hepburn'ün Breakfast at Tiffany's filminde kazandı. Bu filmden sonra, 
ipek eşarp ve kedi gözü güneş gözlüğü trençkotun en yakın dostları 


75 


1. Marlene Dietrich, 
A Foreign Affair 
filminden, 1948. 


2. 90'larda 


N i Burberry'nin 


ampanya yüzü Kate 
oss olmuştu. 


3. Audrey Hepbum, 
Burberry trençkotu 
ile Breakfast at 
Tiffany's filminde, 
1961. 


4. Françoise Hardy, 
Grand Prix film 
setinden, 1966. 


5. Marlon Brando 
ve Jane Fonda, The 
Chase'in setinde, 
1966. 


6. Catherine 
Deneuve, 1964. 


7. Brigitte Bardot, 
1963. 


8.341 Phillip Lim 
2017 Pre-Fall. 


9. Bottega Veneta 
2017 Pre-Fall. 


10. Versace 2017 
Pre-Fall. 
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oldular. 60'lar ve 70'lerde Brigitte Bardot, Love On A Pillow filminde 
saç bandı ve krepeli saçlarıyla trençkota yeni bir yorum getirdi. 
Zamanın olmazsa olmaz parçası, 80'lerin diskosundan da nasibini 
aldı elbette. Azzedine Alaia, Comme des Garçons, Yohji Yamamoto 
ve Yves Saint Laurent gibi tasarımcılar onu metalik renklerle buluşturdular. 9O'larda Helmut Newton'ın transparan ve plastik Dolce & 
Gabbana trençkotlarla fotoğrafladığı portreler, dönemin en ikonik 
kareleri arasına girdi. Anlayacağınız, 40'lar, 50'ler, 60'lar derken, 
Hollywood yıldızlarının ve filmlerinin etkisiyle trençkot bugünkü 
kült imajına büründü. 


Sınırsız moda evreni 

Bazı parçaların onlarla özdeşleşmiş renkleri vardır. Mavi, jean rengidir; beyaz, gelinlik; bej, trençkot... Ancak tüm tanımları yıkan 
modanın bunu es geçmesini bekleyemezdik elbette. Dönem dönem 
farklı tasarımlarla karşımıza çıkmakla birlikte, trençkotu en sık bej 
ve haki tonlarında görmeye alışığız. Bununla birlikte, son birkaç 
sezondur bu kült parça dönüşü olmayan bir değişim sürecine girdi. 
Örneğin 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda Prada'nın cırt cırt detayları 
ve tüyleriyle sportif bir çizgi, Dries Van Noten'ın düşsel evreninde 
mistik bir hava edindi. Christian Dior ve Valentino ise onu günlük 
hayattan çıkarıp dantel ve kadifelerle bir araya getirdi. Yazı etkisi 
altına alan sarılar Bottega Veneta'nın 2017 Pre-Fall koleksiyonunda 
deriyle bir araya gelirken, trençkotu yakasını düşürerek giymenin 
öncüsü Balenciaga'yı 3.1 Phillip Lim takip etti. 

Bu yaz uzayan manşetler, farklı formlara bürünen kol detayları ve 
genişleyen omuzlar, klasik trençkotun fikir babası Burberry'nin 
2017-18 Sonbahar-Kış koleksiyonunda yerini alırken; Maria Grazia Chiuri feminist duruşunu İkinci Dünya Savaşı dönemindeki 
işçi kadınlara atıfta bulunarak devam ettiriyor. Hem sportif hem 
feminen tarzı ise Philosophy Di Lorenzo Serafini'de vinil ve leopar 
kürkün birlikteliğinde yakalıyoruz. Alışılmışın dışında bir tasarım 
arıyorsanız yönünüzü Maison Margiela'ya çevirmenizi öneriyoruz. 
Zira kendisi sonbaharda trençkotu iki parçaya ayırıyor. 

Yeni nesil trençkotlar; tasarım detayları, boyları ve renkleriyle, amacın artık sadece 1sı ve konfor sağlamak olmadığını bir kez daha ispatlıyorlar. Tabii, olabilecek en yaratıcı yorumlarla. 
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11. The Devil Wears 
Prada filminde Meryl 
Streep ve Stanley 
Tucci, 2006. 


12. Burberry 2017-18 
Sonbahar-Kış. 


13. Michael Kors 2017- 
8 Sonbahar-Kış. 


14. Philosophy 2017-18 
Sonbahar-Kış. 


5. Maison Margiela 
2017-18 Sonbahar-Kış. 


6. Celine 2017-18 
Sonbahar-Kış. 


7. Burberry 
rençkotuyla 
Miroslava Duma. 
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Tanıtım 
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SPORTİF 
ÜÇLEME 


Liu Jo Sport 2017 İlkbahar- 
Yaz koleksiyonu, rahat, şık 
ve feminen giyim kodlarının 
ideal sentezini sunuyor. 


Çoğu zaman giydiğimiz kıyafetlerin bizleri olduğumuzdan 
daha zayıf ya da vücudumuzu daha biçimli göstermesini 
bekleriz. Buna uygun renk ve kesimleri seçmek ise ilk dikkat ettiğimiz detaylardan olur. Ama bu amaç doğrultusunda 
yapılması gereken asıl ve en önemli şey hiç şüphe yok ki 
spor. Yavaş yavaş herkesin hayatında vazgeçilmez hale 
gelen spor, sağlımızda etkin bir rol oynarken, kendimizi iyi 
ve zinde hissetmemize de yardımcı oluyor. Spor salonları, 
pilates stüdyoları, parklar... Spor için hayli alanımız varken, 
doğru ve rahat sportif kıyafetler için Liu Jo Sport koleksiyonundan destek almakta fayda var. Taytlar, eşofman takımları, şortlar, rüzgarlıklar, sweatshirt'ler ve sweat elbiseler 
Liu Jo Sport 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda spor ruhu 
şıklıkla bir araya getiriyor. Siyah, gri ve beyazın öne çıktığı 
renk paletinin yanı sıra sezonun ruhuna uygun olarak canlı 
floral desenler de göze çarpıyor. Feminen çizgisini korumak 
isteyen Liu Jo, koleksiyonda minik taş ve parıltı detaylarına 
yer vermekten de kaçınmamış. 


i 


Vepa Group 
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ARKADAŞTAN ÖTE 


Victorias Secret 
T-shirt Bra 
koleksiyonu, 

tıpkı Elsa Hosk 
ile Madison 
Utendahl'ın 
arkadaşlığı 

gibi, sizin 
dostluklarınızdan 
da bir şeyler 
barındırıyor olabilir. 


YAZI MELİDA ALEKSANYAN 


Ağustos ayında tanıtımı yapılan Victoria's 
Secret T-shirt Bra koleksiyonu deyim 
yerindeyse tam bir arkadaş gibi. Gündüzden geceye her an, her yerde ve her 
aktivitede bir dost misali sizinle birlikte 
hareket ediyor. Tıpkı tanıştıklarından bu 
yana birbirlerinden hiç ayrılmayan Elsa 
Hosk ve Madison Utendahl gibi. Arkadaşlık hikayelerini sorduğumuzda Hosk, 
“Madison arkadaş edinme konusunda gerçekten çok iyi. Tamamen kendiliğinden 
gelişti diyebilirim” diyor. Bundan beş yıl 
önce bir etkinlik yemeğinde tanışmışlar. 
O zamanlar bu denli yakın arkadaş olacaklarına dair en ufak bir fikirleri yokmuş. 
Bugünse tanışmalarının üzerinden yıllar 
geçtiği halde hâlâ çok sıkı dostlar. İkisi- 
nin enerjisi ve kahkahaları eşliğinde arkadaşlık maceralarını öğreniyoruz. 


“En yakın arkadaş” ifadesi sizene 
çağrıştırıyor? 
Elsa Hosk: “Her zaman yanınızda olan, 


Victoria's. size arka çıkan ve sizi olduğunuz gibi, 
Secretmeleği ü a 
Elsa Hosk, | 4 yaptığınız şeylere veya görünüşünüze 
T-shirt Bra | y ii 

ASE w. , y bakmadan seven kişi en yakın arkadaşbaşlıca MR tır bence. Kısacası size gerçekten değer 


hayranlarınd 


veren biridir.” 
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Birlikte geçirdiğiniz en komik anı 
hatırlıyor musunuz? 

E.H: “Birlikteyken zaten hep gülüyoruz. 
Ağlayana veya yerlere yatana kadar güldüğümüz anlar oluyor. Benim için en güzel 
anı, su kayağı yaptığımda Madison'ın 
bana cesaret vermesiydi. Zaten her zaman 
beni destekler. Eğer Madison orada olmasaydı bu işin altından kalkamazdım diye 
düşünüyorum.” 

“En yakın arkadaş seçtiğin kişi artık 
kardeşindir” derler. Sizce de öyle mi? 
E.H: “Kesinlikle öyle! Çünkü en yakın arkadaş, tıpkı bir kız kardeşin yaptığı gibi koşulsuz sever. Ne olursa olsun sizin için oradadır. 
Hayatınızda inişler çıkışlar olabilir ama en 
yakın arkadaşınız her zaman yanınızda olur. 
Madison'ın en sevdiğin özelliği 


> 


nedir? 

E.H:“Pozitifliğini çok seviyorum. Her zaman 
insanların iyi yönlerini görüyor. Pozitif bakış 
açısı size kendinizi iyi hissettiriyor ve sizi 
gülümsetiyor. Madison, her konuda çok destekleyici ve motive edici bir insan.” 

Birlikte yapmaktan hoşlandığınız 
aktiviteler neler? 

E.H: “Gezmek. Dünyayı gezmek, yeni şeyler 
keşfetmek. Bu bir anlamda bizim için kalabalıktan kaçış oluyor. Birlikte çalışmaktan 
da çok keyif alıyoruz. Çok iyi bir ikili oldugumuzu düşünüyorum.” 

Madison, en yakın arkadaşının Victoria's Secret meleği olması nasıl bir 
duygu? 

Madison Utendahl: “Harika! Elsa yaptığı işi 
çok seviyor ve o mutlu olduktan sonra ben 
de onun için mutlu oluyorum. Her konuda 
birbirimize tam destek veriyoruz.” 


En sevdiğiniz Victoria's Secrettasarımları hangileri? 

E.H: “T-shirt Bra'ları seviyorum. Çok iyi bir 
koleksiyon oldu. Her gün giyebilirim gibi 
hissediyorum. Ne fazla seksi, ne de fazla 
basic. Hem vücuda çok iyi oturuyor hem de 
çok rahat.” 

M.U: “En sevdiğim ve kendime en çok yakıştırdığım renk yeşil olduğu için yeşil T-shirt 
Bra favorim.” 

Bize yeni Victoria's Secret T-shirt 
Bra koleksiyonundan ve arkadaşlık 
ile ilgisinden bahseder misiniz? 

E.H: “T-Shirt Bra, en yakın arkadaşınızla 
yapabileceğiniz istisnasız her aktivitede 
mükemmel bir görüntü ve konfor sağlıyor. İçindeyken kendinizi tamamen özgür 
hissediyorsunuz.” 
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MÜCEVHER 


ANLIK BİLDİRİM 


Yüksek mücevherat ve saatçiliğin ustaları ile yeni nesil yetenekler aynı 
paydada buluşuyor; zamana meydan okuyan yaratıcı tasarımlarda. 


UOfficiel 


Mücevher 


ANTOLOJİ 


Yüksek saatçiliğin buluşma 
adresleri Basel ve Cenevre'de 
rüştünü ispat etmiş bu 9 saat, 
gösteriş ve yeteneğin en yeni 
ve mükemmel sentezleri. 


HAZIRLAYAN HERVE DEWINTRE 
PRODÜKSİYON VE FOTOĞRAF EMILY MINCHELLA 
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YENİLMEZ 


Ayar pimi mavi safir detaylı, 18 ayar altın kasalı, Ouartz mekanizmalı, 
30 metreye kadar su geçirmez “Panthe&re de Cartier” saat, Cartier 


KARİZMATİK 


Kadranı cabochon taşlı, 28mm çelik kasalı, Ouartz mekanizmalı, kayışı değiştirilebilir, 5O 
metreye kadar su geçirmez “Tambour Moon Star Petite Seconde Blanche” saat, Louis Vuitton 


BAŞTAN ÇIKARICI 


Pırlantalı çelik kasalı, sedef kadranlı, Ouartz mekanizmalı, 
su yılanı kayışlı “Serpenti Skin” saat, Bulgari 


64 adet brillant kesim pırlantalı çelik kasa ve kayışlı 
“Boy.Friend Tweed Noire” saat, Chanel Horlogerie 


KARŞI KONULMAZ 


” ki ç 
m 


Pırlantalı çelik kasalı, krokodil kayışlı, mekanik mekanizmalı, Jaeger-LeCoultre 
854B)/2 kalibre “Reverso Classic Medium Duetto” saat, Jaeger-LeCoultre 
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Mücevher 
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Pırlanta, ametist, sedef, gümüş 
ve pembe altın “Impe&riale” saat, 


Pırlanta ve pembe altın küçük 


Gümüş ve pembe altın “Royal Oak 
boy “Panthere de Cartier” saat, 
Chopard, 39.310 Euro 


Frosted Gold” saat, 
Cartier, 22.800 Euro 


YAZ. 
SAATİ 


Yüksek saatçiliğin 
pembe altın 
örnekleri 22:00'yi 
gösteriyor; gece 


henüz yeni başlıyor. 
Pırlanta ve pembe altın “Boy-Friend 
Tweed Or Beige” saat, 


Chanel Horlogerie 


Pırlanta ve pembe altın 
“Limelight Gala” saat, 
Piaget 


HAZIRLAYAN EMILY MINCHELLA 
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—, 
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Pırlanta ve pembe altın “Ladies Pırlanta ve pembe altın “Reverso Yakut, sedef ve pembe 
Automatic Nautilus” saat One Duetto Moon” saat, Jaeger altın “Cadenas” saat, 
Patek Philippe, 43.210 Euro LeCoultre, 38.200 Euro Van Cleef & Arpels 


Yazı Güneş Uysalefe 
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MİNYATÜR 
TOTEMLER 


Prada'nın ilk mücevher koleksiyonu Talisman'a ait parçalarda Miuccia Prada ahşap, 
kristal, labradorit ve deniz kabuğu gibi doğal materyalleri buluşturmuş. 
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Miuccia Prada, 
entelektüel ilham 
kaynaklarını ilk 
defa mücevher 
için kullandı ve 
ortaya açık talih 
vaat eden bir 
koleksiyon çıktı. 


Herhangi bir objeyi “şanslı” 
atfetmek için önce onun şans 
getirdiğine şahit olmalı. Bir faydasını gördüyseniz, küçük bir mucizesini tattıysanız eğer, mühim 
bir günde şanslı çoraplarınızı 
giyer veya şanslı paranızı yanınız- 
dan ayırmazsınız. Prada'nın ilk 
mücevher koleksiyonu da biraz 
bu tılsım görevi gören obje fenomeni üzerine kurulu. Mücevherin 
en primitif örneklerine dahi bir 
manevi anlam ve güç yüklenmiş 
olduğunu gözlemleyen Miuccia 
Prada, kendisine hangi varlık ve 
canlıların görünenin ardında bir 
şeyler ifade ettiğini sorgulamış. 
Ahşap, kristal, labradorit ve deniz 
kabuğu gibi kimi yarı değerli taşlar ve doğal malzemeleri yan yana 
getirdiği Talisman adlı koleksiyonu 
da böylece gümüşten fil, maymun 
ve koala gibi hayvan figürleri etrafında şekil almış. Test edip onaylananlardan biri maymun örneği; 
2011 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu 
hatırlayın, çizgili kumaşlar arasında muz demetleriyle belirmiş 
ve mizahi tarafının altını çizen 
Prada'ya ayrı bir sükse getirmişti. 
Artık sıra bu iyi talihi paylaşmaya 
geldi; Talisman'a, markanın özel 
adreslerinden ulaşılabilir. 


AMERİKAN 


RÜYASI 


Kendini yeniden yaratma becerisi Lady 
Gaga'ya, Tiffany & Co.nun yeni «HardWear» 
mücevher koleksiyonunun elçiliğini getirdi. 

İşte, pop yıldızı ile tasarımlar arasındaki 


temeli sa 


r 0 


Amerika, tarihi itibariyle ilginç bir kıta. Muadili Avrupa veya Orta 
Asya'nın medeniyetleri, binlerce yıllık örf, adet ve alışkanlıkları 
yaşatırken, kendisi bu bahsi geçen bileşenlerin genç bir füzyonunu 
temsil ediyor. Tam da şu sıralar gündemde olan American Gods veya 
Jamestown gibi televizyon yapımlarında gözlemlenebileceği üzere 
bu umut dolu topraklara göç eden kişiler, aslında evlerini dikerken 
kendilerini de bir yerde baştan 'inşa etmişler”. Yeni bir isim, yeni bir 
meslek, yeni bir eş... Yuval Noah Harari'nin Sapiens adlı kitabında da 
anlattığı üzere, Amerika sınırları içinde halihazırda var olan kültürler 
teker teker ortadan kaybolurken bu göçmen yeni sakinler 'ortaya karışık” bir bilinç oluşturmaya koyulmuşlar. Aslında bunun izi günümüz 
New York'unda rahatça hissedilebiliyor. China Town'da bir parkta 
folklörik enstrümanlar çalan ve çocuklarıyla dans eden Asya kökenli 
bir grup, birkaç sokak ötesinde sosis ve dondurmalarını gelen geçene 
pazarlamaya çalışan İtalyan mahallesinin esnafı ve yan bloktaki SoHo 
semtinin modern butiklerini arşınlayan, kiremit binalarına bakarak, 
“Burada yaşasam nasıl olurdu?” diye iç geçiren türlü halklardan gelme, 
türlü ziyaretçi... New York'un temsil ettiği özgür, çokkültürlü ve güçlü 
değerleri hangisi kendi karakterine temel almak istemez ki? Lady 
Gaga'ya bakmaları yeterli. 

New York'ta doğup büyüyen ve şarkıcılığa farklı barlarda sahne alarak 
başlayan, asıl ismiyle Stefani Joanne Germanotta, sürekli değiştirdiği 
birbirinden çılgın kostümleri, asi tavrı ve tabii yeteneğiyle de yaklaşık 
10yıllık kariyerinde Grammy ödüllerine doymamış, gerçek bir Pop yıldızı. Hatta video klipleri ve konserlerinde büründüğü türlü karakterleri 


glam sübliminal 


yi YAZI GÜNEŞ UYSALEFE 


ilişki. 


yansıtmadaki becerisi ona geçtiğimiz yıl American Horror Story'de başrolü getirmiş, o da bu fırsata En İyi Kadın Oyuncu Golden Globe Ödülü'yle teşekkür etmişti. Kısacası Lady Gaga New York'a özgü 'insan yapı 
projeleri'ne çağımızdan başarılı bir örnek. Bir kelime oyunuyla İngilizce'de hırdavat anlamına gelen hardware'i evirip çevirerek, yeni koleksiyonunun alet çantasından çıkma çizgisine Hardwear olarak uyduran 
Tiffany & Co. bu tasarımlarına bir elçi aradığında Gaga cuk oturmuş. 
Ancak geçirdiği moda dostu transformasyonların durulması, siluetinin 
oturması ardından bu proje için dikkate alınmasına da şaşmamalı; ne 
de olsa koleksiyon Legendary Style sloganını taşıyor ve -hepimizin Yves 
Saint Laurent'den öğrendiği üzere- moda geçici, stil kalıcıdır. Lady 
Gaga, imajını sağlamlaştırırken zamane Hollywood aktrislerinden feyz 
aldığını söylemişti; reklam kampanyasında moda editörü Grace Coddington'ın Gaga için seçtiği pantolonlu kombinin Audrey Hepbum'ü 
çağrıştırması bir tesadüf olabilir mi? Breakfast At Tiffany's filminde 
mücevher evinin vitrinlerine bakarak kahvaltısını etmeyi huy edinmiş, 
New York'ta kurguladığı figüre herkesi inandırarak önceki hayatına 
sünger çekmiş bir karakteri canlandırmıştı Hepburn de. 

Tiffany de şimdi yıkı güllesini andıran küpe tasarımları ile adeta bir 
dönüşüm teklifinde bulunuyor. Ayrıca aynı küresel formu taşıyan yeni 
bir zincir motifi de bu yeniliğe eşlik ediyor. New York'un endüstriyel 
yapısının sertliğini yansıtan koleksiyonun çıkış noktası ise 1971 yılına 
ait uniseks bir bilezik. Türkiye'deki Tiffany & Co. butiklerine Temmuz 
ayında varan HardWear, “Amerikan Rüyası'nı markanın 180 yıllık 
mücevher ustalığı ve Lady Gaga'nın örnek hikayesi ile temsil ediyor. 


voffcie Oi... Mücevher 


perde arkası 


İki kız kardeş ve bir mücevher 
markası... Mine Arsay ve Ezgi Türksoy Hamilton'n kurduğu Apples & 
Viesin farklı hikayeler barındıran 
masalsı (o dünyasına hoşgeldiniz. 


RÖPORTAJ MELİDA ALEKSANYAN 


Som gümüş ve kübik zirkon «Hermes 
Feather» küpeler, «Eclat Plume» 
koleksiyonundan. 
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Som gümüş ve 
kübik zirkon «Plume 


Blanche» küpeler, 
som gümüş ve kübik 
zirkon şerit choker, 
«Eclat Sevign&» 
koleksiyonundan. 


Onlara sıradan mücevher tasarımcıları olarak bakmak yanlış olur. 
Deneyimleriyle, anlattıkları hikayelerle bu uğurda doğmuşlar desek 
yanılmayız herhalde. Mine Arsay ve Ezgi Türksoy Hamilton, kadınların dominant ve süslü olduğu bir dönemden geliyorlar. İmtina ile 
hazırlanmış sofralar, davetler, çay saatlerinden akıllarında kalan en 
büyük detayın, özenle seçilen ve parıldayan mücevherler olduğunu 
söylüyorlar. Çocukluklarındaki zarif İstanbul kadınları, mücevherlere olan ilgilerinin başlangıç noktası olmuş. Apples & Figs'in 
hikayesine gelirsek; iki kardeş de Central Saint Martins Kostüm 
Tasarımı ve Ürün Tasarımı bölümünde eğitim almış. Ardından Ezgi, 
Sotheby's Institute of Art'da Modern Tasarım Tarihi üzerine Master of Arts'ını tamamlamış. Aldıkları eğitimler ve içlerinde varolan 
mücevher aşkıyla Apples & Figs'i hayata geçirmiş ve kısa zamanda 
Natalie Dormer, Michelle Keegan, Naomie Harris, Kylie Jenner gibi 
yıldızların gözdesi haline gelmişler. 


Mücevherle ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? 

“Eski oturduğumuz evin zemin katında ikimizin de karıştırmaya 
doyamadığı bir “hobi odası vardı. Eski veya kullanılmayan eşyaların 
toplandığı, bir şeyler ararken saatlerinizi geçirebileceğiniz büyük bir 
odaydı. Bir gün, odanın içinde hazine avı oynarken, dolapların birinden tozlu bir kutu çıktı, içerisinde de uzaktan bakıldığında bir şeye 
benzemeyen bir taş vardı. Hikayesiydi özel olan... O akşam oğrendik 
ki, bu taş annemize Afrika'daki altın madenlerini gezerken, kendisine aşık olan bir madenci tarafından hediye edilmişti ve içerisinde 
altın bir damar bulunmaktaydı. Hazine avı oynarken altın damarlı 
bir taş bulmanın o yaşta bizi ne kadar etkilediğini siz düşünün!” 
Bir röportajınızda Apples & Figs'in ismini Adem ve Havva'nınCennet Bahçesi'nden aldığını söylemişsiniz. Hikayesiolanaherzamanilginiz var mıydı? 

“Hikayesi olan şeyler bizi besliyor aslında. Elma ve yılan nasıl Havva'yı baştan çıkarmışsa, Apples & Figs dünyasının da kadınları aynı 
şekilde baştan çıkarma gücüne sahip olması fikrinden esinlendik. 
Markamız için tasarlanan logo da aynı büyüleyici dünyayı yansıtıyor. 
Tasarım aşamasında kullanılan sembolizm bizim için çok önemliydi. 


Mücevher 94 


Sizi başka bir dünyayı keşfe çağıran, anahtar deliği siluetini andıran 
çerçevenin içerisine bakıldığında; merkezde gençliğin ve güzelliğin 
anahtarı olan gençlik çeşmesini, etrafında ise daha soyut formlarda 
betimlenen cennet bahçesini görebilirsiniz.” 

Koleksiyonlarınızı oluştururken nelere dikkat 


ediyorsunuz? 

“Apples & Figs, feminen, cazibeli, sofistike ve güçlü modern kadını 
yansıtıyor. Bize ilham veren küçüklüğümüzdeki o güçlü ama zarif 
kadını reenkarne etmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra her zaman arka 
planda takıların tasarım çizgisini belirleyen bir hikaye bulunuyor. 
Mesela Eclat Sevign& koleksiyonumuzda 17. yüzyılda yaşayan, 
aşk maceraları ve kurdeleleri ile meşhur Marguise de Sevignö'den 
esinlendik.” 

Geçmişe dair hikayelerin peşinde olduğunuzu söylüyorsunuz. Nasıl hikayeler bunlar? 

“Mesela insan eliyle yaratılan ilk incinin ortaya çıkış hikayesi bizi en 
çok etkileyenlerden. Yoksul bir eriştecinin incilere düşkün oğlu Kokichi Mikimoto, kusursuz inciyi yaratmak ve her kadının boynunu bir 
dizi inci ile donatmak istiyordu. Bu istek şu anda bizim için her ne 
kadar normal olsa da, o zamanlar için gerçek dışıydı. Kokichi'nin 
bunu başarması, onun bitmek tükenmek bilmeyen sabrına ve senelerine mal olacaktı. 

Kokichi'nin övgüye değer azmi olmasaydı inci küpelerimiz ve 
yüzüklerimiz günlük hayatımızın bir parçası olmayacaktı. Bir diğer 
hikaye de elmas yüzükler hakkında. Son 80 yılın zorunlu lüks evlilik 
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sembolü olsa da, esasında ham elmasın zümrüt, safir veya yakut < YAN İes S5 
gibi bir parıltısı ve rengi yoktu. Hatta 1908 yılında King Edward VII, 

kendisine 3,106 karat değerinde işlenmemiş elmas sunulduğunda | j UN N 21 d 
burun kıvırmış ve, Bunu yolda görseydim tekmeyi basardım” demiş. 105 111) al aslın A 
Bu komik hikaye aramızda gizli bir espri haline geldi, ikimizi de her 

seferinde güldürür.” ( ?N Zal ) ) al) 


Kendi tasarımlarınızın yanı sıra birde seyahatlerinizden 


topladıklarınız var. (asarım ÇIZSISINI 


“Evet, şu an kendi tasarımlarımıza ağırlık vermekle birlikte, dünyanın 5 
farklı yerlerinden topladığımız mücevherleri az da olsa koleksiyon- b eli rl ae en bi T 
larımıza dahil etmeye devam ediyoruz. Küçüklüğümüzden beri anti- NY” 
kaların içinde büyüdük, annemizden bize geçen ciddi bir toplama ve . 
keşif bağımlılığımız var.” hikaye Val >» 
Sizce kıyafete göre mücevher seçiminde yapılan en 
büyük yanlış nedir? 

“Bizce en çok yapılan yanlış takıları takım olarak kullanmak. Fazla 


takımlanan mücevherler özelliklerini yitirebiliyorlar. Değişik par- Börü 


çaları bir arada takmak hem kendine has, hem de yaratıcı bir stil EN zirkon 
: Mn N le NU «Blossoming 
sergilemenizi sağlar. Bir de takınızın kıyafetinizi tanımlamasına izin Feathers» yüzük, 


«Eclat Plume» 
koleksiyonundan. 


verin; eğer 'statement” bir parça takıyorsanız kıyafetinizi daha sade 
tutmaya özen göstermelisiniz. Büyük ve kendini gösteren yüzükler bir kadının ellerine dikkat çeker. Tırnaklarınızın ve ellerinizin 
bakımlı olduğundan emin olun! 

Bir de düşünülenin aksine mücevherlerinizin ne kadar pahalı olduğu 
önemli değildir, önemli olan takıyı taşırkenki duruşunuz ve asaletinizdir. Bu yüzden, prensiplerimizden biri de kesinlikle ulaşılabilir 
olmak.” 

Londra ile Türkiye'yi karşılaştıracak olursanız, kadınlarınmücevher algısını nasıl değerlendirirsiniz? 

“Türk kadını günün her anı şık olmayı seviyor. O yüzden de günlük 
hayatına altınları ve değerli taşları daha çok entegre ediyor. İngiliz 
kadını ise günlük olarak daha sade ve minimal seçimlere yöneliyor. 
Büyük ve parıltılı parçaları özel gecelere ve davetlere saklıyor. Vintage takılara da büyük bir ilgileri var. Vintage ile moderni karıştırmayı seviyorlar ki, bu bizim en sevdiğimiz stil.” 

Sezon trendlerine baktığınızda, mücevher olarak ön 
plana çıkan parçalar neler? 

“Son birkaç sezondur broşlar hakimiyeti tekrar kazandı. Broş takmaktan çekinmeyin ve bu konuda yaratıcı olmaktan da korkmayın. 
Broşları çantanıza, kemerinize ya da eteğinizin arka cebine iğneleyerek alışılmışın dışında bir stil sergileyebilirsiniz.” 

Satışlarınızı online yapıyorsunuz. Fiziksel bir mağaza 
açmayı düşünüyor musunuz? 

“Online alışverişin günümüzün önemli bir parçası haline geldiğini 
ve yakın gelecekte vazgeçilmez bir gereklilik haline geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla applesandfigs.com bizim için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda Londra ve Dublin'deki Harvey Nichols, İtalya'da 
Luisa Via Roma ve Yoox, Kazakistan'da Saks Fifth Avenue, Japonya 
ve Hong Kong da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarında 
tasarımlarımız satılıyor. Bunlarla birlikte yakın gelecekte Londra'da 
bir flagship mağaza açma planlarımız da var.” 

Peki, yalstanbul? 

“İstanbul'da bir showroom açma planımız kesinlikle var. Ama bu 
daha ileriki bir plan. 

Tasarımlarınızı taşımasını hayal ettiğiniz özel bir isim 
var mı? 

“Jessica Chastain, Carmen Dell'Orefice ve eğer hâlâ yaşıyor olsaydı 
tabii ki Diana Vreeland.” 


MUCEVHER 


SİMYASI 


Hindistan'da zanaatkarların 
elde ürettiği görkemli parçaların 
tasarımcısı Sylvia Toledano, biraz 

sanat, biraz tarih, az biraz da tılsım 
katarak şaheserler yaratıyor. 


RÖPORTAJ GÜNEŞ UYSALEFE 


Yeni koleksiyonunda Bizans'tan izler görünce artık daha fazla beklememeli ve Sylvia Toledano'yu yakından tanımalıydı. Tarihten izleri kusurlu 
doğalarıyla taşıyan lapis lazuli, kuvars ve kalsedon gibi yarı değerli taşları özgür formlarda ve çeşitli renklerde yan yana getiren tasarımcı, biz 
Akdeniz ve Ege'lilere nasıl hitap edeceğini çok iyi biliyordu. Peki, ama 
nasıl? Toledano'nun kariyeri -her başarılı isimde olduğu gibi- alışılmışın 
dışında; kurumsal bir mesleki yaşam, ardından sanatsal çağrıya teslim 
oluş ve en sonunda ortaya çıkan, Haute Couture geleneğinin efsanelerine göndermeler yapan mücevherler. Kendi deyimiyle “tılsımlı” 
olduğuna inandığı bu tasarımlarına Türkiye'de Vakko butiklerinden 
ulaşılabiliyor. Geçmişinde Guerlain'in sınırlı sayıda üretilen, koleksiyonerlere yönelik parfüm şişelerini mücevhere çevirdiği bir işbirliği 
de olan iki çocuk annesi Fransız tasarımcı, koleksiyonlarına bir gün ev 
dekorasyon objeleri de eklemeyi umuyor. Hikayesini dinledik. 


Kendinizi nasıl mücevher dünyasında buldunuz? 

“Benim hikayem çok da basit değil ama özetlemem gerekirse, İş Hukuku 
üzerine master yaptım, müzayedelerde çalıştım ve ressam oldum! Gerçek tutkum çizim ve resimdi... Uzun süre sanatçı olarak sergilere katıldım. İkiz oğullarım dünyaya gelince resmi bıraktım ve yedi senelik bir 
ara verdim. 2008 yılında önce çanta tasarlayarak markamı kurdum. 
İlki, üzerinde taşıdığı Swarovski kristallerle bir mücevher-çantaydı. El 
yapımı, şans ve mutluluğu anlatan türlü semboller taşıyan bu eğlenceli ve iddialı çantalar bana büyük başarı getirdiler. Cuff bileziklerden 
oluşan ilk mücevher koleksiyonumu tasarladığımda ise sene 2011'di.” 
Cesur verenkli bir çizginiz var; bu iddialı stilinoluşumunda 
nelerin rol oynadığını söylerdiniz? 

“Müzayedelerde çalışırken vintage mücevherlere aşık olmuştum. Koleksiyonlarımı yaratırken, bu dönemin üzerimde büyük etkisi olduğunu 
düşünüyorum. Çocukluğumda ailemle yaptığım farklı seyahatlerde 
tanıştığım antik ve altın mücevherlerin de tabii... Sanatsal ve nadide 
tasarımlarımın altında bu gibi etkenler var bence.” 
Mücevherlerinizi neden Fransa'da değil de Jaipur, Hindistan'da üretmeyi tercih ettiniz? 

“Her taş farklıdır, özel şekilleri vardır; Jaipur'daki zanaatkarlar benim 


daha sanatsal parçalar oluşturmamı sağladılar. Hiçbir zaman endüstriyel bir üretim metoduna gitmek istemedim, Hindistan için de mücevher bir gelenek ve gereken vakti ayırabiliyorlar. Bazen hiç konuşmadan 
anlaştığımız dahi oluyor!” 

Uyguladığınız özel bir teknik var mı? Veya favoriniz olan bir 
taş? 

“Benim tek metodum defter ve kalemle, taşın merkezde olduğu skeçler 
üzerine çalışmak. Dalga desenleri ve yeşilin farklı tonlarını taşıyan malahiti seviyorum. Ama kristal, pirit, rodokrozit, hepsinin yeri ayrı. Örneğin 
bu sezon yeni bir taşı koleksiyonlarıma dahil ettim; kırmızı kalsedon.” 
Yarıdeğerlitaşlara yer veriyorsunuz;lüksü temsil ettiğinizi 
düşünüyor musunuz? 

“Bu taşlarla çalışmayı çok daha ilgi çekici buluyorum; kendilerine has, 
güzel kusurları var. Bu da onları karakter sahibi yapıyor. Sanki içlerinde 
yerin altından gelen bir sihri hapsediyorlar, birer muska gibiler, ben 
enerjileri olduğuna inanıyorum. Yarı değerli taşlarla çalışınca tasarım 
onların çevresinde şekil alıyor, benim için lüks bundan ibaret.” 

Bazı mücevher tasarımlarınız Bizans'ı yad ediyor; hiç 
İstanbul'a geldiniz mi? 

“Evet! Yıllar önce ziyaret etme şansım oldu ve İstanbul'a, Boğaz'ına aşık 
oldum. Topkapı, Kapalıçarşı, Sultanahmet Camii; tarih, kültür, renkler... Hepsi ilham vericiydi. Bizans mozaiklerinin derin mavisi, kırmızısı, 
yeşili ve altını koleksiyonlarımda yer buldular. Ama ben özellikle ikonaların hayranıyım, çok gizemliler.” 

Her mücevher tutkununun bir gün seyahatetmesi gereken 
bir yer seçecek olsanız? 

“Jaipur. Pembe ve rüya gibi bir yer.” 

Son olarak, yaratıcı dünyanıza yeni katılan ilham kaynaklarınızı sorsak? 

“Wonderwoman filmi! Paris'te vizyona girmesiyle eş zamanlı olarak Liya 
Kebede'nin Afrika'daki kadınlara destek vermeyi hedefleyen derneği 
yardım amaçlı bir açık artırma düzenledi. Ben de iki özel cuff bileziğimi 
satılmaları için bağışladım. Sonra bu bilezikleri farklı bir şekilde yorumlayarak koleksiyonuma dahil ettim, dünyanın her yerindeki Wonderıwoman'lar taksınlar diye!” 
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Pırlantalı beyaz ve sarı altın 
“Band Ring” yüzük, 
Buccellati, 10.000 Euro 


Pırlantalı beyaz altın 
“Chaine d'ancre Punk” yüzük, 
Hermes, 12.500 Euro 


Pırlantalı beyaz altın “Galanterie de 
Cartier” yüzük, Cartier 


DUBLK 
BUYAZ 


Beyaz altın, pırlanta 
ve sayısız olasılık... 
Sonuç: Parmakları 

saran muazzam 
zanaat eserleri. 


HAZIRLAYAN EMİLY MINCHELLA 


Pırlantalı beyaz altın 
“Flying Cloud” yüzük, Chanel 


Pırlantalı beyaz altın yüzük, 
“Blossom” koleksiyonundan, Louis 
Vuitton, 109.000 Euro 


Pırlantalı beyaz altın “Cosmos” 
yüzük, Van Cleef & Arpels, 
12.300 USD 


Pırlantalı beyaz altın yüzük, 
Bulgari 


Pırlantalı beyaz ve pembe altın 
“Nudo Maxi Solitaire” yüzük, 
Pomellato, 11.000 Euro 
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ZAMANSIZ 
KLASİKLER 


Geleceğe yatırım yaparak, antika 
olmaya aday mücevherler tasarlayan 
Iliria mücevher atölyesinin kurucusu 
Elif Erdem ile tutkusunu konuştuk. 


Geleneksel Türk motiflerini 
tuvale yansıtmayı seven Elif 
Erdem'in hedefi, antika değeri 
taşıyan tasarımlara imza atmak. 


Sanat ve zanaat ile olan ilişkiniz 
nasıl başladı? 

“Üç yaşında annemin keşfi ile başlayan yolculuğum boyunca Beykent Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünde, 
ardından Royal Academy London'da 
plastik makyaj okudum. Sonrasında St. 
Petersburg'da aldığım mücevher eğitimi 
ile yolculuğum şimdilik son buldu.” 
Önce resim sanatında, sonrasında 
mücevher tasarımı alanında kendinizi ortaya koydunuz. Resimlerinizinanatemasınedir? 

“Amerikan realizm akımından esinlenerek, 

IRIA JEWELRY geleneksel Türk motiflerini tuvale yansıtyorum. Gerçek üstü diye adlandırılan 

bu teknikte, hayattaki farklılıklar üzerine 
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eğiliyorum. Amacım, modern zamanlar- 
daki farklılıkların geçmişe dayalı sorgu ve 
öykünme süreçlerine dikkat çekmek. Tüm 
kompozisyonları bütünden detaya yapılan 
bir varoluş hikayesi olarak sunuyorum. 
Mesela resimlerimdeki kumaş detayları, 
12., 13. ve 14. yüzyıl kadın elbiseleri, saray 
mücevherleri gibi.” 

Tasarım sürecinde nelerden ilham 
alıyorsunuz? 

“Tarih, mitoloji, doğa, sanat, din ve hayatın kendisinden ilham alıyorum. Renklere 
olan tutkumu mine sanatıyla birleştirerek 
tasarlıyorum.” 

İlk tasarladığınız mücevher koleksiyonulliriaAdriatic'in hikayesinedir? 

“Iiria Adriatic koleksiyonunun hikayesi 
Arnavutluk'tan geliyor. lliria, Milattan 
Önce İkinci Milenyum'da, Bronz Çağı ile 
Bakır Çağı arasındaki dönemde Arnavutluk'un ismidir. Iliria, ana erkil ve savaşçı bir 
toplumdur. Biz Arnavut kökenli bir aileyiz 
ve bizim için Adriyatik Denizi çok kıymetli. 
Tasarım aşamasında Adriyatik Denizi'ndeki resiflerden ve canlılardan ilham aldım. 
Her biri el işçiliğiyle üretilen ve her bir 
üründen sadece 10 adet bulunan koleksiyonda, doğal taşlar ve yarı değerli taşlar 
birleştirildi. 
Ben, tasarımlarıma “heykelvari mücevherler diyorum. Yıllar sonra antika değeri 
taşıyacak parçalar üretiyorum. Çünkü 
mücevher özel ve tek olmalı. Hatta kişiye 
özel çalışmalarımda, tasarımlarımda 
kişinin hayatından, burcundan alıntılar 
yapıyorum.” 


Yeni sayı şimdi bayilerde! 
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AĞUSTOS MODU 


Yazın son ayı olabilir ama biz kapanışı yapmaya hazır 
değiliz. Mottomuz aynı; «Eğlen, tazelen, canlan» 
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Sezonun öne çıkan kozmetik ürünleri arasında Ağustos ayı favorilerimizi seçtik. 


ROCK BELLA, ROCK! 


Moda dünyasının It-girl'leri arasında başı 
çeken Bella Hadid, marka işbirliklerine hız 
kesmeden devam ediyor. Nars Cosmetics'in 
2017 Sonbahar kampanyalarının yüzü olan 
Bella, kusursuz güzelliği ve yüksek aurası ile 
yine adından söz ettirecek. Nars'ın kurucusu 
ve kreatif direktörü François Nars imzasını 


taşıyan kampanya görselleri, Bella Hadid ile 
model ve şarkıcı Justin Gossman'ı 1970'lerin 
kendini ifade etme ve isyankarlık ile özdeşleşen Rock'n Roll ruhunu yansıtan bir seride 
buluşturuyor. Koleksiyonun detaylarını heyecanla bekliyoruz. 


WAW.narscosmetics.com 


SOKAK SANATI 


21. yüzyılın etkileyici sanatçılarından 
Jean-Michel Basguiat ile özel bir işbirliği 
yapan Urban Decay, graffiti sanatından 

ilham alan rengarenk ve sıradışı bir 
koleksiyon ile karşımızda. Far paletinden 
ruj, allık ve göz kalemine her şey sokak 
sanatından izler taşıyor. Gallery allık 


paleti favorimiz. 


ww.urbandecay.com.tr 


NEM BOMBASI 


Amway Artistry'nin 
nemlendirici Hydra-V 
serisinde yer alan nem 
maskesi ile cildinize kaybettiği suyu ve tazeliği 
geri kazandırabilirsiniz. 
Özellikle yazın yıpratıcı 
etkilerine karşı etkili. 


WAV.amway.com.tr 


Çantaya at 


Urban Care'in 
saç şekillendirici 
ürünlerinin o seyahat 
boyları tatil çantanızı 
hafifletecek türden. Biz 
saçlara doğal su dalgası 
efekti veren deniz tuzu 
spreyini çok seviyoruz. 

wav.urbancare.com.tr 


DOĞAL 
FİLTRE 


Filtresiz güzellik mottosu ile yaratılan Wet 
n Wild Photo Focus 


Mi Serie wet / Wilci” 
ten ürünleri yüzde z 
en filtre FOUNDATİON 
yaratıyor. şığı EZA 
yansıtan ince yapılı vin 
fondöteni denemeli. 
waw.gratis.com.tr re 

Koruma 


KALKANI 


HC Care'in bitki özleri, 
vitamin ve minerallerle 
zenginleştirilmiş Herbal 
Hair Care Complex bakım 
i yağı, saç uzamasına destek 
veren patentli formülü ve 
saçın yağ ve nem dengesini 
düzenleyen özellikleri ile 
temel bakım için ideal. 


waw.hccare.com 


Hazırlayan Nilay Yalçınkaya 


Sİ 
ül 


DAHA GÜÇLÜ SAÇLAR-İĞİN MUCİZE 
VEN Şİ, 


PANTENE 


ze Lİ 

0 ” 

DAKIKADA Sike pain” 

i MUCİZE 
: | z İ 
z Pro-V formülünün gücüyle dolu j 

3 günlük saç bakım kremi, 

Ğ S aylık yıpranmayı 35 dakikada 1 i 
| onarmaya yardımcı olur.* / Ki y a 
GÜÇLÜ SAÇLAR MI? PANTENE SAÇI g 
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SONSUZ MAVİ 


Yaz sıcaklarında ferahlamak için mavi tonlarından yardım alın. 


1. Tekli far, Flormar, 9,99 TL 2. Color Tattoo krem far, Maybelline, 21,99 TL 3. Inkstroke suya dayanıklı eyeliner, Shiseido, 139 TL 
4. Far paleti, Orgal Paris 47 TL 5. Colorful far, Sephora, 29,90 TL 6. Work It Out maskara, M.A.C, 89 TL 7. Couture Mono Eyeshadow far, 
Yves SaintLaurent, 130 TL 8. Wild Horses far paleti, M.A.C, 165 TL 9. 5 Couleurs Eyeshadow far paleti, Dior, 185 TL 10. Chiang Mai Duo 
Eyeshadow ikili far, Nars, 125 TL 11. 3609 Length maskara, Yves Rocher, 34,90 TL 12. Ocean Blue oje, Pupa, 21,90 TL 13. Cream Lip Stain 
ruj, Sephora, 39,90 TL 14. Mineral Wear Airbrushing pudra, Physicians Formula, 85 TL 15. Oje, Pastel, 3,60 TL 


Hazırlayan Nilay Yalçınkaya 
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EN YENİ CİLT YENİLEME 
UYGULAMASI: 


HYDRAFACIAL 


Dış faktörlerin 
cildinizde oluşturduğu 
zararları yok 

etmeyi hedefleyen 
yenilikçi HydraFacial 
tedavisi ile DoctorB 
Clinicte tanışın. 


Güneşiışınları, kirli hava, klorlu havuz suyu, yediğimiz içtiğimiz pek çok besin cildimizi 
etkiliyor. Tüm bunların sonucunda mat, akneli, kuru ve cansız bir görünüm kaçınılmaz 
oluyor. DoctorB Clinic'te uygulanan yenilikçi HydraFacial tedavisi ise ciltte beliren 
bütün bu sorunları pratik bir şekilde çözümlemeye destek veriyor. Yatıştırıcı, ferahlatıcı ve hemen etki eden özelliğiyle yenilikçi bir cilt bakım terapisi olan HydraFacial, 
uzun süreli cilt sağlığına fayda sağladığı gibi tüm cilt tiplerinin spesifik ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde uyarlanabiliyor. Tahriş etmeden ve anında göze çarpan sonuçlar 
sunan HydraFacial, özellikle ölü cilt hücrelerini yok ediyor, cildi temizliyor, nemlendiriyor ve cilt tipine göre ayarlanmış farklı cilt serumları ile tedavi edici etki gösteriyor. 
İnce çizgileri azaltmak, cildi aydınlatmak ve dokuyu iyileştirmek için de düzenli aralıklarla uygulanabiliyor. Tanışmak için DoctorB Clinic'e uğrayın. 
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Weli-being, well-aging ve detoks 
programlarıyla haklı bir üne 
kavuşan The LifeCo, şimdi 
Phuket'teki merkezinde yeni 

bir beden ve sağlıklı bir zihin 
ile tanışmaya davet ediyor sizi. 
Üstelik Ağustos sonuna kadar 
Phuket'e uçuşlar The LifeCo'dan! 
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Tropik palmiye ağaçlarının arasında, göl kıyısında konumlanan The 
LifeCo Phuket, sağlıklı yaşam tutkunlarına kilo kontrolü, arınma 
ve yenilenme alanlarında kısa sürede etkili sonuçlar alabilecekleri 
programlar sunuyor. Sağlık odaklı bir yaklaşım ile kişinin ihtiyacına 
yönelik olarak uzmanlar tarafından hazırlanan tüm programlar, 
arınma ve yenilenme sürecini hızlandıracak etkin terapilerle birlikte 
uygulanıyor. Aynı zamanda güzellik-bakım seansları ve masaj terapileri ile yaşam enerjinizi yeniden kazanmanıza yardımcı olan The 
LifeCo, Ağustos sonuna kadar uçak biletlerinizi de karşılıyor. Sağlıklı 
bir tatil kaçamağı için bu fırsatı kaçırmayın deriz. 


LU Officiel 


HAZIR 
MIYIZ? 


Mini boy ürünler her an 
yanımızda! Sephora'nın 
seyahat boyu ürünleri 
ile her yerde bakımlı 

ve güzel görünün. 


Sephora'nın en beğenilen ürünlerinin mini boyların- 
dan oluşan Sephora Seyahat Boyu Güzellik ürünleri 
çantanızı hafifletmek ve her an güzel görünmeniz için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor. Made in 
Sephora markalı dudak parlatıcıları,Sadece Sephora'da satılan markaların ürünleri ve acil durum 
kitleri Sephora'nın renkli dünyasında sizleri bekliyor. S.O.S Beauty acil güzellik kiti özellikle yaz tatili 
için bizim favorimiz. İçerisinde bulunan mini tırnak 
törpüsü, mini cımbız, cep aynası, saç tokası, göz 
makyajı temizleme mendilleri ve oje çıkarıcı mendil 
ile acil durumlarda hayatınızı kurtaracak. Gündüz 
plajda, gece makyaj çantanızda kurtarıcınız olacak 
pratik ürünlerle tanışmak için Sephora'ya uğrayın. 


Waterproof 
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1. Becca, aydınlatıcı kiti, (Sadece 
Sephora'da) 88,90 TL 2. Plaj 
çantası, Kayu 3. Sephora, suya 
dayanıklı göz makyaj temizleyici, 
15,50 TL 4. Benefit, Galifornia mini 
allık, (Sadece Sephora'da) 89 TL 
5. Sephora, Kiss Me Gloss dudak 
gloss'u, 24,90 TL 6. Terlik, 
Mercedes Castillo 


sMe © Glo 


eye makeup 


remover 
the makeup eraser 
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Cildinizin daha parlak, ışıltılı, canlı, yumuşak ve sıkı 
görünmesi için yağların gücünden faydalanın. 


HAZIRLAYAN NİLAY YALÇINKAYA 


IAM ZAMANI 


YOĞUN NEM 
Fluide de Beaute yüz ve vücut için kuru yağ, 
cildin çalışma sistemini harekete geçiren 
içeriği sayesinde mat, lekeli ve cansız ciltleri 
tedavi ediyor. Yumuşak ve parlak bir ten 
vadeden ürün kuru ciltler için de ideal. 


Fluide de Beaute 14, Carita, 5O ml, 180TL 


LÜKS ETKİ 
Paris'in avangart ruhundan ve Afrika 
kültüründen ilham alan Bal d'Afrigue 
koleksiyonundaki banyo yağı zengin esans 
içeriğiyle dikkat çekiyor. Yoğun kokusu 
sayesinde parfüm sürmenize gerek kalmıyor. 


Bal d'Afrigue Bath Oil, Byredo, 250 ml, 298 TL 


DOĞAL PARLAKLIK 
Doğal içerikli vücut yağı cildi besliyor, 
nemlendiriyor ve canlılık veriyor. Çiçeksi ve 
odunsu notalardan oluşan ürün, içeriğindeki 
üzüm çekirdeği polifenolleri ile antioksidan ve 
anti-hiyalüronidaz özelliğe sahip. 


Divine Oil, Caudalie, 100 ml, 125 TL 


KÖPÜK BANYOSU 
Bitkisel yağlar açısından zengin banyo yağı 
cildi besleyip pürüzsüzleştiriyor. Köpüren 
formülü sayesinde yumuşacık bir his bırakan 
yağ, içeriğindeki sarmaşık özü ile cildin 
esnekliğini geri kazanmasına yardım ediyor. 


Huile de Douche Tonifiante, Elancyl, 200 ml, 32 TL 


IŞIL IŞIL 
Huile Prodigieuse'ün altın parıltılı versiyonu 
ile cildiniz ve saçlarınız ultra ince altın 
partikülleri ile pırıldıyor. Doğal içeriğiyle cildi 
besleyen ve ipeksi bir dokunuş bırakan yağın 
bronz ciltteki görünümünü çok sevdik. 


Huile Prodigieuse Or, Nuxe, 100 ml, 149 TL 


 WOLSONS 


APPLE CIDER 


Arındırıcı Bakım Şampuanı 
Organik elma sirkesinden oluşan formül, 
saç diplerinde biriken kalıntıları derinlemesine <A 
temizleyerek arındırır. Saç diplerinin nefes live C İ ean 
e > eli Saça yumu EK ve parlak bir (APPLE CIDER) 
görünüm kazandırır. Yağlı saçlar için 
günlük kullanıma uygundur. 7 
>. K m 
CLARIFYING 
i | RiKİSEL İÇERİK CLARIFIANT 


shampooing 


removes dulling residue 7 
m... belfi 
pi 
püre vezan — SLS/s ağ Eni > 
YAA 
Mi Piremeni vöedtal 
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Röportaj Dilruba Karaköse 
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ÖZGÜRLÜĞÜN PEŞİNDE 


Kurucusu John Molloy ile, eşsiz notaları ve parfüm 
tasarımlarıyla 10. yılını kutlayan Memo Paris'in 
yolculuğunu ve yeni parfüm detaylarını konuştuk. 


Markanızın hikayesi nedir? 

“Memo Paris'i yaratmak bir macera gibiydi. Her gün bu hikayeyi 
biraz daha geliştiriyoruz. Mottomuz “The journey is the destination” 
aslında hikayemizi açıklıyor. Çıkardığımız her parfümün bir durağı 
var ve Memo, hatıraları hayata geri döndürüyor.” 

Parfümlerinizi oluştururken nelerden besleniyorsunuz? 
“Her şey bir ilham kaynağı olabilir. Bu yüzden gözlerinizi, kalbinizi 
ve kulaklarınızı her an olabilecek mucizelere karşı açık tutmalısınız. 
Doğa tüm sanatların ustasıdır. Bazen seyahat ettiğinizde, ilgilendiğiniz şeylere tekrar bakma fırsatınız olur. Ben de her sene daha önce hiç 
gitmediğim yerlere gitmeye çalışıyorum. Bir süre hiçbir şeyle bağlantı 
kurmamaya ve ilham yakalamak için çok uğraşmamaya özen gösteriyorum. Bu sevgi gibi; acele etmemek gerek.” 

Memo Paris'i eşiniz Clara ile hayata geçirdiniz. Birlikte 
çalışmanın zorlayıcı tarafları oluyor mu? 

“Biz ruh eşi olduğumuz için hayır. Birlikte çalıştığımızı değil, bir 
şeyleri paylaştığımızı düşünüyorum. Şirkete katıldığım andan itibaren Clara'nın ofiste çalışmamaya karar vermesinin de akıllıca bir 
hareket olduğunu söylemeliyim.” 

Şişe tasarımlarınız da oldukça etkileyici... 

“Bir hikaye anlattığınızda, kitabın adı, kapağı, karakterlerin isimleri, 
hepsi bir bütünlük ya da kontrast oluşturmalı. Bizim sektörümüzde 


detaylar fazlasıyla önemli.” 

Doğru parfümü nasıl seçmeliyiz? Bir püfnoktası var mı? 
“Parfüm özgür olmakla ilgilidir. Teninize yakışıyor mu? Onu kullandığınızda kime dönüşüyor ya da kim olmak istiyorsunuz? Tüm bu 


soruların cevabı önemli aslında.” 

Sizin favorinotalarınız neler? 

“Deriyi seksi buluyorum ve aynı zamanda mür notası da benim için 
önemli. Fakat en önemli nokta doğru karışımı yakalamak. Kullandığımız malzemelerin kalitesi daima şaşırtıcıdır. Ancak nihayetinde 
bir parfümün özgünlük ve yaratıcılığını bu alanda çalışan insanların 
yeteneği belirliyor.” 

Memo Paris, özel bir parfümle 10. yılını kutluyor. Bununla 
ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? 

“Yeni parfümümüzün ismi Eau de Memo. Kolonya, deri ve yeşil çay 
notalarının sıcak bir buluşması gibi. Kadın ve erkekler için taze ve 
aynı zamanda haz dolu bir parfüm.” 

Eaude Memo'nun ilhamı nasıl geldi? 

“Herkes duvarlardan ve sınırlardan bahsederken, biz kuş sembolüyle birlikte özgürlüğü ve barışı getirmek istedik.” 

Parfüm endüstrisinde böylesine büyük bir başarı yakalamak nasıl hissettiriyor? 

“Güçlendirici hissettiriyor.” 
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ÇLİK AŞISI 


Cildin tazeliğini doğal 
yollarla korumayı 
amaçlayan TAL 
Sistemi, cilde ihtiyacı 
olan hyalüronik 

asidi temin 

ederek gençliğin 
ömrünü uzatıyor. 


YAZI DEBORA ZAKUTO 


Gelişen teknolojiyle güzellik rutinimize 
her gün yepyeni bir ürün ya da uygulama 
eklenirken, uzmanlar şimdi de yaşlanmaya 
karşı etki gösteren bir aşıyla karşımıza çıkıyor. TAL Sistemi olarak da bilinen Gençlik 
Aşısı, cildi nemlendiren, esnekliğini artıran 
ve tazeliğini doğal yollarla korumayı amaçlayan bir enjeksiyon tedavisi. 

Yüz, boyun, dekolte bölgesinde her türlü 
cilt sorunu için rahatlıkla kullanılabilen 
Gençlik Aşısı, deri dahil olmak üzere vücudun birçok yerinde bulunan hyalüronik 
asidin bir türünden oluşuyor. 

Dr. Levent Türbedar, gençlik iksiri olarak 
da bilinen bu içeriğin önemini şöyle anlatıyor; “Ciltte hücresel fonksiyonları sürdürmek 
gibi önemli bir görevi olan hyalüronik asit, 
cildin kendi kendini tamir etmesi açısından 
da hayati değer taşıyor. Kolajenlerle lifler arasındaki boşlukları dolduran jöle benzeri bir 
madde olan hyalüronik asit, kandaki temel 
maddelerin canlı deri hücrelerine taşınmasını sağlayan bir mekanizma oluşturuyor. 
Suyu tutarak deriyi nemlendiriyor. Mekanik 
ve kimyasal hasarlara karşı bir tampon ve 
kayganlaştırıcı işlevi görüyor. Ancak vücudumuzda bulunan hyalüronik asit 18-20 
yaşlarından itibaren azalmaya başlıyor. Yaş 
almayla birlikte, kişi güneş ışınlarına maruz 
kaldıkça hyalüronik asit üretimi iyice azalıyor ve bu da zaman içerisinde cildin esnekligini ve nemini kaybetmesine neden oluyor.” 


Dr. Levent Türbedar, bu bilgiden yola 
çıkılarak IAL Sistemi'nin geliştirildiğini 
belirtiyor: “Gençlik Aşısı'yla enjekte edilen 
hyalüronik asit cildin doğal yollarla kolajen 
ve elastin üretmesine yardımcı olurken, cildin yapısını koruyan fibroblast oluşumunu 
artırma konusunda da cildi teşvik ediyoruz. 
Ayrıca kan damarlarının gelişimini sağlayarak deriye daha fazla oksijen ve besin gitmesi 
sağlanıyor. Böylece zaman içerisinde vücudumuzda azalan hyalüronik asit oranı doğru 
seviyeye tekrar ulaşarak cildin daha genç, 
sağlıklı ve taze görünmesine yardımcı oluyor.” 
Ciltte antioksidan etki yaratma özelliğine 
sahip Gençlik Aşısı, Dr. Levent Türbedar 


gi 


tarafından yüz, boyun ve dekolte bölgesindeki kırışıkların tedavisi için öneriliyor. 
Aynı zamanda aknelerin ve güneş lekeleri- 
nin azalmasına yardımcı olduğu da görülüyor. Ancak bizim için TAL Sistemi'nin en 
etkileyici yanı, en ince deriye sahip el bölgesinde dahi kullanılabiliyor olması. Günümüzde, gelişen teknolojinin yardımıyla yüz 
ve boyun bölgesindeki yaşlanmalara karşı 
birçok önlem almamıza rağmen, ellerimizde zamanla meydana gelen kırışıklar 
asıl yaşımızı deşifre ediyor. Haliyle, Gençlik 
Aşısı sayesinde bu sorunun ortadan kalkma 
ihtimaline sahip olması sevindirici. Artık 
ellerimizin de genç görünmesi mümkün. 
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YAZIN 


Çoğu estetik 
uygulama sonrasında 
güneşten kaçınılması 

gerektiğinden, 
yaz aylarında bu 
işlemlerin yapılması 
tercih edilmez. Biz 
de yaz aylarında bile 
kolaylıkla yapılabilecek 
ideal estetik 
uygulamaları Op. Dr. 
Eda Işıl'a sorduk. 


Botokstan vazgeçemiyoruz 

Op. Dr. Eda Işıl, yazın en sık tercih edilen uygulamalardan ilkinin kaş çatma çizgileri için botoks olduğunu 
söylüyor. Üstelik bunun için doktor görüşmesi de dahil 
30-40 dakikalık bir süre yeterli. Uygulama sonrasında 
günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Tam olarak etki 
göstermesi için 8-10 günlük bir süre geçmesi gerekiyor. 


Terleme ile mücadele 

Botoks çizgi ve kırışıklar kadar yazın terleme için de tercih ediliyor. Özellikle koltuk altı terlemesini azaltmak 
için yazın en çok uygulanan yöntemlerin başında. Her 
mevsim kolaylıkla yapılabilen bu uygulama, özellikle 
yoğun terleme problemi yaşayanlar için kurtarıcı. 


Nem depolayın 

Yaz aylarına uygun bir diğer estetik işlem de cilde 
nem depolamayı hedefleyen uygulama. Op. Dr. Eda 
Işıl, bu yöntemin güneşin cilt üzerinde yarattığı hasarı 
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LUR MU? 


engellemek için ideal olduğunu vurguluyor. Uygulamada, 
hacim vermeyen özellikteki hyalüronik asit direkt olarak 
cildin içine enjekte edilerek, ait olduğu yere aracısız ulaştırılıyor. 1-1.5 saat kadar süren işlemin ardından bölgede 
hafif kızarıklık, belli belirsiz şişlik ve nadir de olsa noktasal morluklar oluşabiliyor. 3 hafta ara ile 3 seanslık bir 
kür ve ilkinin 3 ay sonra, sonrakinin 7-8 ay sonra yapılacağı idame seansları ile maksimum etkiye ulaşılabiliyor. 


Onarım zamanı 

Yazın yapılması ideal olan uygulamaların bir diğeri de 
PRP. Kanımızda bulunan kan pulcuklarının, hasarlı 
dokuların onarımını ve iyileşmesini sağlayan maddeler 
barındıran yapılar olduğunu söyleyen Op. Dr. Eda Işıl, 
PRP işlemi sırasından kişinin kanından bu pulcukların 
toplanıp, yüksek konsantrasyonda elde edildiğini söylüyor. 3 hafta ara ile 3 kere yapılan bir PRP tedavisiyle, 
güneş hasarı öncesi, cildin savunma mekanizması içeriden desteklenmiş oluyor. 


Op. Dr. Eda Işıl, yaz 
mevsimi için botoks, 
hyalüronik asit ve PRP 
uygulamalarını öneriyor. 
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ALLDECOR yaz özel sayısı bayilerde! 


ww.alldecor.com.tr 


ASİ, < FORMÜLLERİ ay 
BAHÇE MOBİLYALARI 


avi bluz, çizgili ceket, 
Academia, Beymen 
Kamuflaj pantolon, Academia 
Altın'kolye, 33.600 TL, 
Kısmet by Milka 


ÖZGÜNLÜĞE DAVET 


Kapak kızımız Alexa Chung'ın da dediği gibi; «Her şey özgün 
olmakla ilgili. Önemli olan kendin olabilmek...» 


PARİS'TE 
biR 
LONDRA 
KİZİ 


FOTOĞRAF CARLOTTA MANAIGO MODA DİREKTÖRÜ NICOLETTE GOLDSMANN RÖPORTAJ PAULIJN VAN DER POT 


Alexa Chung, İnstagram'da popüler olmadan çok 
öncebir It-girlveinfluencer'dı. 33 yaşındaki İngiliz 
model, sunucu, yazar ve tasarımcı şimdilerde 
sosyal medyada 2.6 milyon takipçiye sahip ve 
adını artık kendi markasıyla da duyuruyor 


Dik yaka jakarlı elbise, Alexa 
Chung Pırlantalı sarı altın «Love» 
bilezik, sarı altın «Panthöre de 
Cartier» saat, sarı altın «Juste un 
Clou» bilezik, Cartier 

Küpe, tüm çekimde, Alexa'ya ait. 


Çizgili viskon ceket ve pantolon, 
Alexa Chung Sarı altın «Juste 
un Clou» kolye, pırlantalı sarı altın 
«Love» bilezik, Cartier 


Yağmurlu bir Paris sabahında, röportaj sonrası çekimleri 
de gerçekleştireceğimiz showroom'unda Alexa Chung'ı 
bekliyoruz. Biz röportaja hazırlanırken, alt katta modeller hem feminen hem de maskülen bir görünüme sahip 
en yeni Alexa koleksiyonuyla defile provasını gerçekleştiriyorlar. Tasarımlarda ilk bakışta dikkat çeken, Chung'ın 
müzikal referanslara yer vermiş olması. The Beatles”ı 
akla getiren pantolon-ceket takımlar ve üstünde müzikal sloganların yer aldığı tişörtler gibi... Kendisine ithaf 
edilmiş onlarca Tumbir hesabında karşımıza çıkan kişisel sokak stilinden izler taşıyan bu parçalar deyim yerindeyse moda dünyasına hükmetmeye hazırlanıyor. Ve biz 
bu düşünceler içerisindeyken Alexa içeri giriyor. 

Hayal ettiğimizden daha genç, kahverengi saçları hafif 
dağınık, yüzünde makyaj yok, rahat bir triko, siyah jean 
ve Chelsea botlarıyla... Şaşkın bir ifadeyle bizi selamlıyor. Büyük ihtimalle, sunuculuğunu yaptığı televizyon 
programından dolayı genellikle röportaj yapan tarafın 
kendisi olmasına alışık olduğundan. 

Alexa, sohbet etmesi oldukça kolay, esprili ve akıllı biri. 
Bizi sohbet edeceğimiz yere yönlendiriyor ve Spotify 
çalma listesini başlatıp kanepeye oturuyor. Marianne 
Faithfull, LCD Soundsystem, Fleetwood Mac, The Beatles, Rolling Stones, Bowie... Eski bir müzik gazetecisinden beklenileceği üzere bütün klasikleri biliyor. Ayrıca 
enerjik, pozitif, kendine güveni tam... En azından öyle 
görünüyor. Az sonra, kendi markasını kurmaya nasıl 
cesaret ettiğini anlatmaya başlıyor. 


Moda dünyasında bir kariyer senin için kaçınılmaz mıydı? 

“Bir bakıma evet. Kıyafetleri severim, bu hep böyleydi. 
Diğer taraftan, hiçbir zaman moda ile alakalı bir kariyer 
hedeflemedim. Aksine başlangıçta, ilk gençlik yıllarımda 
pek de güzel bir deneyim olmayan reklam modelliği yaptım. Daha sonra televizyon dünyasına, müzik programları sunuculuğuna ve gazeteciliğine odaklandım. Bu, iki 
sene öncesine kadar aktif olarak yaptığım bir şeydi. Ama 
gerçek şu ki, insanlar benim modelliğe yakıştığımı düşünüyor. Yani aslında bu benim seçimim değildi.” 

Nasıl model oldun? 

“15 yaşındaydım. O yaştayken, okulda öğrendiklerinizi 
dinlemek ve yapmak zorunda olduğunuzu öğrenirsiniz. 
Ben de iyi huylu, itaatkar bir kızdım. Bu beni daha da 
savunmasız yaptı. Okuldaki öğretmenlere nasıl güveniyorsam, modellik ajansındakilere de o şekilde güvendim. 
Fakat daha sonra onların benim için endişelenmediğini, 
beni para kazanmak için bir araç olarak gördüklerini 


öğrendim. Yalnızca dış görünüşe bakıldığında, başkaları tarafından tanıtım amaçlı kullanılan bir tabeladan 
başka bir şey değilsin. Yavaş yavaş bu duruma tahammül edememeye başladım, çok üzgündüm. Ama bunun 
için kimseyi suçlayamam. Depresyonda olduğumu 
biliyordum çünkü benim için en önemli olan şeyi, beynimi ihmal etmiştim. Kimse bana bir şey sormamış, 
beni düşünmeye teşvik etmemişti. Şu aralar ise durum 
oldukça farklı. Modellerin kişilik sahibi olması onları 
daha çekici kılıyor. Sosyal medyanın gücü bu anlamda 
çok yüksek. Çünkü bu sayede modeller kendilerini yetiştirip, ifade edebiliyorlar. Ne kadar güçlü bir karakter, o 
kadar takipçi demek.” 

Modanın senien çok çeken tarafı? 

“Giysiler aracılığıyla kimliğinizin ve insanların algısının 
nasıl değişebileceğini görmek hoşuma gidiyor. Giydiğiniz kıyafetlere bağlı olarak insanlar size farklı davranır. 
Elbiselerin gücü budur!” 

Maria Grazia Chiuri, feminizm akımını podyumlara yeniden taşıdı. Feminizm ile moda 
arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsun? 

“Maria Grazia Chiuri'nin yarattığı 'giyilebilir? feminizmi seviyorum. Bu, verilmek istenen mesajı normalleştiriyor. Sekiz sene önce bir röportajda feminist 
olup olmadığım sorulduğunda, zor bir soru olduğunu 
düşünmüştüm. Şimdi bana heyecan veriyor. Peki, sizin 
sorunuz neydi? Evet, moda ile feminizm arasındaki 
ilişki... Nereden başlasam bilemiyorum. Bununla ilgili 
bir söz var. Şöyleydi sanırım: “Bir eteğin uzunluğuna 
bakarak bir devrimin gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. 
Kimin söylediğini bilmiyorum ancak moda ile feminizm 
arasında ilişki olduğu kesin. Korse giymeyi reddedenler, uzun saçlarını kısacık kestirenler; tüm bu hareketler 
özgürlük ve kurtuluş ifadeleridir. Kıyafetler, kendinden 
emin ve güçlü hissetmenizi sağlarlar.” 

Sen de kendi kendine yeten kadınlardansın. 
Şimdi birde kendi markanıoluşturuyorsun... 
“Sanırım uzun zamandan beri böyleyim. Örneğin hiçbir 
zaman menajerim olmadı. Tüm hayatım boyunca kendi 
bildiğini okuyan, patronvari biriydim diyebilirim.” 
Tasarım yapmak ile kıyafet kombinlemek 
sence birbirinden ne kadar farklı? 

“En temel farklılık sorumluluk. Bu duygu şu an her 
zaman olduğundan daha ağır basıyor. Bir iş yaratmanın 
ne kadar zor olduğunu tahmin edemezsiniz. Çünkü bu 
sefer sadece yaratıcı değil, aynı zamanda yönetici bir 
konuma sahibim. Elbette danışmanlar tarafından destekleniyorum ama yine de zorlukları var. İlk başlarda 


Fırfırlı PVC elbise, Alexa Chung j * 


Dik yaka jakarlı elbise, Alexa 
Chung Pırlantalı sarı altın «Love» 
bilezik, sarı altın «Panthere de 
Cartier» saat, sarı altın «Juste un 
Clou» bilezik, sarı altın «Juste un 
Clou» yüzük, Cartier 


kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Ancak 
ekibinizde ne kadar çok insan varsa, işi başarıya ulaştırma sorumluluğu da o kadar artıyor.” 
Karşılaştığın zorluklar nelerdi? 

“Tüm enerjimi bir marka yaratmak için ortaya koydum. 
Geçici bir proje olmadığını biliyordum. Bir sezon ya da 
bir yıl değil; her yıl, yılda dört koleksiyon. Bu düşünce 
beni epey yordu. Şimdi, üretim sürecinde neden bazı 
parçaların iptal edildiğini de anlıyorum. Geçmişte diğer 
markalar için kapsül koleksiyonlar tasarlarken, böyle 
bir durumda öfkeye kapılabilirdim. Ama artık öyle 
değilim. Bazen kendimi yeni bir dil öğrenen ve öğrendiklerini insanlara açıklamak zorunda olan değişim 
öğrencisi gibi hissediyorum.” 

Tasarım sürecinde ne kadar aktif bir rol 
oynuyorsun? 

“Kreatif direktörlük yapıyorum, vintage parçalar gösteriyorum, moodboard ve eskizler yaratıyorum ve bu 
konuda çok hevesliyim. Ama herkes benimle aynı zevklere sahip değil. Bu yüzden, nasıl olmalarını istiyorsam, 
tasarımlarımı o şekilde yansıtmam gerekiyor. Bu da 
benim rolüm.” 

Birçok markanın kampanyasında yer alırken, kendi markanın yüzü olmamayı tercih 
ettin. Özel bir nedeni var mı? 

“Evet, çünkü insanların güzel kıyafetler bulabilmek için 
hayranım olmaları gerekmiyor, bunu anlamaları önemliydi. Tasarladığım kıyafetlerin farklı kadınlar üzerinde 
farklı duruşlara sahip olduğunu görmek güzel.” 

Peki, neden şimdi? 

“Hep tüm zamanımı alan işlerim oldu. Dışarıdan sanki 
hayatım bir partiden diğerine gitmekle geçiyor gibi görünüyor ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Hep sıkı çalışıyordum. Bu tarz maceralar için vaktim yoktu. Buna ek 
olarak, son yıllarda New York'ta yaşıyordum; bu markayı 
kurmak Londra'ya dönmek zorunda olduğum anlamına 
geliyordu ve buna hazır değildim. Ama şimdi hazırım!” 
Londra'ya dönmek nasıl bir his? 

“New York'taki dairem duruyor ama en yakın arkadaşlarım İngiltere'de. New York'a taşınmak büyük bir 
adımdı, Londra'ya dönmek ise normal hissettiriyor.” 
Tasarımlarını arkadaşlarına gösterip fikirlerini aldın mı? 

“Evet, dört kız ve dört erkekten oluşan 8 kişilik bir 
WhatsApp grubum var. Arada sırada onlara fotoğraflar 
gönderip fikirlerini soruyorum. Bazen, 'Evecet!', bazen 
de, 'Evet' cevabı alıyorum.” 

Koleksiyondaki favori parçaların? 


“Bence yağmurluklar oldukça cool. Jean ve trikolar 
da harika. Süet ceket süper güzel... Kısacası her şeyi 
seviyorum!” 

Stil ilhamını nereden alıyorsun? 

“Hiçbir fikrim yok, içten gelen bir duygu. Kırsal bir 
bölgede büyümenin etkisi var sanırım. Çünkü yapacak 
hiçbir şey yoktu, ben de hayal gücümü nasıl kullanacağımı öğrendim.” 

Artık müzik gazetecisi olarak çalışmıyorsun, yine de yeni grupları takip ediyor 
musun? 

“Onlarla takılmak için çok yaşlı olduğumdan beri 
takip etmiyorum. (Gülüyor.) Bence yirmili yaşlardayken tüm müzik sahneleri daha ilginç oluyor ama halen 
konserlere gidiyorum. Son olarak iyi arkadaşlarımın 
olduğu NAF (Nice As Fuck) grubunu dinledim. Mutlaka dinlemelisiniz.” 

İşe gitmediğin zamanlarda ne yapıyorsun? 
“Londra'da nispeten daha sakin ve düzenli bir hayatım 
var. New York'ta yaşarken sürekli dışarıdaydım, örneğin her gün restorana giderdim çünkü apartman daireleri o kadar küçük ki, fırın koyacak yer bile yok.” 
Netflix izliyor musun? 

“Evet. Homeland'e yeni başladım ve çok sevdim. Netflix 
benim son keşiflerimden. Aslında hiç televizyon izlemem. Şimdiye kadar kendimi dahi izlemedim. Bunun 
popüler kültürle ilgili bir program yapmamla da alakası 
yok. Şöyle söyleyeyim, ilk başlarda Celine Dion'un kim 
olduğunu bile bilmiyordum.” (Gülüyor.) 
Instagram'da çok fazla takipçin var. 

“Şu anda 2.6 milyon. Ama bana göre sadece 20 takipçim var gibi. Demek istediğim bu konuya pek takılmıyorum. Biliyorsunuz ilk dergi kapağına çıktığımda 15 
yaşındaydım. O zamanlardan beri çalışıyorum. Sofia 
Richie gibi aileden şöhrete sahip biri değilim. Bana 
göre her şey özgün olmakla ilgili. Önemli olan kendin 
olabilmek. Daha çok takipçi kazanmak için farklı yollar 
deneyen arkadaşlarımı görüyorum. Ben böyle bir oyun 
oynamıyorum. Eğer bir şey ilgimi çekmiyorsa, öyleymiş 
gibi davranmam.” 

Her şeyin sona ermesinden korkuyor musun? 
“Evet, her şeyin bittiği zamanlar oldu. O an dramatik 
olabiliyor ama sonradan yolunda giden şeyler olduğunu 
düşünüyorsun. Herkesin kötü zamanları olur.” 

Bu yoğunlukta aşka ayıracak zamanın var 
mı? 

“Aşk hayatımı çok konuşulan bir konu haline getirerek 
hata yapmıştım. Bu aralar daha akıllıca davranıyorum.” 
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ayakkabılar, Dior 


Kürk detaylı maksi 
ceket, Etro Yün 
body, Belize Diz . 
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kazak, yün ve tül 
etek, Versace 
Koton kanvas 
şapka, Surplus 
Doursoux 

Deri ayakkabılar, 
Pierre Hardy 


Uzun kollu kadife 
üst, fırfırlı metalik 
deri etek, Saint 
Laurent 


Tüvit ve moher 
kaban, denim tulum, 
stras taşlı metal 
kolye, metalik deri 
eldivenler, püsküllü 
metal çanta, payetli 
deri botlar, Chanel 
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Jakarlı shearling 
ceket, deri etek, deri 
ve naylon botlar, 
Louis Vuitton 
Likra mayo, 
Cia Maritima 


Vinil ve imitasyon 
kürk ceket ve 

etek, Marni 
Rodyum küpeler, 
Jennifer Fischer 
Naylon çorap, 
Calzedonia Deri 
ayakkabılar, Pierre 
Hardy 
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Şifon elbise, 
Valentino Likra 
slip, Eres 
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Sol sayfada: Balıkçı yaka triko, 2.060 TL, desenli elbise, 5.320 TL, deri kemer, 1.400 TL, Prada 
Pırlantalı altın küpeler, 9.950 TL, pırlantalı altın kolye, 29.500 TL, Kısmet by Milka 


Desenli bluz, 99,99 TL, desenli etek, 299 TL, oversize mont, 899 TL, H&M Studio Kadife çizmeler, 3.895 TL, Balenciaga 
Pırlantalı altın küpeler, 9.950 TL, Kısmet by Milka 


Fuşya kazak ve çift renkli trençkot, Academia, Beymen Çorap ayakkabılar, 4.595 TL, Fendi 
Pırlantalı altın küpeler, 2.850 TL, pırlantalı altın bilezik, 12.900 TL, Kısmet by Milka 
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Haki triko, 2.215 TL, Sportmax Kadife etek, 99,99 TL, H&M Çorap ayakkabılar, 4.595 TL, Fendi Halka tokalı kemer, 935 TL, MaxMara 
Pırlantalı altın kolye, 25.950 TL, pırlantalı altın küpeler, 9.950 TL, Kısmet by Milka Deri çanta, 6.475 TL, Fendi 


Sağ sayfada: Mavi gömlek, 1.780 TL, gri süveter, 2.040 TL, kadife ceket, 7.040 TL, pötikare pantolon, 2.640 TL, 
kadife şapka, 1.140 TL, Prada 
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Sol sayfada: Kısa ceket, 4.175 TL, Marni, Beymen Boğazlı triko, 149 TL, H&M Fırfırlı etek, 1.285 TL, Sportmax 
Pırlantalı altın küpeler, 9.950 TL, Kısmet by Milka 


Çizgili triko, 3.950 TL, Gucci File bluz, Academia, Beymen Bantlı tayt, 2.620 TL, Gucci Taşlı deri ayakkabılar, 3.500 TL, Gucci 


YAZ BİTMEDEN İ 


Bu sezon hâlâ Babylon Çeşme'yi 


planlarınıza dahil etmediyseniz, bir 
daha düşünün. Sunglass Hut Style Box'ın 
etkinliklerini kaçırmak istemezsiniz. 


Aya Yorgi Koyu'nun berrak denizinin 
yemyeşil bir plajla buluştuğu Babylon 
Çeşme, mevsim meyveleri ile hazırlanan enfes kokteylleri, farklı damak zevklerine uygun geniş menüsü ve sabah 
saatlerinden gün batımına uzanan 
Radyo Babylon müzikleriyle hiç şüphesiz yaz aylarının vazgeçilmez buluşma 
noktalarından. Fakat bu yaz, tatil prosramınızda ona da yer açmanız için iyi 
bir neden daha var: Sunglass Hut Style 
Box. Sezonun en trend güneş gözlüklerinin sergilendiği Style Box, tüm yaz 
yer alacağı Babylon Çeşme'de etkinliklerine başladı. Açılışa özel gerçekleştirdiği etkinlikte, başarılı saç stilisti 
Önder Tiryaki ile işbirliği yaptı. Sunglass Hut Style Box'ın hemen yanında 
yer alan Önder Tiryaki ve ekibi, denizin 
keyfini çıkarıp selen ziyaretçilerin ıslak 
saçlarına nasıl şekil verip, Happy Hour 
eğlencesine kaldıkları yerden devam 
edebilecekleri konusunda tüyolar 


verdi. Gün boyu devam eden etkinliklerde Önder Tiryaki'nin “ıslak saç stili” 
kazandırdığı ziyaretçiler, Sunglass Hut 
Style Box'ta stillerine en uygun gözlükleri inceleme fırsatı bulurken, Sunglass 
Hut sponsorluğundaki Happy Hour ile 
de keyifli dakikalar geçirdiler. Bununla 
da bitmedi; Sunglass Hut hostesleri tüm 
gün boyunca ücretsiz gözlük kılıfı dağıtarak, flash tattoo uygulaması yaparak 
ve Polaroid fotoğraflarını çekip anında 
Sunglass Hut çerçevesi ile hediye 
ederek ziyaretçilere eğlenceli dakikalar yaşattılar. Otomobillerin camlarına 
sürpriz olarak bırakılan güneş gözlüğü 
şeklindeki güneşlikler de ziyaretçileri 
hem şaşırttı hem sevindirdi. Kulağa 
oldukça eğlenceli gelen bu etkinliği 
kaçırdınız diye üzülmeyin çünkü Sunglass Hut Style Box'ın sürprizleri devam 
ediyor! Bu ay da özel fırsatlar ve sürprizler Babylon Çeşme'de yazı doyasıya 
eğlenerek geçirmek isteyenleri bekliyor. 
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Sanat ve zanaat dünyasının yaşam tarzlarımızı zenginleştiren, ufkumuzu 


genişleten isimleri bu ay yine LOffciel sayfalarında buluşuyor. 
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PEGGY İLE 
PABLO 


57. Venedik Bienali ile eşzamanlı olarak The Peggy Guggenheim 
Collection'da düzenlenen “Picasso. On the Beach” adlı sergi, biri 
sosyetik, öteki dahi iki sansasyonel sanat karakterini buluşturuyor. 


YAZI GÜNEŞ UYSALEFE 


Miro, Calder, Rothko, Dali... Pablo Picasso, 
New York'lu sanat simsarı Peggy Guggenheim'ın eserlerini satın aldığı isimlerden sadece 
bir tanesiydi. 1800'lerde döküm işinden bir 
servet elde eden İsviçreli Yahudi göçmen 
Meyer Guggenheim'ın üçüncü jenerasyon 
varisi, yaratıcılığa duyduğu aşkı ve dolayısıyla 
da sanat alımını dizginleyemeyen biri olup 
çıkmıştı. Hayat hikayesi ise sanat kadar acılar 
ve aşklarla da dolu... 

Babasını Titanic faciasında kaybeden Peggy 
Guggenheim, ailesinin sunduğu sonsuz 
imkanlara rağmen bir dönem bir kitapçıda işe 
girmiş ve bu sayede yolu fotoğrafçı Alfred Steiglitz ile kesişmiş. Aynı zamanda bir de galerisi 
olan Steiglitz aracılığıyla resmi olarak sanatla 
ve aynı zamanda Picasso'nun tablolarıyla tanışan Guggenheim, bu rastlaşmayı takiben sefahat dolu Belle Epogue dönemine denk geldiği 
Paris'e taşınmış. Aralarında Samuel Beckett 
ve Marcel Duchamp gibi kavalyelerin olduğu 
söylenen aşk maceralarıyla dolu yaşantısı 
bu sıralarda start verirken, 40 yaşına kadar 
sanat camiasında sadece müşteri olarak kalmış. Önce Londra'da bir galeri, ardından da 
1938'de Venedik'te açtığı müze ile sanata yön 
verişi sonunda mesleki bir boyut almış. 
Canal Grande'ye bakan bu palazzo, Guggenheim hayattayken eksantrik moda zevkini 
ve sanat tutkusunu sergilediği bir mabede 
dönüşmüş, bugün de Venedik'in en değerli 
adreslerinden biri. 


Ortak değerler 

Peggy Guggenheim, ona 1946 yılında cinsel 
deneyimleri üzerine bir kitap dahi yazdıran 
özgürlükçü tavrı ile feminizmin temsilcisi ve 
yerleşik kurumların göz ardı ettiği geleceğin 
ustalarına destek vermiş vizyoner bir efsane. 
Adını taşıyan müzede 26 Ağustos'ta kapılarını açacak olan sergi ise sıradışı sanatsever 
için koleksiyonundaki diğer isimler arasında 
Pablo Picasso'nun neden ve nasıl özel bir yer 
tutabileceğini sorguluyor. 

Picasso, Kübizm veya Sürrealizm gibi akımların öncüsü olarak, yağlıboyadan seramiğe 
uzanan sayısız taşkın çalışmaları ve tıpkı 
Guggenheim gibi tutkulu aşk hayatıyla anılır. 
Ancak popüler tablolarının renkleriyle yaydığı 
pozitif enerji ve çarpık çizgilerden kaynaklı 
mizahı bir yana, görünenin ardında sanatçının sosyo-politik dertleri de vardır. Picasso, 
1936-39 yılları arasındaki İspanyol İç Savaşı 
ve Nazi yanlısı Franco'nun diktasından şikayetçidir ve bunları 1937 imzalı Guernica veya 
The Dream and Lie of Franco'daki gibi konu 
almadığı zamanlarda işlerine alt metin olarak 
gizler. Örneğin sergide yer alan ve yine 1937 
yılı imzalı La Baignade'daki iki kadın karakter, naif bir şekilde su kenarında bir oyuncak 
kayık ile meşguldürler. Çıplaklıkları onları 
korunmasız kılar, oysa uzaktan onları izleyen 
bir karakter daha vardır... İspanyol sanatçı, 
bu sahnede olduğu gibi hem voyeur bir cinsel fetişi hem de toplumu bekleyen tehlikeyi 


resmeder. Paris'teki sanat dolu jet-set hayatı 
şehrin Almanlar tarafından işgali ile duran 
ve TI. Dünya Savaşı'nın Avrupa'daki Nazi 
tehdidinden New York'a kaçarak kurtulan 
Peggy Guggenheim, çılgın gözlükleri ve tatlı 
köpekleri ile paparazzilere pozlar verse de, 
aslında hayatın diğer yüzüyle oldukça yakından tanışmaktadır. Picasso'nun Post-Kübist 
üretim döneminde yarattığı bu tablolardaki 
karakterler, çarpık vücut formları ile yerleşik 
güzellik anlayışına da bir yandan farklı bir 
bakış açısı getirirler. Lise yıllarında kaşlarını 
kazıyarak isyan eden ve sevmediği burnunu 
başarısız bir plastik cerrahi operasyonuna 
maruz bırakan Guggenheim için de fiziksel 
estetik bir sorun kaynağıdır... Bu ikilinin geçmişleri ve karakterleri oldukça benzeşir. 
Picasso. On the Beach, Paris'teki Picasso Müzesi'nin öncülüğünde 2019 baharına kadar sürecek olan Picasso ve Akdeniz adlı uluslararası 
kültürel etkinliğin bir parçası ve bu kapsamda 
farklı ülkelerdeki 40 sergide Cote d'Azur ve 
Malaga gibi sahil kentlerinde yaşamışlığı olan 
sanatçının Akdeniz'le arasındaki bağ vurgulanıyor. Venedik'te yer alan The Peggy Guggenheim Collection'daki sergi de sanatçı ile 
koleksiyonerinin kesişen psikolojileri açısından bu etkinlikler arasında özel bir yer teşkil 
ediyor. Özellikle Picasso'nun eserleri önünde 
gururlu bir koleksiyoner olarak Guggenheim'ın objektife gülümsediği fotoğraf kareleri 
düşünülürse... 
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Venedik'te Canal Grande'ye 
bakan The Peggy 
Guggenheim Collection 
(sağda, alçak beyaz yapı), 
kendi bünyesindeki eserlere 
ek olarak müzenin New York 
şubesinden ve Paris'teki 
Picasso Museum'dan özel 
olarak gelen, On The Beach 
(altta) gibi başyapıtları Ağustos 
itibariyle sergileyecek. 
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POP ARTIN 
YENİ MİRASI 


Instagram, her gün başka bir trendin eklendiği sosyal medya 
oyununun değişmez kurucusu. Şu sıralar favori oyuncusu ise Instagram 
meme'leri. “İşte, tam da ben!” diyerek arkadaşlarımızın mesaj 
kutularına ilettiğimiz meme'ler son dönemin en eğlenceli trendi. 


YAZIILGAZ GÖKIRMAKLI 


Instagram, sadece özel anlarımızı paylaştığımız, selfie'lerle ya da yemek fotoğrafları ile 
dolu sıkıcı bir sosyal medya platformu olmayı 
çoktan geride bıraktı. Şimdilerde, moda ve 
sanata yeni bir 'sergi' alanı yaratmasının yanı 
sıra birbirinden eğlenceli hesapları karşımıza çıkarıyor. 2016 yılında yıldızı parlayan 
meme'ler ise son dönemin en eğlenceli trendi. 
İnternetin sonsuz derinliğinde, günlük yaşamımızdaki durumları tam olarak karşılayan, 
“Tam da ben!” diyerek arkadaşlarımızla paylaşmaya can attığımız sayısız meme bulunuyor. Bizleri kimi zaman kahkahalara boğan 
memeler aynı zamanda sanatın özünden 
gelen tepki gösterme ruhunu da yansıtıyor. 
Memelere dair göz ardı etmememiz gereken 
bir başka nokta ise yaşadığımız dünyayı yansıtan sosyolojik ipuçları vermeleri. Popüler kültürün en gözde trendleri, memeler sayesinde 
farklı bir bakış açısı ile karşımıza çıkıyor. 

Moda ve sanat ise meme'lerin en iyi oyun 
arkadaşları arasında yer alıyor. Birbirinden 
ünlü moda markaları bu eğlenceli trende hızla 
uyum sağladı ve bu işbirliğinin en ilgi çekici 


örneği Gucci'den geldi. İtalyan modaevi, s0syal medya kampanyasını birbirinden eğlenceli 
meme'ler ile sürdürüyor. Özel bir ekip ve Instagram'ın favori hesapları danışmanlığında 
hazırlanan gönderiler bir hayli dikkat çekici. 
Gucci, son olarak yeni kol saatlerini tanıtmak için popüler sanat formları ile oynayan 
bir dizi hazırladı. “O yeni saati almışsan ve 
onunla gösteriş yapman gerekiyorsa” yazısı ile 
paylaştığı, manşet kısmından yırtılmış ceket 
kolundan saatini gösteren bir erkeğin bulunduğu fotoğraf, kampanyanın beğeni toplayan 
paylaşımlarından. 

Peki, Instagram meme'leri ile popüler hale 
gelen birinin Milano Moda Haftası kapsamında podyumlarda boy gösterip, hayallerini 
gerçekleştirdiğini söylesek inanır mıydınız? 
Sizleri Ermenegildo Zegna'nın 2017 Sonbahar-Kış şovunda podyuma çıkan, ünlü meme 
hesabı &fuckjerry'nin sahibi Elliot Tebele ile 
tanıştıralım. Tebele, meme'lerinin popüler 
olması ile podyumda boy gösterme hayallerine de kavuştu. Instagram'da komik ve 
yaratıcı olmanın birbirinden farklı fırsatlar 


sunacağına hâlâ inanmıyor musunuz? Meme 
kültürüne biraz aşinaysanız, en büyük kaynağının sanat olduğunu bilirsiniz. 

Sanatın görkemli tarihine şöyle bir bakacak 
olursak, şüphesiz birçoğumuz Andy Warhol'un tarihin en büyük sanatçılarından 
biri olduğunda hemfikir oluruz. Warhol'un 
bıraktığı Pop-art kültür mirası günümüzde 
memelere evrildi diyebiliriz. Modern sanat 
müzelerinin, galerilerin yerini alan Instagram, tüm hızı ile sanattan beslenmeye devam 
ediyor. 

Kim bilir, belki de gelecek nesil Vincent Van 
Gogh eserlerini bir cep telefonu uygulamasından tanıyacak ya da Mona Lisa'yı “saltbae” 
ile hatırlayacak. Zaman ne gösterir bilemeyiz 
ancak Instagram memelerinin günümüzün 
en eğlenceli trendi olduğu kesin. Onları görmek için Instagram hesabınızın keşfet sekmesinde kısa bir tura çıkmanız yeterli ancak 
biz yine de sizleri güldürecek birkaç popüler 
meme hesabı ile tanıştıralım. İşte, “Instagram 
o kadar da eğlenceli değil” algınızı yıkacak 
hesaplardan bazıları. 
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©classical art 
memes 

Sanatın en ihtişamlı 
devri olan Rönesans 
dönemine uzanan bir 
sanat yolculuğuna 


Girl are you a zero APR loan? Because Lİ) 
WHY DONTTYOU PAINT'A PICTURE» 
>. ULASTILONGER: 


çıkmaya hazır mısınız? Sanat tarihinin 
tozlu sayfalarından 
gelen eserlerin mesajı 
orijinal resmin verdiginden uzak olsa da; 
Classical Art Memes, 
nokta atışı yorumlarıyla arkadaşlarınıza DM atmak için 
sabırsızlanacağınız 
birbirinden komik 
postlar paylaşıyor. 
Mesela (o “saltbae” 
yapan Mona Lisa 
bizim favorimiz. 


©fuckjerry 

Instagram'ın en yaratıcı hesabı ile tanışın. Tam 
anlamıyla bir dahi olan Elliot Tebele, 12.4 milyon takipçisi ile, kişisel sosyal medya hesabıyla 
başladığı yolculuğunun zirvesinde. Tebele, 


W h en yo U g et a new wat C nh b ut yo U 2011'de Tumbir'da Elie Ballas'la birlikte meme 


ve komik resimler toplamaya başladığında, Inson i İ hn avean V fr | en d Ss to Ss hn OW | İ ite tagram'da bir fenomen olacağı tahmin edilemi- 

R » T i Eİ > m yordu. Bugün, Fuckjerry yalnızca hayranı bol 

Re | - bir Instagram hesabı değil, aynı zamanda başlı 
başına bir sosyal medya ajansı. 


©textsfromyourexistentialis 

Popüler meme hesaplarından farklı olarak 
üniform bir yapıya sahip olan &textsfromyourexistentialis, ünlü eserlere temaya uygun olarak yerleştirdiği konuşma balonları ile gündelik 
sıradan sıkıntıları ele alıyor. 


| i I was born in the wrong light 


G©youvegotnomale 

Sebastian Tribbie, bilinen Instagram adıyla &youvegotnomale şöhretini tamamen paylaşımlarına borçlu. İki yıl önce mütevazı bir hayatı olan Tribbie, takriben 50 K takipçisi 
olan bir Instagram hesabına sahip. Şehrin her sosyal grubunu, şöhretini ve kültürel 
mirasını hicivle ele alan postları büyük beğeni topluyor. Gucci'nin dijital kampanyasında yer alması da bu ilginin boşa olmadığını kanıtlar nitelikte. 
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BİRİ TATLI 
MI DEDİ? 


Tatil planları bir yana, biz yazı daha sağlıklı ve hafif geçirmenin 
derdine düştük. Üstelik tatlıdan vazgeçmeden! Tatlı krizimizi 
bastıracak lezzetlerin peşinde yolumuz onlara düştü... 


YAZI MELİDA ALEKSANYAN 


il Bakery 
Didem Korkmaz 


Healthy Bakery'nin kurucusu Didem Korkmaz, bizi Reşitpaşa'daki mutfağında, gördüğünüz birbirinden lezzetli ve sağlıklı 
tatlılarıyla karşılıyor. O son dokunuşları 
yaparken, ben de merak ettiklerimi soruyorum. TED Ankara Koleji ve Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun 
olduktan sonra, finans sektöründe satış ve 
pazarlama alanında yöneticiliğe kadar yükselmiş Korkmaz. 

“Anne olmak kariyerimin dönüm noktası oldu” 
diye başlıyor buranın hikayesine; “Her anne 
gibi ben de çocuğumun sağlıklı ve katkısız beslenmesini istiyordum, bu isteğimle katkısız, 
sağlıklı gıda tüketimine yöneldim. Fırında, 
rafine şeker kullanmadan kabarabilen bir 
kekin beni daha çok heyecanlandırdığını hissettiğimde kariyerimi bu yönde geliştirmeye 
karar verdim.” 

Didem Korkmaz, Chef's Table Mutfak Akademisi'nde Temel Pastacılık ve Ekmekçilik 
alanında teorik ve pratik eğitim alarak başlamış yola. Şef sertifikasını aldıktan sonra 
kolları sıvamış ve Healthy Bakery markasını 
hayata geçirmiş. 


Tariflerinde en sık kullanığın malzeme nedir? 

“Denemelerim sonucu birçok marka içinden 
Saf Madagascar Bourbon Vanilya Ekstresi 
vazgeçilmezim oldu.” 

İnternetten paket satış da yapıyorsun. Katkısız ve uzun ömürlü olmalarını nasıl sağlıyorsun? 


“Aslında sağlamıyoruz. Tamamen sipariş 
üzerine, stoksuz üretim yaptığımız için hızlıca tüketilmesi gereken taze, doğal ve kısa 
ömürlü ürünler hazırlıyoruz.” 

Çocuklar için de özel lezzetler hazırlıyor musunuz? 

“Fit kategorilerimizde yer alan, rafine şeker 
yerine organik akçaağaç şurubu, bal gibi 
doğal tatlandırıcıların ve hurma, üzüm, 
elma, muz gibi meyvelerin şekerinden faydalanarak ürettiğimiz ürünleri çocuklara 
özel olarak adlandırabiliriz. Gıda boyası, 
glikoz şurubu, toz krema gibi malzemeler 
kullanmadan, saf çikolatayla hazırladığımız 
pastalar ve cupcake'ler de çocuk partilerinde 
tercih ediliyor.” 

Mutfakta hızlı olanlardan mısınız, 
yoksa bütün günü mutfakta harcayacak kadar detaycı mısınız? 
“Kaliteyi yakalamak adına detaycı ve 
mükemmeliyetçi olmakla birlikte siparişleri 
yetiştirme noktasında son derece hızlı ve pratik olduğumu söyleyebilirm.” 

Tatlılara gelecek olursak; beslenme 
alışkanlıklarımızı değiştirirken veya 
diyet yaparken en çok zorlandığımız 
konu bu olsa gerek! Bize birkaç tavsiyede bulunabilir misiniz? 

“Sevdiğimiz bir şeyi yemeyi yasaklı hale getirmekten ziyade doğal, taze ve kararında tüketmeyi tavsiye ediyorum. Şeker yerine hurma, 
yağ yerine avokado gibi doğal malzemeler ile 
hazırlayarak tüketmekten yanayım.” 

Sizin tatlılarla aranız nasıldır? Vazseçemdiğiniz bir tatlı var mı? 
“Cheesecake benim için vazgeçilmez. Ayrıca 
daha hafif bir tatlı olarak Fit Cookie ürünümüzü zevkle üretiyor ve tüketiyorum.” 


Portre fotoğrafı Özkan Önal 


Bi Nevi Deli - Özge Şen 
ve Belkıs Boyacıgiller 


Bitki bazlı beslenme şeklini sağlıklı pişirme teknikleriyle birleştiren 
Bi Nevi Deli, iki ortağın kendileri gibi beslenenler için küçük bir 
işletme kurma hayaliyle başlamış. Belkıs Boyacıgiller'in çocuklugundan gelen merakı, aşçılık ve beslenme üzerine aldığı diplomalar, 
Özge Şen'in ise finansal geçmişi Bi Nevi Deli'de bir araya gelmiş. Yalnızca vegan değil, özel diyet uygulayan veya besin alerjisi olanların 
da odağında bir yer burası. İsminin hikayesini sorduğumda ise, “Etiler'de kebapçıların arasında bir vegan mutfağı kurmak Bi Nevi Deli'lik 
değil mi?” diye karşılık veriyorlar. 


Çoğumuzun dahaönceduymadığıveyadeneyimlemediği 
bu tarifleri nasıl oluşturuyorsunuz? 
“Çok fazla kitabımız, takip ettiğimiz bir sürü Instagram hesabı, 


izlediğimiz belgeseller var. Bizim için reçete oluşturma süreci 
tüm bunların sentezlenmesinden oluşuyor. Seyahatlerimizden 
aklımızda kalan lezzetlerin de muhakkak bir etkisi oluyor. Bazen 
dünya mutfağından klasik lezzetleri bitki bazlı yaratabilme heyecanıyla çıkıyor reçeteler, bazen de sadece mevsimsel ürünleri kullanma güdüsüyle.” 

Kendinizifarklı beslenme şekillerine göre hazırladığınız 
gruplardan hangisine dahil ediyorsunuz? 

“Bizi en iyi tanımlayan şey bitkisel bazlı beslenme, yani hayvansal 
gıda kullanmamak. Bizler de böyle besleniyoruz. Yani hayvansal 
gıda dışında her şey serbest. Ayrıca beyaz şeker, beyaz un gibi işlenmiş ürünlerden uzak duruyoruz. Mümkün olduğunca whole foods 
yani besinlerin kendi içeriğindeki değerlerden faydalanmak gibi bir 
prensibimiz var. Örneğin avokadonun ya da kajunun kendi yağın- 
dan faydalanmak gibi.” 

Menünüzde ayrıca glutensiz bölümü yer alıyor. Gluten 
alerjisi ve çölyak hastalığı aslında bir sağlık problemiyken, glutensiz beslenme artık bu hastalığa sahip olmayanlarcada tercih ediliyor. Sizcene değişti? 
“Bahsettiğiniz algıların değişmesinde insanların beslenme konursunda çok bilinçlenmesinin etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Yalnız bazen glutensiz besleneyim derken insan kendini daha işlenmiş 
gıdalar yerken bulabiliyor. Biz glutensiz beslenmek sağlıklıdır gibi 
kesin bir kanı koymuyoruz ortaya. Çünkü ata tohumlarından üretilen buğdayla yapılan ekmekten alınan besin değerlerinin de önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Bu konu bizim için kesin bir çizgi değil 
yani. Sadece çölyak gerçekten ciddi ve önemsenmesi gereken bir 
hastalık, o konuda çizgi çok net tabii ki.” 

Genellikle yaz ayları yaklaştıkça hafif ve dengeli beslenmeye başlarız. Bunu bir yaşam biçimi haline getirmek için nereden başlamalı? 

“Öğün atladığınız ve güne yeterli bir kahvaltıyla başlamadığınız 
zaman gün içinde bir anda açlık krizleri yaşayabilir ve ihtiyacınızdan fazla yemek yiyebiliriniz. Bu sebeple kahvaltı çok önemli. 
Yiyeceklerde de her zaman yeşilleri tercih edin. Hem düşük kalorili 
hem de doyurucudur. Şu felsefeyi benimsemeye çalışın; şekersiz 
tatlı olmaz, içinde hurma da olsa, meyvelerin de şeker içerdiğini 
unutmamak gerekiyor. Tabii ki, işlenmiş şekerlerden uzak durun, 
meyvenin kendisinden elde edilen şekerleri tercih edin. Kalori 
hesabı yaparken her yağdan korkmayın, avokado ve kaju gibi kalorili besinler aslında vücudumuz için iyi yağlar içeriyor. Bu yiyecekleri de günlük beslenme rutininizde tutmaya çalışın. Tüm bunların 
yanında hem beden hem de zihin sağlığı açısından egzersizi de atlamamak gerekiyor.” 

Favori yazlezzetiniz? 

“Tabii ki meyveler ve domates.” 


Portre fotoğrafı Orhan Cem Çetin 


Tüm yemeklerinize 
değer ve lezzet katar... 


CALIFORNIA 
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Gram - Didem Şenol 


Konu yaz tatlılarından açılmışken Lokanta Maya ve 
Gram'dan tanıdığımız Didem Şenol'u pas geçmek olmazdı 
elbette. Şenol, 2001 yılında New York'un prestijli kurumlarından French Culinary Institute'da aşçılık okumuş ve 
Eleven Madison Park'da çalışmış. 2003 senesinden itibaren 
de Türkiye'de aşçı olarak çalışmaya devam etmiş. 2010'da 
Karaköy'de Lokanta Maya'yı açtığı dönemlerde Time Out 
İstanbul dergisinin yaptığı yarışmada en iyi aşçı ünvanını 
kariyerine eklemiş. Sizin anlayacağınız, kendisi mutfağa 
gönül verenlerden. Gram Pera ise 2012 Mayıs'ında, mevsimine göre değişen sıcaklarla sağlıklı ve lezzetli bir büfe kurmak amacıyla hayata geçirilmiş. 


Sağlıklı şeyler tatsız olur diye genel bir algı var. 
Yemeğin hem sağlıklı hem de lezzetli olması 
mümkün mü? 

“Kesinlikle mümkün. Tadı yoğunlaştırılmış sebze püreleri, 
kurutulmuş mantarlar, süzme yoğurt, doğru lezzetlendirilmiş baklagil püreleri, fırın sarımsak, doğru miktarda iyi 
nar ekşisi, çifte kavrulmuş tahin, erken hasat soğuk sıkım 
zeytinyağı... Yemekte ve lezzette dengeyi yakalamanın 
birçok değişik yolu var. Sağlıklı bir yemeğin tatsız olması 
kesinlikle gerekmiyor.” 

Geleneksel Türk mutfağına alışmış bir kitle mevcut. Bu kesime sağlıklı beslenmeyi ve farklıtarzları aşılamayı hedefliyor musunuz? 

“Ben bir misyonum olduğunu düşünerek hareket etmiyorum. Doğru olduğunu düşündüğüm malzemeyi kullanıyorum ve tüm ekip olarak içimize sinen yemekleri hayal 
ediyoruz. Tadıyoruz, deniyoruz, konuşuyoruz. Teknikleri 
bazen değiştiriyoruz. Kurutuyoruz, sirke yapıyoruz, fermente ediyoruz. Havaya göre o gün menüde ufak değişiklikler yapıyoruz. 

Aslında biz üzerine düşünmekten keyif alıyoruz. Eğer çıkan 
sonuçlardan gelen kişiler de keyif alıyorsa ne mutlu bana. 
Bu arada sağlıklı geleneksel Türk mutfağından çok uzak 
durmak zorunda da değiliz bence. İyi bir zeytinyağlı enginarı, hünkar beğendiyi de afiyetle yiyorum. Hepsi bizim de 
menümüzde olan yemekler.” 

Beslenme ile alakalı çok fazla bilgi kirliliği var. 
Sizce doğru ve sağlıklı beslenmenin püf noktası 
nedir? 

“Mevsiminde ve taze malzeme kullanmak. Margarin, 
katkı malzemeleri, glikoz şurubu, kıvam arttırıcı gibi malzemeleri hiçbir şekilde mutfağa sokmuyorum. Evimdeymişim gibi yemek pişiriyorum aslında. Tereyağı da dahil 
olmak üzere her şeyden az yemenin kilit nokta olduğunu 
düşünüyorum.” 

Tatlının aslında sanıldığı kadar korkutucu olmadığını söylüyorsunuz. Düşük kalorili tariflerlerle 
dedamak tadımızdan ödün vermeden tatlı krizimizi gidermemiz mümkün mü? 

“Kalori hesabı yapmamak gerekiyor bana kalırsa. Örnegin dondurma yemeyi kafaya koyduysak hakkını vererek 
yememiz lazım. Paketli süt tozuyla yapılmış dondurma 
yerine gerçek sütle hazırlanmıştan yemek lazım bence. Bol 
meyve yenilebilir yazın; şeftali, karpuz, vişne, bence tüm 
yaz meyveleri çok heyecan verici, hepsinin keyfini çıkarmak lazım.” 


Fotoğraf Seren Dal 


advertorial 


BİRKENSTOCK 


PARİS'TE PODYUMA ÇIKTI, 
YENİ MODELLER 
GÖZ KAMAŞTIRDI... 


çe 


Dünya sandalet 
modasının ünlü markası 
Birkenstock, 

2018 yaz koleksiyonunu 
Paris Fashion 

Week kapsamında 
gerçekleştirdiği görkemli 
bir defile ile gözler 
önüne serdi. 9$ 


Bİ / birkenstockturkiye 


efilede sandaletten ayakkabıya, 
kemerden çorap ve çantaya 
kadar oldukça geniş bir ürün 


yelpazesi tanıtıldı. Birkenstock'un 2018 


Ikbahar/yaz koleksiyonunda; dünya/ 
kültürler arası ilişkiler, canlı renkler, 
bezemeler ve dokulu kumaşlardan 
oluşan üç farklı tema öne çıkıyor. 
Doğa ve teknoloji, hayal ve gerçek, 
organik ve sentetik arasındaki çizgileri 
bulanıklaştıran ürün serileri hem 
kadınlar hem de erkekler için yepyeni 
bir tarz yaratıyor. Öte yandan geçmişten 
geleceğe minimalizm unsurlarını yalın 
metalik ve toprak tonları ile buluşturan 
tasarımlar sofistike bir görünüm 
sergiliyor. Birkenstock yeni koleksiyonu 
ile her zaman olduğu gibi sandalet 
modasında taşları yerinden oynatacak 
gibi görünüyor. 
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KURUÇEŞME'DE 
BİR PARİZYEN 


Bu yaz şehirde kalanların 
yeni adresi Hassiette, Boğaz'ın 
hemen kıyısında eşsiz 
lezzetleri ve manzarasıyla 

sizi ağırlamayı bekliyor. 


i ZN ER) 
Mala Be “p 


, Mi İs 


Özellikle yaz aylarında, bir araya gelişlerin, kutlamaların, sabah kahvaltılarının veya akşam yemeklerinin en güzel adresidir İstanbul Boğazı. Çünkü en 
keyifli zamanıdır bu eşsiz manzaranın. Öyle ki, kışın burada geçiremediğimiz 
zamanlara inat neredeyse her prosramımızı Boğaz kenarında organize ederiz. İşte, o adreslere şimdi bir yenisi daha eklendi. Ekler Grup ailesinin Paris 
merkezli yeni üyesi Uassiette, yaz sezonuna yeni bir soluk getiriyor. Les 
Ottomans Hotel'de müdavimlerini bekleyen Uassiette, Boğaz'ın o büyüleyici atmosferi altında uzun süren sabah kahvaltıları, enfes öğlen yemekleri, 
akşamüstü bar keyfi ve deyim yerindeyse tadı damakta kalan unutulmaz 
akşam yemekleri ile haftanın yedi günü yepyeni lezzetler sunuyor. Etkileyici 
menüsünün yanında aileniz veya arkadaşlarınız ile sipariş verebileceğiniz 
alışılmışın dışındaki paylaşım tabaklarıyla birbirinden farklı seçenekleri de 
keşfetme imkanı veriyor. Tabii, Kuruçeşme'nin hemen önünde, Les Ottomans Hotel'de özel dekorasyonuyla göze hitap etmeyi de es geçmiyor. Tüm 
bunların yanında mini rıhtımı sayesinde tekneyle ulaşım imkanı sağlaması 
da burayı özel kılan diğer detaylardan. Boğaz'ın muazzam güzelliği ve renkleri eşliğinde Uassiette'e, yaz aylarının yeni gözde mekanına davetlisiniz. 


DUYDUĞUN, HİSSETTİĞİN, KEŞFETTİĞİN, KORİDORLARINDA YÜRÜDÜGÜN BİR “LABİRENT” #Akmerkezirtmaze 


“ 


BAKTIĞIN, GÖRDÜĞÜN, DÜŞÜNDÜĞÜN 


SANATIN İÇİNDİ 
KAY3OLUYORUP 


40'tan fazla sanatçının yer aldığı Art Maze Sanat Labirenti'ne 
sizi de bekliyoruz! 


(Yakmerkez 


DOĞALA KAÇIŞ 


Yoğun şehir hayatı tüm hıziyla devam ederken, lüks anlayışı da 
farklı anlamlar kazanıyor. Metropol yaşamından sıkılıp doğaya 
kaçmak isteyenler yeni trendi belirledi: Lüks artık doğada. 
Ezber bozan yeni kavram ise sürdürülebilir/ekolojik oteller. 


YAZIILGAZ GÖKIRMAKLI 


Soneva Jani 

Medhufaru Adası'nda konumlanan Soneva Jani, su ve ada 
üzerindeki villalarıyla ünlü. Organik sebze ve meyveler 
yetiştirdiği geniş bahçesi ve pişirme istasyonları oldukça 
dikkat çekiyor. Ziyaretçilerin favori etkinliği ise şehirdeki 
sinema salonlarını doğal ortama taşıyan Cinema Paradiso'da film izlemek. Maldivlef'in ilk suüstü sessiz sinemasında, çevrede yuvalanmış vahşi yaşamın ortasında 
kulaklıklarınızı takarak, yıldızların altında klasik ve ilham 
verici filmlerden birinin tadını çıkarabilirsiniz. Günlük 
rutin haline gelen birçok etkinlik, Soneva Jani'de doğa ile 
buluşarak farklı bir ruha bürünüyor. 


UOfficiel Bu ay 168 


Nekupe Sporting 
Resort & Retreat 


Nekupe Resort, kalabalık aileler, arkadaş grupları ve dolu dolu 
bir tatil geçirmek isteyenler için ideal adres. Mombaço Yanardağı'nın görkemli manzarasına karşı konumlanan otel, doğa 
yürüyüşleri, tenis, binicilik gibi aktivite olanakları ile aktif bir 
açık hava yaşam tarzı vadediyor. Bunun yanı sıra uzman şeflerin 
rehberliğinde Nekupe'nin 12.916 metrekarelik devasa bahçesinde dolaşmanın tadını çıkabilirsiniz. Salatalık, pancar, havuç, 
zencefil, patlıcan, domates, baharat çeşitleri ve tarla ağaçlarını 
keşfedebilir, nasıl yetiştiklerini öğrenebilirsiniz. Sebze ve meyveleri dalından tatmak doğal yaşam özleminizi uzun bir süreliğine 
dindirmeye yetecektir. 


Alila Anji 

Alila Anji, eko-tatil otelleri listesinin en yeni üyelerinden. Çin'in ilk eko-ilçesi olan Anji'de yer alan otel, 
bölgenin yerel ahşap, taş ve bambuları kullanılarak 
yaratılan, geleneksel Çin köyünü andıran tasarımı 
ile dikkat çekiyor. Yemyeşil bambu bahçeleri ve çay 
tarlaları ile çevrili bir yamacın üzerinde konumlanan 
oteli anlatan en iyi kelime ise huzur. Burada, Kültürel 
Öğrenme, Bilinçli Yaşam, Aktif Ruhlar, Mutfak Sanatları gibi temalar altında sunulan bireysel ilgi alanlarınıza uygun yaşam tarzı faaliyetleriyle tatilinizi daha 
verimli hale getirebilirsiniz. Veya dilerseniz sakin ve 
rahatlatıcı bir tatil deneyimi için bisiklet turu ile açık 
havanın keyfini çıkarın. Otelin favori özelliği, düzenlediği etkinliklerle sizi doğanın bir parçası haline getirmesi. Mevsimlik ürünler hasadına katılmayı ve Tian Fu 
Gölü'nde balık tutmayı da mutlaka deneyimlemelisiniz. 


TurtlelInn 

Rahatlatıcı ya da macera dolu bir kaçamak isteyenler? Belize'de tam da aradığınız gibi bir sığınak var. Turtle Inn, 
doğrudan denize açılan 25 odası ve el 
yapımı mobilyalarıyla daha ilk görüşte 
kendine hayran bırakıyor. Yerel zanaat 
atölyeleri ve geleneksel yemekleriyle 
dikkat çeken bir köyde yer alan otel, 
şehir hayatının kaosundan uzak, sessiz ve sakin bir lokasyon. Turtle Inn'in 
amiral gemisi ise taze deniz ürünleri 
ile geleneksel İtalyan yemeklerini bir 
araya getirdiği restoranı. Her gün 
denizden çıkan balıkların servis edildiği otelin organik bahçesinde yetiştirdiği taze sebzeler de inanılmaz 
manzaralar eşliğinde keyifli bir yemek 
deneyimine dönüşüyor. Özlediğiniz 
kasaba hayatı için Orta Amerika'ya 
seyahat etmeye hazır mısınız? 


“Rüyadakı hı 


Detaylı bilgi Ve daha fazlası için 444 5 255 alkoclar.com'tr 
ALAÇATI | ANTALYA | BODRUM | KUŞADASI | ULUDAĞ 
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EFE ÇAKAREL İLE 


İnternet üzerinden bağımsız ve kült filmleri 
izleme platformu Mubi.com'un kurucusu Efe 
Çakarel, Sicilya'ya yaptığı sayısız ziyaretin 
sonunda İtalyan adasının adeta yerlisi 
olup çıkmış. Kendisiyle sinematografik bir 


yolculuğa çıkıyoruz; Katanya'dan Taormina'ya, 
tarih ve lezzet dolu önerilerini not alın deriz. 
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HAZIRLAYAN GÜNEŞ UYSALEFE 


TADIM İÇİN? 


“Sicilya mutfağı İtalya'nın diğer köşelerine göre daha acılı, daha 
baharatlı ve daha tatlı notalar içerir. Kılıçbalığı ve ton balığını 
mutlaka tadın ve sıra tatlıya geldiğinde bademli bir kek olan 
dolci di mandorle sipariş edin. Benim favorim! Tarihi katedral 

NEREDE KALINIR? manzaralı, yerel el işçiliğinin meşhur örneği Teste di Moro surat 

“İtalya'nın en romantik manzaralarından birine formlu renkli seramik saksılarla çevrili Ristorante Al Duomo, 

sahip olan terası ile Grand Hotel Timeo. Ayrıca Taormina'da asla kaçırılmaması gereken bir restoran. Osteria 
sadece sommelier'si Toto'nun önereceği yerel 


Nero D'Avola'da ise şef Turi Sizigato'nun bizzat avladığı deniz 
şaraplar eşliğinde restoranında bir öğle yemeği için ürünlerini tadabilirsiniz. Yemek sonrası, sevimli bahçesi ile yerel 
bile 3 saatlik uçuşu göze alabileceğim Hotel Villa halkı ve turistleri çeken Morgana Bar'a veya en iyi granita'yı sunan 
Sant'Andrea.” 


BAM Bar'a uğrayın.” 
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ALIŞVERİŞ? 


s 0 
Sicily : Palermo 
Sicile - Palerme 
Sicilin » Palermo YANIMIZDA NE 
GÖTÜRELİM? 


“Boudoir 36'nın sahibi parfümör Alessandro Alessandria gerçek 
bir eksantrik. 1890 yılından bu yana hizmet veren Fratelli 
Feccarotta ise orijinal ve ilginç mücevher arayanlar için ideal. 
Sahibi Signor Feccarotta adeta Katanya'nın yerel Einstein”1!” 
“Eğer Sicilya'yı arabayla 
gezecekseniz mutlaka 
iyi bir harita edinin. Ana 
yollardan çıkmaya, bozuk 
toprak yollarda sürmeye ve 
o İ yanlış istikametleri gösteren 
tabelalara hazır olun!” 


ELIO VTTTORINI 


SICILYA 
KONUŞMALARI 
HANGİ KİTABI 
OKUYALIM? 
“Sicilya Konuşmaları, Elio 
Vittorini ve Bulutların Prensi, 
Gianni Riotta.” 
PEKİ, YA FİLM? 
HEV 
“The Leopard ve The Godfather, Mubi.com üzerinden TER 


izlenebilir.” 


a, ÖZEL BİRADRES? 
OTANTİK BİR 


DENEYİM İÇİN? “Taormina, tarihi harabeleri, Ortaçağ'dan kalma dar 


sokakları, Barok kiliseleri, devasa malikaneleri ve Etna 


Benim gibi yeme- Yanardağı manzaralı meydanları ile özellikle yazar ve 


içme meraklıları 
mutlaka Katanya'nın 
balık pazarına 
uğramalı. Çeşit 
çeşit deniz 
kestanelerinden 
başka hiçbir yerde 
göremeyeceğiniz 
occhi di bue adlı 
istridye cinsine, 


sanatçı tayfasının 19. yüzyıldan bu yana favori seyahat 
adreslerinden.” 


şaşırtıcı bir yer 
burası. Pazarın 
kalabalığından ve 
şehrin kaosundan 
bunalmamaya dikkat 
edin derim.” 
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Mavi ve yeşilin kalbindeki 
etkileyici konumu ve lezzetleriyle 
baştan çıkaran restoranlarıyla 
Kempinski Hotel Barbaros Bay, 
tatil programlarına ilk sıradan 
dahil olmayı hak ediyor. 


Ege'nin en güzel körfezlerinden biri olan Gökova'da muhteşem bir 
tatil deneyimi sunan Kempinski Hotel Barbaros Bay, bu yaz en çok 
beğendiğimiz oteller arasında. Yeşil ve mavinin eşsiz huzurunu bir 
arada sunan otel, huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler için doğru 
lokasyon. Tüm gün boyunca Bodrum'un en bakir ve özel koylarından olan Yalıçiftlik'te denizin tadını çıkarırken, otelin restoranlarında damağınızda iz bırakacak lezzetlerle tatil keyfinizi ikiye 
katlayabilirsiniz. İtalyan mutfağından seçenekler sunan La Luce'de 
Akdeniz yeşilliklerinden yapılan salataları ve leziz peynirleri denemelisiniz. Ege mutfağından dikkat çekici örnekler sunan Barbarossa Restaurant'ın ise sadece yemeklerine değil, deniz kıyısında 
konumlanmasına bayıldık. Masaj terapileri ve bakım seanslarıyla 
heran kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak ödüllü spa'yı da mutlaka deneyimlemelisiniz. Aromatik yağlarla uygulanan rahatlatıcı 
masajlar ve cildinizi arındıracak özel bakımlarla kendinizi tepeden 
tırnağa tatilde de yenileyin. Bizden Kempinski Hotel Barbaros Bay 
Bodrum'a tam puan! 


DÜNYA LEZZETLERİ 
Kempinski Hotel Barbaros Bay, 
Türk ve dünya mutfağından eşsiz 
lezzetler sunan restoranlarıyla 
tatil deneyimini kusursuzlaştırıyor. Ege ve Girit mutfağının en 
lezzetli örneklerini sunan Barbarossa Restaurant'da birbirinden özel mezeler ve taze deniz ürünlerini 
deneyebilirsiniz. Kabak çiçeği dolması, atom, karides pilaki ve Bodrum 
cacık favorilerimizden. Deniz kenarında atıştırmalık bir şeyler isterseniz de 
kalamar tavayı öneririz. İtalyan mutfağından seçkiler sunan La Luce Restaurant ise hem iştah kabartan menüsü hem de dekorasyonuyla sizi İtalya'da 
hissettirecek. Biz el yapımı makarnalarına, Burrata e Melone ve Ravioli 
Mascarpone'a bayıldık. 


İş, eğlence ya da belki biraz yalnız 
kalmak; seyahatinizin amacı ne 
olursa olsun, Regnum Escana 
Boutigue Hotel'de Bodrum'un 
tüm güzellikleriyle bir tatilin 
olmazsa olmazları sizi bekliyor. 
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Bodrum'un 
sınırsız eğlence 
ve kültür 
atmosferine 
davetiye çıkaran 
Regnum Escana 
Boutigue Hotel'in 
üstün hizmetleri 
dünyaca ünlü 
seyahat sitesi 
Tripadvisor 
tarafından da 
ödüllendirilmiş. 


Yaz tatillerini Bodrum'da geçirmekten sıkılan, o büyülü atmosferini tatmadan yaza nokta koymak isteyen var mıdır bilinmez, 
ancak bu güzide turizm merkezi popülerliğinden gram kaybetmeden her yıl olduğu gibi yaz aylarını en harika şekilde yaşatmayı başarıyor. Bodrum'un keyfini sürerken konfor ve lezzet 
ikilisini elden bırakmak istemeyenler içinse önerimiz Regnum 
Escana Boutigue Hotel. Bodrum Kalesi'ne ve muazzam manzarasına bakan bir noktada yer alan otel, konumuyla cazibesini ortaya koyarken, butik otel konseptiyle huzurun anahtarını 
sunuyor. Ferah ve şık dizaynıyla deniz, bahçe ve havuz manzaralı 10 adet odadan oluşan Regnum Escana'nın restoranı 
Lobster & Steak House'ın lezzetleri ise adeta kusursuz bir 
tatilin zirvesini oluşturuyor. Lobi bar, sauna ve jakuzi gibi keyfi 
ikiye katlayan seçeneklerin yanı sıra Bodrum Golf Kulübü'nden 
yararlanmak isteyen golf tutkunları için ulaşım hizmeti de sağlanıyor. Çok daha fazlasını keşfetmek ise size kalıyor. 


TATİL HİÇ 
BİTMESİN! 


okşayan güzellikleriyle çevrili 
unutulmaz bir tatil vaat ediyor. 


Yaz ayları Bodrum'un en güzel ve en eğlenceli zamanlarıdır şüphesiz. 
Öyle ki, tatil rotaları sıralamasında ilk üçte yer alır. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen kızgın kum, güneş ve deniz üçlemesi sezonu 
hâlâ devam ederken, gelecek, hatta belki de son tatil planınız için 
La Blanche Island Bodrum Hotel'idenemenizi öneriyoruz. Zira burası 
Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Güvercinlik Koyu'nda, Pina 
Yarımadası üzerinde, hem şehir merkezine yakın konumuyla hem de 
muhteşem manzarasıyla ilgiyi üzerine çekiyor. Bölgenin en büyük 
otellerinden biri olması bir yana, özel mimari konseptle kurgulanan, 
çoğu deniz manzarasına sahip 516 odasıyla maksimum seviyede 
konforlu ve keyifli bir konaklama imkanı sağlıyor. Havuz ve plaj mı? 
La Blanche Island'ın iki adet büyük ve sadece yetişkin misafirlerine 
hizmet veren relax havuzu, aguapark'ı, bir adet çocuk havuzu ve 3 
adet kum plajı mevcut; eğlenirken hem güneşe hem de serin sulara 
doyacaksınız. Deniz sonrasında ise hem cildinize hem de ruhunuza 
dinlenme ve bakım fırsatı tanıyan masaj, cilt bakımı, hamam, sauna 
ve buhar odası tüm stresinizi atmanıza yardımcı olacak. Tenis, plaj 
voleybolu, dart, su sporları gibi aktivitelerle de gün içerisindeki tatil 
programınızı çeşitlendirebilirsiniz. Tabii, bu kadar etkinlik ve eğlence 
sonrası iştahınız açılacaktır. Deniz manzarası ve gün batımının eşlik 
ettiği lezzetleriyle ana restoran, 6 adet a la carte restoran, snack 
restoran, servis üniteleri, pastane, lobby ve havuz barları enerjinizi 
tazelerken, tadı damağınızda kalan lezzetler sunuyor. 


Özel mimari konseptle kurgulanan 
516 odasıyla La Blanche Island 
Hotel sadece eğlenceyi değil, 
konforu da zirveye taşıyor. 
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MAVİYLE 


KUCAKLAŞIN 


pm 


Ege Denizi kıyısında 
yer alan konumu 
ile Fransız 
Riviera'sındaymış hissi 
veren Club Med Bodrum 
Palmiye, kusursuz 

tatıl arayışındakiler 
için Fransız ekolünü 
yüksek kalite ve hizmet 
anlayışıyla, huzuru 
eğlenceyle birleştiriyor. 


Club Med Bodrum Palmiye, kendine ait ince kumlu plajı ve etkileyici konumu ile yaz tatili için olmazsa olmaz tüm detayları bünyesinde barındırıyor. Lezzetli yemekler, muhteşem bir deniz, doğa 
ile iç içe bir lokasyon, çok sayıda kara ve su sporu, fitness ve spa 
hizmetleriyle her zevke hitap eden aktiviteler sunan otelin en dikkat çeken özelliklerinden biri de her güne özel bir renk koduna ve 
konsepte sahip olması. Dünya mutfaklarından nefis seçkiler sunan 
restoranları da Club Med Bodrum Palmiye'yi tercih etmeniz için 


bir başka neden. Bu arada, sunulan spa hizmetlerini de mutlaka 
denemelisiniz. Uzakdoğu'dan Kuzey Avrupa'ya farklı kültürlerin 
geleneksel masaj çeşitlerini ve terapilerini tatiliniz sırasında dilediğiniz zaman deneyimlemeniz mümkün. Yasemin, gül, ylang ylang 
yadalavanta aromalı yağlardan birini seçerek, size özel uygulanan 
masaj terapileriyle rahatlayıp yenilenin! Biraz heyecan arıyorsanız, 
otelin çok geniş bir su sporları merkezi de var. Katamaran, funboarding veya yelken yapmak isterseniz doğru adrestesiniz. 
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MUSTELA 

Bebeklerin güneşe çıkma saatlerinin 
seçimi kadar güneş kremlerinin seçimi 
de ciltleri için çok önemli. Pediatristle- 


BİÖDERMÂ 


CAKES&BAKES 

Cakes & Bakes, formunu korurken 
lezzetten vazgeçmek istemeyenlere 
beş nefis seçenek sunuyor: Kepekli 
havuçlu, unsuz çikolatalı ve kinoalı 
çikolatalı keklerin yanında vişneli glütensiz muffin ve light cheesecake ile 
keyifli molaların adresi sizi bekliyor. 


cakes-bakes.com 


rin 1 numaralı tercihi Mustela Güneş 
Ürünleri tam da bu noktada devreye 
giriyor; tüm cilt tiplerine uygun özel 
formülüyle güneşin zararlı etkilerine 
karşı tam dozunda koruma sağlıyor. 


www.mustela.com.tr 


IODES 

İlhamını özgürlük ve hayatın kendisinden alan, renkli desenlerin ipek 
üzerine özenle işlenmesiyle hayat 
bulan zarif lodes şallar, isimlerini 
ise Audrey Hepburn, Vivien Leigh, 
Grace Kelly ve Ingrid Bergman gibi 
Hollywood'un efsaneleşmiş yıldızlar- 
dan alıyorlar. 


www.iodes.com.tr 


TONI & GUY 
Saç şekliniz ve sorununuz ne olursa olsun, 


BIODERMA 

Hem koruma sağlayan hem de doğal 
bronzlaşmayı hızlandıran kuru yağ formunda transparan güneş koruyucu Photoderm Bronz Brume Dry Oil SPF 30 ile 
sağlıklı bronzluk mümkün. 


onu istediğiniz gibi dizginlemenize ve 
şekillendirmenize olanak tanıyan Toni 
& Guy'ın yeni Smooth Definition serisini 
mutlaka keşfedin deriz. 


www.bioderma.com.tr Www.toniguy.com 
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| avantgardecollection.com 
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